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MEDITATIE  

 
‘Geest van God die ons bezielt’ 
‘O stormwind die ons huis vervult, 
vuur dat zich over elk verdeelt, 
maak onze eigen woorden tot 
de eigen taal van God!’  
                                 Lied 674: 4 
 
Het is een wonderlijk gebeuren, dat we in deze 
dagen hebben gevierd: het Pinksterfeest. Het 
Pinksterfeest als de dag waarop de Geest van  
God is uitgestort over de mensen. Dat uitstorten 
veronderstelt dat het massaal en met grote kracht 
is gebeurd. Het is iets wonderlijks waarop wij van 
onze kant moeilijk vat kunnen krijgen. Het krijgt 
vat op ons. 
 
Als de Geest van God vat op ons krijgt, dan is het 
alsof wij als nieuw geboren worden. Dan is het 
ook alsof de hele schepping vernieuwd wordt, 
omdat we met nieuwe ogen naar de wereld kijken 
en naar onze eigen plaats daarin. We zeggen dat 
de Geest van God mensen in beweging brengt; 
zodat vastgelopen levens weer in beweging 
komen en mensen weer toekomst zien waar zij 
eerst geen toekomst zagen.  
 
In voor iedereen begrijpelijke taal vertellen de 
leerlingen van Jezus van de grote daden van God. 
Het zijn nu geen leerlingen meer, maar apostelen, 
gezondenen, afgezanten. Ze hebben een missie. 
Bij de grote daden van God denken we aan de 
schepping van de wereld, aan de verlossing van 
mensen uit de nood die zij ervaren en aan de 
voortdurende ondersteuning in het leven. Deze 
grote daden van God ervaren mensen in hun 
leven als Jezus van Nazareth ontmoeten. In een 
moeitevol en schuldbeladen leven geeft Hij ons 
recht van bestaan. Dat is een grote opluchting. 
 
Want het gebeurt maar al te vaak, dat we  
elkaar het recht van bestaan ontzeggen. Er zijn 
verschillende motieven op te noemen op grond 
waarvan we elkaar uitsluiten en niet met elkaar 
willen delen. We kunnen denken aan economische 
motieven, om het geld; aan psychische motieven, 
omdat we gericht zijn op onszelf; en aan gods- 
dienstige motieven, we vinden onszelf met ons  

 
geloof of onze levensbeschouwing beter dan een 
ander met geen of een ander geloof. 
 
Het kan dus gaan om geld en bezittingen, om 
ruimte en aandacht en het kan zelfs gaan om  
de liefde van God die we niet met elkaar willen 
delen. De basis van al die motieven om elkaar  
het recht van bestaan te ontzeggen is angst. 
Angst, dat we zelf geen recht van bestaan zullen 
hebben. Angst, dat er voor ons niet genoeg is. 
Angst, dat we er zelf niet bij zullen horen. 
 
Jezus bevrijdt ons in zijn woorden en door zijn 
werken van die angst. Bevrijd van angst hoeven 
we ons niet naar boven te werken om alles onder 
controle te houden. Elk mens heeft immers recht 
van bestaan. De barmhartigheid van God is er 
niet voor een klein groepje, niet alleen maar  
voor mensen die het zo goed doen; ze betreft 
niet alleen de mensen die zijn ingewijd in een 
geheim of die tot een bepaalde klasse horen. De 
barmhartigheid van God is er voor alle mensen. 
 
De Geest van God wordt uitgestort op ieder die 
leeft. Jong en oud delen in de vergezichten, de 
dromen en visioenen die daaruit voortkomen. Zo 
worden mensen als wij verlost uit hun angst en 
kunnen we tegelijk openstaan voor het heil,  
voor het goede dat Jezus Christus heeft gedaan 
en gesproken. 
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Dat evangelie verkondigen wij nu in deze dagen 
na het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is een 
feest van emancipatie. We hoeven niet van  
onszelf af te wijzen, naar anderen, om de  
aanwezigheid van God te aan te duiden. Ook in 
ons voltrekt zich het wonder. We zijn het alleen 
niet zo gewend om op die manier naar onszelf  
te kijken en om wat in ons leven gebeurt zo te 
duiden. Het vraagt geloof en vertrouwen dat het 
zo is. Iedereen kan vrij tot God gaan en ieder is  
in zekere zin zelf een tempel, een huis voor God. 
Zo dichtbij is Hij gekomen. Hij woont in ons. 
 
Het is zoals de apostel Paulus zegt: ‘Zeg niet bij 
uzelf: ‘Wie zal opstijgen naar de hemel?’ – en dat 
betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? 
Of: ‘Wie zal afdalen naar de onderwereld?’ – en 
dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar 
boven brengen? ... Het woord is dichtbij u, in  
uw mond en in uw hart.’ Dan worden onze eigen 
woorden de eigen taal van God. 
Ds. Dick Snijders 
 
 

 
KERKDIENSTEN  
 
 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te  
kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Zondag 2 juni Themadienst:  

Influencers 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders en  

Lisette Brandsma 
organist: IJ. ter Haar  

 
19.00 uur KERK Ademviering 

Ds. D.J.A. Snijders 
organist: J. Jansma 

 
 
Zondag 9 juni Overstapviering 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: D. Luijmes 
 
 
Zondag 16 juni ZWO dienst 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 

organist: D. Luijmes 
 
 
Zondag 23 juni Ds. P.J.G. Jeroense  
10.00 uur KERK organist: IJ. ter Haar 
 
 
Zondag 30 juni Heilig Avondmaal 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: J. Jansma 
m.m.v. What’s up 

 
 
Zondag 7 juli Ds. D.J.A. Snijders  
10.00 uur KERK organist: D. Luijmes 
 

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Themaviering, The Influencers, 2 juni 
Hoe snel word je beïnvloed door de media en 
online vroeg ik een aantal maanden terug aan de 
jongeren? Volgens de één viel dat reuze mee en 
kon hij zelf wel bepalen of iets nuttig was of niet.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgens de ander sneller en meer dan ze zou  
willen. En hoe zit dat bij u? 
Met deze vraag ging een groep aan de slag om 
een kerkdienst te maken. De kaders waren leeg  
en de invulling stond vrij. Dat bleek toch nog 
best lastig, de kaders die er zijn, geven, houvast 
maar beperken je soms ook.  
 
Na een flinke zoektocht met elkaar hebben we 
een hele mooie dienst gemaakt geïnspireerd door 
jongeren voor iedereen. Van harte welkom 2 juni 
om 10.00 uur.  
Lisette Brandsma 

 
Ademviering 2 juni 
In de kerkdiensten willen we dichter tot God 
komen, en daarmee dichter tot onszelf en dichter 
tot elkaar. We gedenken dat God in het verleden 
heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten die 
daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en 
beluisteren, kunnen we al dichter bij God komen. 
We noemen dat Woord van God. En als afgeleide 
kan ook wat erbij gesproken wordt als toelichting, 
uitleg, commentaar, bezinning, meditatie,  
associatie, verkondiging voor ons tot Woord  
van God worden.  
 
De wisselende icoon die in juni is opgesteld,  
is de icoon van Pinksteren. 
 
God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons, 
maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de 
stilte, in de twee minuten van het stil gebed in 
de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van 
het morgengebed door de week, in de stilte van 
de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis 
elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een 
ademviering. Een stilte die welsprekend kan  
zijn.  
Op 2 juni houden we een ademviering om  
19.00-19.45 uur in de Grote Kerk. 
Ds. Dick Snijders

Filosofievieringen komende zomer 
Het duurt nog even, maar na de inspirerende  
filosofievieringen van vorige zomer willen we  
op zondag 28 juli, 4 en 11 augustus drie nieuwe 
filosofievieringen houden. 
 
Filosofen en theologen hebben immers veel met 
elkaar gemeen. Ze zijn allebei op zoek naar de  
zin en onzin van ons leven. Dat doen ze door 
indringende vragen te stellen. Wie is de mens? 
Hoe verhouden we ons tot de schepping? Wat is 
vrijheid? In deze nieuwe serie vieringen van 2024 
brengen we drie bekende filosofen in gesprek met 
Bijbelteksten over de schepping, de mens en God. 
Dit jaar zal het niet alleen gaan om ons eigen 
Christelijk geloof, maar ook om inzichten uit het 
Jodendom en de Islam. Een spannende dialoog 
die ons hopelijk tot een dieper verstaan brengt 
van onszelf en van de ander. En die natuurlijk ook 
weer nieuwe vragen oproept.  

Elke viering is een speelse collage van dialoog, 
muziek, beeld, Bijbeltekst en overweging. Er  
worden ideeën en gedachten aangeboden waar de 
hoorder, ‘belever’, zelf mee aan de slag mag gaan. 
Er worden geen ‘hapklare antwoorden’ gegeven. 
De filosofievieringen starten met een korte  
dialoog op het ‘filosofie-bankje’ waar de filosoof 
en theoloog kort met elkaar in gesprek gaan  
over het thema. Om de gedachten steeds even  
te kunnen ordenen wordt de viering regelmatig 
onderbroken met muziek van orgel en/of viool. 
 
De volgende thema’s komen aan de orde: 
28 juli:        Wat zegt de schepping over God?  
                  (Aurelius Augustinus) 
4 augustus:  Wat zegt de schepping over de mens?
                  (Hannah Arendt) 
11 augustus: Wat zegt de mens over God?  
                  (Emmanuel Levinas) 
Jeroen Jeroense, Henk Minnema 
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AGENDA ACTIVITEITEN EN 
BIJEENKOMSTEN JUNI 2024 

 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over een  
activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden.  
De organisatoren van de activiteiten hebben de 
verantwoordelijkheid. 
 
 
 
elke werkdag Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
9.30-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met 
elkaar. 
 
elke donderdagavond Eten en Ontmoeten  
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel  
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een 
plaatsje aan de tafel. 
 
Vrijdag 7 juni Ruimtewandeling 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

 
maandag 3 en 17 juni Spelletjesmiddag  
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
 
maandag 10 en 24 juni Christelijke  
20.00 uur Grote Kerk zomermeditatie 
info: Greetje de Klerck,  
 
woensdag 12 juni Sponsoravond team  
20.00 uur, De Ruimte Geef Licht 
Zie pagina 12 
 
maandag 17 juni Poëzie-middag   
15.00-16.30 uur, De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is 
welkom.  Indien u de gedichten van te voren wilt 
ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje  
per mail naar joleenkruijt@gmail.com 
 

TOELICHTING AGENDA 
 
Christelijke zomermeditatie 
Tijdens de zomermaanden gaat de meditatie op 
verzoek van deelnemers door in een eenvoudige 
vorm. 
Een keer per twee weken op maandag mediteren 
aan de hand van een (bijbel)tekst. 
Inloop vanaf 20.00 uur, start 20.15 uur. 
Data: 
10 en 24 juni,  
8 en 22 juli, 
5 en 19 augustus. 
Greetje de Klerck coördineert de zomermeditaties. 
Vragen: m.de.klerck-bets@kpnmail.nl 
Els Meulbroek 
 
Poëziekring  
Bij voldoende animo (en dat lijkt er te zijn), gaan 
we ook in de zomermaanden door. 
volgende data zijn: 
Maandag 17 juni (Ed Hoornik) 
Maandag 15 juli 
Maandag 19 augustus. 
Wil je de te lezen gedichten ontvangen en sta je 
nog niet op de maillijst dan graag een mail 
naar joleenkruijt@gmail.com 



UIT DE GEMEENTE 
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GEDICHT VAN DE MAAND 
 
 
De zwaan 
 
Langzaam glijd ik tussen andre zwanen  
altijd om hetzelfde eiland heen,  
maar meest zit ik boven halfvergane  
planten, in het oeverriet, alleen.  
 
Wrede dingen teisteren het eiland:  
broedermoord en twist en handgemeen;  
soms duikt het gerucht op van een heiland,  
maar de wolven huilen als voorheen.  
 
Achter de gevangenenverblijven  
breek ik, als de maan schijnt, uit het riet,  
en ik laat mij naar een plek toedrijven,  
waar men niets meer van de wereld ziet,  
 
en dan lees ik wat de sterren schrijven,  
en dan schrijf ik wat mijn ziel gebiedt. 
 
                        Ed Hoornik 1910-1960 
 
 
Eduard Hoornik, behoorde tot de 
Amsterdamse school. Hij is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen 
geweest in Dachau. Sporen van dat verblijf 
in de gevangenis klinken in dit gedicht 
door. Het gedicht beschrijft hoe de dichter 
zich probeerde te onttrekken aan de  
ontberingen die hij moest ondergaan en 
toch blijft hopen op een goed gerucht. 
Het gedicht spreekt mij met name aan 
omdat het mij doet denken aan hoe wij 
omgaan met de situatie in de wereld van 
dit moment.   
Ook in onze tijd, vol oorlogen en natuur-
rampen, probeer je ellendige dingen zover 
mogelijk weg te houden. Maar dat lukt 
niet altijd. 
Op de bijeenkomst van de poëziekring van 
17 juni willen wij aandacht besteden aan 
zijn gedichten en zijn leven. 
Marleen Schoenmakers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
Ds. Dick Snijders 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 
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Wij gedenken mevrouw H.J.G. van Zadelhoff-
Blok 
Op 15 mei is overleden Hennie van Zadelhoff-
Blok, in de leeftijd van 88 jaar.  
 
In het gezin Blok moest hard worden gewerkt om 
het hoofd boven water te houden. In de oorlog 
ging het ouderlijk huis in vlammen op en het 
gezin moest evacueren. Na de oorlog kwam het 
gezin vanuit België weer terug in Oosterhout. 
Hennie kon goed leren, maar van Hennie werd 
verwacht dat zij thuis meehielp. Dat deed ze 
trouw en ze werkte ook op andere adressen.  
 
Bij een jeugdvereniging leerde Hennie Wim  
kennen. Ze zijn in 1960 getrouwd en gingen in 
Elst wonen. Ze kregen twee zoons: Wilko en 
Henry. Wim werkte buitenshuis, Hennie bleef 
thuis en droeg zorg voor het gezin. Haar zorg-
zaamheid strekte verder uit: ook anderen konden 
altijd een beroep op Hennie doen. Hennie genoot 
enorm van de kleinkinderen die ze in de loop der 
jaren had gekregen.  
 

 
Hennie was tevreden met de simpele, kleine  
dingen. Ze vond een passie in de EHBO. Zorg en 
medische zaken interesseerden haar en ze wist 
soms als ‘de beste’ welke medicatie ze wel of niet 
in moest nemen… In 2002 kwam Wim onverwacht 
te overlijden. Ineens stond Hennie er alleen voor. 
Ze haalde haar plezier uit wandelen, uit de  
vriendschap die ze kreeg met Riet.       
 
Tijdens de uitvaartdienst in Aster Uitvaartcentrum 
op vrijdag 24 mei is zij herdacht en hebben we 
gesproken over Matteüs 11: 25-29. Jezus zegt dat 
Hij rust zal geven aan wie vermoeid tot Hem 
komt. Aansluitend vond in besloten kring de  
crematie plaats. 
 
We wensen de kinderen en kleinkinderen de kracht 
toe om het verlies te dragen. 
Ds. Dick Snijders

 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
 
Op 2 juni hoopt mevr. C.J. van Ingen-Vink 90 jaar 
te worden. 
Mevr. E. Doornik-Hoogendoorn hoopt op 6 juni  
92 jaar te worden.  
  
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
Bedankt 
Na een inspirerende Pinksterdienst werd ik ook 
nog verrast met een prachtig boeket bloemen. 
Heel hartelijk dank hiervoor. 
Vriendelijke groet, 
Klaske Hofman 
 
 
 
 

KERKENRAAD 

Beroepingswerk 
Nu onze predikant Dick Snijders aan heeft  
gegeven per 1 januari 2025 met vervroegd  
emeritaat te gaan, breekt er voor de gemeente 
een belangrijke periode aan. De kerkenraad heeft 
in haar vergadering van 28 mei een voorstel 
besproken om een nieuwe predikant te gaan 
beroepen. Details daarover volgen later. Er zijn 
een aantal stappen te ondernemen in de komende 
periode. Het college van kerkrentmeesters moet 
toestemming vragen aan het Classicaal College 
voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) of 
onze gemeente financieel gezien een nieuwe  
predikant mag beroepen conform de wens van de 
kerkenraad. Dit heet een zogenoemde solvabili-
teitsverklaring. In afwachting van deze verklaring 
kan er een beroepingscommissie ingesteld worden 
die de werving en selectie voor een nieuwe  
predikant gaat doen. Dit bericht loopt vooruit  
op besluitvorming in de kerkenraad, die kan 
mogelijk anders besluiten.  
 
Het voornemen is dat de kerkenraad in juni een 
beroepingscommissie in kan stellen en opdracht 
verlenen. In de zomermaanden kan die commissie 
aan de slag gaan met het opstellen van een  
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profielschets van de gemeente en de te beroepen 
predikant. In september kan de kerkenraad die 
dan vaststellen en als er groen licht van de  
CCBB is kan de echte werving gaan beginnen. 
Beroepingswerk is een zaak van de hele  
gemeente. Het is dus belangrijk dat in de  
beroepingscommissie zoveel mogelijk geledingen 
van onze gemeente vertegenwoordigd zijn. 
 
Wil je meedoen in dit boeiende proces als  
vertegenwoordiger van een bepaalde doelgroep in 
de gemeente meld je dan aan. Heb je suggesties 
van namen of vragen over dit onderwerp stel ze 
gerust. Er is een apart e-mailadres aangemaakt 
om alle correspondentie centraal te laten verlopen.  
 
Het voornemen is om in iedere volgende Onderweg 
u op de hoogte te houden van de stand van zaken 
van het beroepingswerk. Ook op de Blikvanger  
en de website zullen nieuwsberichten over dit 
onderwerp geplaatst worden. 
Contactpersoon: Evert van den Brink,  
Evert van den Brink 
 

 
Werk aan de Grote Kerk 
Verduurzaming van ons kerkgebouw zodat het 
energiezuiniger wordt, is een van de doelen van 
het project Werk aan de Grote Kerk. Je kunt  
denken aan isolatie van de zolder, voorzetramen, 
efficiëntere verwarming, isolatie van de vloer.  
Een aantal werkzaamheden zou in principe nu  
al kunnen plaatsvinden zonder dat deze latere 
bouwkundige aanpassingen in de weg zouden  
zitten. Daar wordt regelmatig naar gevraagd door 
leden van de gemeente. Op zich een goed idee. 
Deskundigen waarmee de Werkgroep in gesprek  
is, raden dit echter af in verband met de te  
verkrijgen subsidie. Subsidie wordt namelijk  
één keer verstrekt en niet telkens over een  
deel van de werkzaamheden.  
 
Hoe ver staat het dan met die latere bouwkundige 
aanpassingen? Het voorliggende schetsontwerp 
met uitbouw aan de noordzijde van de kerk, is 
van diverse kanten op bezwaren en vragen 
gestuit.  
Die bezwaren en vragen hebben te maken met  
de archeologische status van de bodem en de 
benodigde vergunningen, met verwacht gebruik  
 

 

van het gebouw op korte termijn en ook met de 
diversiteit in beleving binnen de gemeente. De 
kerkenraad heeft de Werkgroep gevraagd om  
toe te werken naar een nieuw schetsontwerp  
(plan B), waarbij de aanpassingen voor breder  
maatschappelijk gebruik van de kerk binnen de 
bestaande muren plaatsvinden. De Werkgroep 
heeft inmiddels een Programma van Eisen  
opgesteld en een Plan van Aanpak gemaakt  
en aan de kerkenraad voorgelegd.  
 
Als de kerkenraad daarmee akkoord gaat (de  
kerkenraad vergadert op 28 mei, na de kopij-
datum voor dit nummer van Onderweg), is de  
volgende stap om de architect de opdracht te 
geven om dit uit te werken in een nieuw  
schetsontwerp. Daar zijn uiteraard kosten aan 
verbonden. De offerte van architectenbureau Stiel 
bedraagt € 10.575,00. De kerkenraad zal dan ook 
moeten besluiten of hij dit bedrag beschikbaar 
wil stellen.  
 
We hopen u in de volgende Onderweg nader  
te informeren. Indien de kerkenraad instemt  
(of beter: indien de kerkenraad inmiddels heeft 
ingestemd) met de voorstellen, zullen we als  
het schetsontwerp klaar is nieuwe keuzes moeten 
maken over waarmee we aan de slag gaan en hoe 
we dat gaan doen. Die keuzes maakt de kerken-
raad graag in samenspraak met de gemeente.  
 
Vanuit de kleine kerkenraad, 
ds. Dick Snijders



KERKRENTMEESTERS 
 
Vanuit het college van kerkrentmeesters worden 
we ondersteund door verschillende commissies om 
alle werkzaamheden die nodig zijn uit te  
voeren. Met hen hebben we één tot twee keer  
per jaar een terugkoppeling van hoe dit gaat.  
 
Afgelopen maanden heeft u al kunnen lezen over 
de website en ‘Veilige kerk’, en deze maand was 
de Museumcommissie aanwezig. Deze commissie 
zorgt voor het reilen en zeilen van onze oudste 
schatten onder onze kerk, de fundamenten waarop 
onze kerk staat. Door de museumcommissie is  
het jaarverslag toegelicht, en besproken hoe  
men tegen de toekomst aankijkt, en dit wordt 
afgestemd met de visie hierop vanuit de kerk. 
 
Een club van zo’n 30 mensen, ook van buiten 
onze kerkgemeenschap, zorgen dat de restanten 
van de oudste plaats waar mensen bijeen kwamen 
om hun God te vereren toegankelijk is voor ieder-
een die dat wil. Om hun vleugels verder uit te 
kunnen slaan, en zo ook andere organisaties  
te kunnen benaderen is afgelopen jaar gewerkt 
aan een nieuwe folder en website, met ook een 
modern herkenbaar logo. Het aantal bezoekers ligt 

rond de 3000 per jaar, en is onder meer beperkt 
door de toegankelijkheid en het aantal gidsen. 
Scholen uit Elst en omgeving zijn ook benaderd 
om een excursie naar dit zeer bijzondere museum 
te maken. Het is van belang om een breed  
draagvlak binnen Elst te hebben.  
 
Een ander onderwerp is de uitzending van onze 
kerkdiensten en dan met name via Kerkomroep. 
Vanwege het feit dat er nauwelijks gebruik 
gemaakt wordt van dit kanaal, er zijn nog twee 
kastjes in omloop, en de extra kosten die hiermee 
gemoeid zijn, is besloten hiermee te stoppen. Via 
kerkdienstgemist is onderzocht of we behalve de 
livestream (beeld en geluid) ook alleen het geluid 
kunnen uitzenden. Zoals nu bij Kerkomroep.  
Dat is mogelijk met een kleine aanpassing.  
Dat is nu gerealiseerd, zodat vanaf nu ook via 
Kerkdienstgemist alleen de dienst kan worden 
beluisterd. Als er nog vragen zijn over hoe dat 
voor u precies werkt, kunt u het beste contact 
opnemen met Rob Coenen, onze koster. Hij kan  
u verder helpen. 
 
De conceptversie van de jaarrekening over 
2023 hebben we besproken, en deze wordt  
doorgestuurd naar de grote kerkenraad om daar 
verder te worden besproken in de vergadering  
van eind mei. Nadat deze daar is vastgesteld 
leest u hier meer over. 
Jan Liebeton 
 

CPO 
Commissie van predikanten en ouderlingen 
 
Terugblik Hemels fietsen 2024 
Er zijn gemeenteleden die Hemelvaartsdag niet 
gebruiken om te luieren maar lekker met elkaar  
te fietsen. 
 
Vanwege het mooie weer heeft iedereen er zin in 
en er verzamelen zich ruim 40 fietsers voor de 
start bij De Ruimte. Na enkele aanwijzingen over 
(verkeers)veiligheid vertrekt het gezelschap in 
noordelijke richting. We fietsen in principe twee 
aan twee en al gauw raken de koppels geanimeerd 
in gesprek over het weer en de natuur. Ook wordt 
gesproken over het wel en wee en de laatste 
nieuwtjes. Kortom ontmoeten en verbinden staan 
centraal.  
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De tocht voert door de mooie natuur van bomen, 
bloemen, water en rietvelden van Park 
Lingezegen. 
De kopgroep geeft het tempo aan en Dick houdt 
de achterblijvers bij de club. Met humor wordt de 
kopgroep gemaand langzamer te fietsen als er 
gaten vallen. 
 
De route voert door het centrum van Elden en bij 
de molen De Hoop is een onderbreking gepland 
met koffie en koek en een overweging van  
dominee Dick Snijders. Deze keer geen preek, 
maar een bijbelbingo: In plaats van ‘bingo’ moet 
‘amen’ worden geroepen bij een volle kaart en je 
raadt het al: dat ‘amen’ is meteen ook het einde 
van de preek.  
 
De overweging wordt omlijst met lezingen uit 
Handelingen 1 over de hemelvaart van Jezus  
en à capella gezongen hemelvaart liederen. 
De tocht wordt voortgezet langs slootjes, laantjes 
en hofjes in Arnhem en via Rijkerswoerd gaan we 
terug naar Elst. 
 
Veilig terug op de basis in De Ruimte wacht  
ons een lunch met heerlijke soepen en belegde 
broodjes. Het zonnige weer nodigt sommigen uit 
deze in de tuin Sint Maartenshof te nuttigen.  
Een mooie afsluiting van de fiets- en ontmoe-
tingsdag in het teken van Hemelvaart en aardse 
genoegens. 
 
De dag was voortreffelijk georganiseerd. We 
bedanken iedereen die hier zijn/haar steentje  
aan heeft bijgedragen. 
Ria Koopmans 

Sharing and Dining 15 mei 
Woensdagavond 15 mei was er weer een prachtig 
samen zijn in De Ruimte met nieuwkomers in de 
gemeente Overbetuwe en gemeenteleden van de 
Kerk. 
 
We kijken terug op een waardevolle ontmoeting.   
Door een aantal Meeting leden en stagiaires van 
de HAN werd een spelprogramma samengesteld 
om na het eten uit te voeren. Gelukkig was er ook 
gedacht aan mogelijkheden indien het zou gaan 
regenen (wat inderdaad het geval was). De  
kleinste kinderen waren onder toezicht, heel  
druk met badeendjes vangen in de vijver van de 
Sint Maarten's Hof.  
 

De muziek (verzorgd door Eva Buurman) maakte 
dat er vrolijk geluisterd en gedanst kon worden 
met name op de Koerdische klanken en de input 
van de Koerdische deelnemers. 
 
Ook de variatie aan heerlijke gerechten zorgde 
ervoor dat het een super geslaagde ontmoeting 
werd, waarbij door een aantal deelnemers 
de wens te kennen werd gegeven een dergelijke 
ontmoeting maandelijks te organiseren.  
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Dit houden we in beraad. 
Als we dit willen moet het mogelijk zijn. 
Ina, Joleen en Magreet namens diaconie en CPO 
 
 
PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst) 
Wat was het weer een geslaagde middag, de High 
Tea op 24 april jongstleden. Allereerst bedankt de 
PVD alle gulle gevers die ervoor gezorgd hebben 
dat we een prachtig servies konden samenstellen 
van Engelse kop en schotels, schalen theepotten 
en étagères. Alles staat weer schoon klaar voor  
volgend jaar, geweldig!  
Nu kan ik hier natuurlijk uitgebreid verslag van  
de middag doen, maar het is veel leuker om één 
van de deelnemers aan het woord te laten!  
Mevr. Diny Mulder heeft ervan genoten;  
leest u hieronder zelf maar! 
Namens de PVD, Gea Dijkstra 
 
 
Wat is het fijn om bij een kerk-
gemeenschap te behoren, waar 
zulke leuke activiteiten georgani-
seerd worden. De ouderen onder 
ons, (wat een voorrecht), boven 
de 75 jaar, werden getrakteerd  
op een High Tea op woensdag  
24 april in de grote zaal van De 
Ruimte. De belangstelling was 
heel groot, ongeveer 60 mensen. 
 
De tafels waren zo leuk gedekt 
met bloemetjes, servies en  
étagères met heerlijke zelfge-
maakte zoetigheden, zoals  
scones met jam en slagroom, 
cake, chocola etcetera. 

En daarna kwamen er hartige heerlijke hapjes.  
Daarbij werd er natuurlijk de thee in prachtige 
theepotten geserveerd.  
De begeleiding werd door Corrie Brüning gedaan 
met een prachtig gedicht. 
Het was een heerlijke geslaagde en gezellige  
middag. 
Alle vrijwillige medewerksters nogmaals super 
bedankt! 

Diny Mulder 



ONDERWEG nr. 5  •  juni 2024  •  p. 12

DIACONIE 
 
Koffie met aandacht!  
+ Wie zoeken we… 
Het Kerkgenootschap Leger des Heils Arnhem 
zoekt bakfiets vrijwilligers om het bestaande 
team uit te breiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Wat doen we… 
Om de 14 dagen op dinsdagochtend staan wij als 
Leger des Heils tussen de Lidl en Jumbo op het 
winkelcentrum Elderhof (wijk Elderveld), met een 
bakfiets met koffie en thee. 
 
+ Wat ga je doen… 
Je gaat bij onze bakfiets mensen ontmoeten,  
die je koffie en thee aanbiedt. Je krijgt allerlei 
verhalen te horen, waar soms een hulpvraag of 
zingevingsvraag achter zit. Door de aandacht die 
je aan de mensen besteedt, voelen ze zich gezien 
en gehoord. We willen graag uitbreiden als team 
en uitwijken naar andere wijken (Schuytgraaf) en 
daarom zoeken we betrokken vrijwilligers die met 
het team van de bakfiets mee willen draaien.  
 
• Vrijwilligerswerk  
• Zuidwijken Arnhem (Elderveld, Schuytgraaf)  
• Drie uren 
• Je draagt Leger des Heils kleding 
 
+ Wat je nodig hebt: 
We zoeken vrijwilligers die makkelijk contact  
kunnen leggen en goed kunnen luisteren; die de 
Nederlandse taal beheersen en met een christelijke 
levensovertuiging waarbij je kunt aangeven wat 
het voor jou betekent.  

+ Overige details: 
We starten om 09.30 uur met de voorbereidingen 
vanuit ons Leger des Heils gebouw aan de 
Leidenweg 11-13 in Arnhem. Van 10.00 tot 12.00 
uur staan we op de plek bij een winkelcentrum, 
daarna rijden we de bakfiets terug en ruimen we 
gezamenlijk op, om 12.30 uur ben je klaar.  
 
Lijkt het je wat? 
Stuur dan je motivatie op door een mail te  
sturen naar: Korps.arnhem@legerdesheils.nl  
aan de hand daarvan zullen we je uitnodigen  
voor een gesprek.  
 
We zijn geopend op: maandag, woensdag,  
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 
Leger des Heils, Geloven in de buurt  
korps Arnhem, Leidenweg 11-13, 6843 LA Arnhem 
Namens de diaconie,  
Hester Liebeton 
 
 
Geef licht door steun 
Het team ‘Geef Licht' gaat weer lopen in de 
nacht. Wij willen hen steun bieden door een 
sponsoravond te houden op woensdag 12 juni 
2024.  
De avond begint om 20.00 uur in De Ruimte.  
 
Net als vorig jaar rond deze tijd wil de diaconie 
aandacht vragen voor ‘de Nacht van de Vluchteling'. 
Er zijn weer enkele enthousiaste lopers die in de 
nacht van 15/16 juni een route gaan lopen van 
zo'n 40 km. Het traject ligt tussen Nijmegen en 
Arnhem in. In de Onderweg van mei was al een 
stukje te lezen over de motivatie van Arjen voor 
zo’n voettocht. Het vraagt heel wat voorbereiding 
van de deelnemers: langere wandeltochten lopen, 
wellicht ook eens als het donker is, goed schoeisel, 
voldoende water mee. En in feite kun je die  
voorbereiding als een luxe probleem beschouwen.  
 
Wat een tegenstelling als je het vergelijkt met de 
talloze vluchtelingen die werkelijk (hals over kop 
soms!) moeten vluchten vanuit hun vertrouwde 
omgeving naar een onbekende toekomst in een 
onbekend gebied.  
 
Zoals de mensen uit de regio Darfur in Soedan, 
die naar buurland Tsjaad vluchten. Omdat ze geen 
uitweg meer zien voor het dagelijks bestaan in de 
streek waar ze tot dan toe woonden…Letterlijk 
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midden in Afrika ligt het land Tsjaad, een van de 
armste landen ter wereld. Toch vangt dit land 
honderdduizenden mensen op die gevlucht zijn 
voor het gruwelijk en aanhoudend geweld in 
Darfur! Daarom is het hard nodig deze mensen 
ook financieel te ondersteunen. En wellicht wordt 
dat wat concreter als je de lopers door ‘de Nacht 
van de Vluchteling’ kunt ondersteunen. Die ken  
je wellicht, door hen wordt het minder anoniem. 
Want zíj steken er letterlijk energie in om iets 
voor de vluchtende medemensen te betekenen. 
Hoe mooi is het als wij hén kunnen steunen  
door een geldelijke bijdrage.  
 
Op de avond van 12 mei zal Arjen Dijkstra als 
ervaren loper zijn verhaal met ons delen. Ook  
zal het driekoppige lopers team aan ons worden 
voorgesteld: Henriëtte Nonnekens, Marjolein 
Bijkerk en Arjen Dijkstra.  
 
Daarnaast mogen we diezelfde avond eens 
luisteren naar Andrea Pool, die als vreemdelingen- 
advocaat werkzaam is in Arnhem. Zij neemt ons 
mee in de problematiek van vluchtelingen. Waar 
zij zoal tegenaan lopen als ze hun land eenmaal 
ontvlucht zijn en elders een bestaan willen 
opbouwen. Het is nog lang niet klaar als je op 
weg bent gegaan en alles achter je hebt gelaten. 
Je bent nog heel lang onderweg voor je weer een 
veilige stek hebt weten te verkrijgen.  
 
Na afloop is er de mogelijkheid nog wat te  
drinken en na te praten. Graag nodig ik ieder uit 
om deze avond bij te wonen en ruimhartig bij  
te dragen ter ondersteuning van vluchtelingen-
projekten zoals in Tsjaad. Je kunt doneren via 
onderstaande QR-code. Door dit te doen geef je 
licht aan het team ‘GEEF LICHT'.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk ook eens op:  
www. https://nijmegen-arnhem. 
nachtvandevluchteling.nl/teams/geef-licht 
Ria Struijs, diaconie 

DIACONIECOLLECTE JUNI 
 
Rode Kruis 
Het Rode Kruis komt in actie in tijden van in nood; 
bij aardbevingen, overstromingen, bosbranden, 
conflicten, de uitbraak van de coronapandemie, 
ebola, een sprinkhanenplaag: wereldwijd lijden 
miljoenen mensen door conflicten, natuurrampen 
en andere noodsituaties. Over de hele wereld 
staat het Rode Kruis klaar voor mensen in nood. 
Met afdelingen in maar liefst 192 landen is het 
Rode Kruis de grootste humanitaire hulporganisatie 
ter wereld. 
 
Voedselhulp geven, slachtoffers opvangen na  
een grote brand of ziekenhuizen helpen tijdens  
de enorme coronadrukte: het Rode Kruis komt in 
actie in tijden van in nood. Overal ter wereld zet 
het Rode Kruis zich in om de meest kwetsbaren  
te helpen, en dus ook in Nederland. 
 
Er worden bijvoorbeeld maaltijden verstrekt aan 
mensen die nergens anders terechtkunnen. En 
hulp geboden bij de opvang van asielzoekers. 
Maar ook als er geëvacueerd moet worden vanwege 
een grote brand, helpt het Rode Kruis. Met circa 
15.000 vrijwilligers en circa 106.000 mensen die 
zijn aangesloten bij ons burgerhulpverleningsnet-
werk Ready2Help en 197 afdelingen in Nederland 
is het Rode Kruis eigenlijk altijd vlakbij. 
Zie ook: www.rodekruis.nl voor meer informatie. 
 

UITGANGSCOLLECTES 
 
2 juni: Onderhoud kerk 
De generaties voor ons hebben ons monumentale 
kerkgebouw met veel liefde en aandacht gerestau-
reerd na de verwoestingen van de tweede wereld-
oorlog. Het is aan ons om ons kerkgebouw wat  
we gekregen hebben van de generaties voor ons, 
ook weer in goede staat door te geven aan de 
generaties na ons. Daarvoor heeft het kerkgebouw 
regelmatig onderhoud nodig om in goede staat te 
blijven. Daarbij gaat het niet alleen om groot 
onderhoud, maar ook om klein herstel, net als  
bij u thuis. Of om aanpassingen als bijvoorbeeld 
rookmelders, noodverlichting en dergelijke zodat 
ons gebouw aan de huidige eisen voldoet. Al dit 
werk brengt veel kosten met zich mee, en daar 
vragen we in deze collecte aandacht voor.  
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9 juni: Overstapviering 
In onze kerk bestaat een actieve groep die zich 
inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers 
actief in crèche, kinderkerk, basiscatechese en 
The Meeting. Jeugd en jongeren ontmoeten elkaar 
op een open en ontspannen manier en zijn samen 
bezig met geloof en zingeving.  
 
We collecteren deze keer voor het mede mogelijk 
maken van het overstapweekend. Op zaterdag 
worden de kinderen wegwijs gemaakt in ‘The 
Meeting’, door de jongeren van ‘The Meeting’.  
Op zondag volgt het overstapmoment tijdens de 
viering. Kinderen ontvangen als afscheid van de 
kinderkerk en basiscatechese een tasje met onder 
andere een bijbel als aandenken. Zie ook: 
https://pg-elst.nl/component/content/article/ 
overstapviering   
 
16 juni: Nacht van de Vluchteling 
Voor het eerst zijn er wereldwijd meer dan 100 
miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, conflict 
en onderdrukking. Om daar aandacht voor te  
vragen organiseert Stichting Vluchteling de Nacht 
van de Vluchteling (sinds 2010). Duizenden deel-
nemers lopen de avond of nacht door om samen 
zoveel mogelijk geld in zamelen voor noodhulp 
wereldwijd en op een positieve manier aandacht 
te vragen voor mensen die moeten vluchten van-
wege conflict, oorlog of klimaatverandering. Als 
noodhulporganisatie biedt Stichting Vluchteling, 
samen met lokale partners, levensreddende hulp 
aan vluchtelingen en ontheemden in 's werelds 
ernstigste humanitaire crises. 
 
In de editie van 2024 zal er speciale aandacht 
gevraagd worden voor vluchtelingen uit de landen; 
Democratische Republiek Congo, Afghanistan en 
Tsjaad. 
 
Dit jaar loopt er vanuit onze kerk weer een team. 
Het team draagt de naam: Geef Licht. 
We proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te 
lopen. U kunt naast de collecte het team sponsoren.  
Zie ook: www.nachtvandevluchteling.nl voor meer 
informatie. 
 
23 juni: Voedselbank Arnhem 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen 
onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg 
geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel 

te zetten. Wij helpen deze mensen door ze  
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.  
Om onze klanten van voldoende eten te kunnen  
voorzien, werken wij samen met bedrijven,  
instellingen, gemeenten en particulieren. Zo  
zorgen we er samen voor dat armoede wordt  
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en  
het milieu minder wordt belast. Om de zelf- 
redzaamheid van onze klanten te vergroten,  
werken we samen met lokale organisaties die  
onze klanten helpen om weer op eigen benen te 
staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk 
zijn. 
 
Wekelijks zorgt de voedselbank Arnhem dat  
zo’n 1.550 gezinnen voedsel krijgen. 
Een flinke steun in de rug voor deze gezinnen. 
Naast Voedselbank voor de gemeente Arnhem en 
omgeving, is deze voedselbank één van de tien 
regionale distributiecentra van Voedselbanken 
Nederland. Vanuit deze RDC’s wordt voedsel dat 
door grote leveranciers en supermarktketens  
landelijk en regionaal aangeboden wordt,  
verdeeld. Dit voedsel, houdbaar, koelvers of  
diepvries, wordt tijdelijk opgeslagen om het  
vervolgens te verdelen. 
Zie ook: Voedselbank Arnhem - Voedselbank 
Arnhem voor meer informatie 
 
30 juni: Veilige Kerk- opleiden en toerusting 
vertrouwenspersonen 
Begin oktober 2023 hebben twaalf Protestantse 
Kerken uit Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen-
Noord een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
vanuit hun inzet voor een ‘Veilige Kerk’. De  
kerken hebben samen een team vertrouwens- 
personen gevormd met als doel een meldplaats te 
zijn voor misbruik en grensoverschrijdend gedrag. 
Het team bestaat uit zes leden. De vertrouwens-
personen worden regelmatig getraind in het  
voeren van gesprekken en het luisteren naar  
hulpvragen. Vanuit onze kerk in Elst maken  
Leny Janssen en Frank den Daas deel uit van  
het team van vertrouwenspersonen. 
Zie ook: Protestantse Gemeente Elst - Team  
vertrouwenspersonen Ring Elst (pg-elst.nl) voor 
meer informatie. 



COLUMN 

Is God in Noorwegen dichterbij? 
Afgelopen meivakantie was het zover, we gingen 
met ons gezin naar Noorwegen. Vrienden van  
ons zijn zo’n tien jaar geleden naar Noorwegen 
geëmigreerd en hebben daar hun leven opge-
bouwd, dus het werd hoog tijd voor een bezoek.  
 
De woorden van mijn oud-collega Marissa gingen 
regelmatig door mijn hoofd: ‘als je twijfelt of God 
bestaat, ga dan naar Noorwegen’. Niet dat ik  
twijfel aan mijn geloof in God maar het maakte 
mij wel extra nieuwsgierig naar Noorwegen. Was 
het dan echt zo groots en zo dicht bij God als zij 
vertelde? 

Al heel snel wist ik wat Marissa bedoeld had, de 
bergen met sneeuw op de toppen, de grote lange 
watervallen, de wilde stromingen in de beken. 
Alles was groots en meeslepend. Onze dochter 
Tirza van vier jaar oud zei al snel; ‘Mama, God 
heeft dit echt heel mooi gemaakt, ik geef God  
een compliment en een hartje’. Ze had afgelopen 
weken op school les gehad over complimenten 
geven. Mijn hart maakte een sprongetje, als een 
kind van vier jaar oud, uit het niets zegt: ‘wauw 
wat heeft God dit mooi gemaakt’. Dan is God 
voelbaar en zichtbaar voor iedereen in 
Noorwegen. 
 

 
Op de boerderij van onze vrienden werden we 
warm onthaald, we aten met ons allen in de 
gezellige keuken. De geur van vers gebraden  
geitenbout en een heerlijke salade met feta  
stonden voor ons klaar. Vanuit ons eigen kleine 
B&B op hun erf keken we zo de stal in met de  
geiten. Ze houden geiten voor de melk, vlees en 
maken zelf verschillende soorten kaas en yoghurt. 
In de zomer hebben ze een grote moestuin waar 
ze allerlei groenten op verbouwen. Dit verkopen 
ze heel lokaal en kunnen hier goed van leven. 
Alles is diervriendelijk en milieubewust  
geproduceerd.  
 
Dit zette mij aan het denken, wat eet ik eigenlijk 
zelf in Nederland? Waar komt het vandaan en hoe 
is het gemaakt? Wat weet ik van mijn stukje vlees 
of plakje kaas dat ik eet. Terug in Nederland ben 
ik naar de groenteboer gereden en heb ik een tas 
vol heerlijk fruit en groenten gehaald. Bij de  
bakker brood en kaas. Weer even terug naar de 
basis van voeding. Dit weekend bakte ik van 
bloem, water, olijfolie, zout en gist een verse  
pizzabodem.  
 
Ik was zo trots op de prachtige pizza in de oven, 
wat een heerlijke gevoel. Dichter bij de natuur 
leven is voor mij dichterbij God.   
Lisette Brandsma 
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JEUGD 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 

KINDERKERK  
Tijdens de kerkdienst is er  
kinderkerk voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk  
en gaan daarna naar  
De Ruimte. 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een ont-
spannen manier, maar ook om goede gesprekken te 
voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
Contactpersonen voor The Meeting:  
Lisette Brandsma contactpersoon 

jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
vacant voorzitter Meetingcommissie 
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd  
 
De Vierdaagse 16 juli 2024 
Samen met jong en oud staan we ieder jaar klaar 
voor de duizenden wandelaars die Elst aandoen. 
We bieden ze een hapje en een drankje, een 
schoon toilet, een stiltemomentje in de kapel  
en een rustige plek om even op adem te komen. 

Om de Vierdaagse weer tot een geweldig succes  
te maken in Elst ben ik opzoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. De dag start vroeg om 6 uur tot het 
begin van de middag. Mocht qua leeftijd een hele 
ochtend te zwaar zijn dan is een paar uur ook al 
heel fijn. Geef je op bij Lisette Brandsma, 
Jeugdwerker jjw@jeugdwerkpgelst.nl  
 
 
 

MUZIEK 

Muzikalitijd 
mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden) 
1. Een moment of ogenblik om het over muziek  
te hebben, ter lering en vermaak. 
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal 
bezig te zijn. 
 
Op eerste Pinksterdag kwam op verschillende 
momenten de vredesduif langs gevlogen. In het 
lied ‘Spirit of God’, op de Schotse volksmelodie, 
werd de Geest van God vergeleken met de 
onzichtbare wind en als de zachtaardige duif. In 
lied 680 werd om de komst van de Heilige Geest, 
de vogel Gods gevraagd en in de eerste twee  
coupletten van lied 701 werd de Geest met een 
broedende vogel vergeleken. En nadat de kinderen 
hun ronde deden in de kerk met vliegende vredes-
duiven, zongen we lied 687: ‘Vuurvogel van de 
vloed, duif boven de Jordaan, versterk in ons  
de gloed, wakker het feestvuur aan.’ Net zoals  
de Heilige Geest onaangekondigd verscheen,  
ontstond deze rode draad in de viering. 
 
Projectkoor G-noot bereidde zich in twee  
repetities voor op deze viering en alsof het zo 
moest zijn: op één na hadden alle mannen van  
de projectkoorlijst andere plannen op eerste  
pinksterdag waardoor ik genoodzaakt was om  
voor het overgebleven vrouwenensemble muziek 
uit te zoeken dan wel te arrangeren. Achteraf  
had ik ze ‘de duifjes van G-noot’ kunnen noemen, 
maar ik weet niet zeker of een ieder dat een  
positieve benaming had gevonden, ook niet  
in het licht van Pinksteren. 
 
Als kyrielied zongen we 671. Martin Luther  
maakte gebruik van een 13e-eeuws gregoriaans 
gezang. Ad den Besten vertaalde het en maakte 
gebruik van fraai binnenrijm, dat in alle couplet-
ten terugkeert. Na een gedragen eerste helft met 
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bijna alleen maar lange open noten, is het  
karakter van de 2e helft van het lied totaal 
anders: ‘Dat Hij ons verblijde en ons bevrijde en 
aan ’t einde ons naar huis geleide.’ Den Besten  
zal tevreden zijn geweest toen hij dit bedacht… 
 
Pinksteren kreeg voor mij dit jaar een extra  
betekenis. Gezien het gebrek aan wereldvrede  
en politieke onrust in binnen- en buitenland,  
gaf de vredesduif de nodige hoop: ook buiten 
Pinksteren om een prachtig lied om als kyrie te 
zingen. 
IJsbrand ter Haar 
 
 
DEPT 2024 Hamburg ‘Mittenmang’ 

Van 3 tot en met 5 mei waren wij aanwezig bij  
de derde ‘Deutscher Evangelischer Posaunen Tag’ 
(DEPT) te Hamburg. Door de vele verhalen van  
de DEPT 2008 te Leipzig en 2016 te Dresden 
waren wij zo benieuwd hoe het zal zijn om met 
meer dan 15.000 koperblazers samen muziek te 
maken en God te loven. Dus zijn wij afgereisd 
naar Hamburg. Het was FANTASTISCH. Uit heel 
Duitsland en over de grenzen heen kwamen wij  
bij elkaar en hebben in heel Hamburg van ‘ons’ 
laten horen.  
In heel veel kerken en op verschillende pleinen  
in de stad was muziek. Je zag ze overal met de 
instrumenten en koffers sjouwen.  

 
Dat was soms best wel zwaar, maar als je dan  
een keer je plekje had op de Moorweide, de  
Jan-Fedder-Promenade of in het stadspark en de  
eerste tonen klonken …. dan was je het gesjouw 
vergeten en was je ‘Mittenmang’ (middenin).   
 
Wat mij heel erg heeft geraakt was het horen van 
meer dan 400 tieners die zaterdag avond een 
grote bijdrage hebben geleverd tijdens de 
‘Serenade’ op de Jan-Fedder-Promenade. Met  
maar een repetitie samen (ook zij kwamen uit 
heel Duitsland en spelen anders nooit samen) 
hebben zij ons andere blazers enorm verrast met 
hun spel. Het is zo fijn om te zien hoe het 
(gelukkig) nog onder de jeugd leeft. Ik zelf heb 
ook zo veel mooie herinneringen aan mijn jeugd 
in de ‘Posaunenchor’. Ik raad jullie aan om eens op  
You Tube onder DEPT 2024 Hamburg wat filmpjes 
te luisteren, bijvoorbeeld. Serenade en even door 
scrollen tot ‘Die Moldau’ of ‘Fantasie of Hope’. 
Nu zijn wij heel erg benieuwd waar de volgende 
DEPT in 2032 zal plaatsvinden. Maar een ding is 
zeker: wij zijn er weer bij. 
Gerburg en Peter Iliohan 
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DIVERSEN 

Vitrinekast De Ruimte 
Voor een nieuw project in de vitrinekast van  
De Ruimte heb ik de hulp van de gemeenteleden 
en lezers van de Onderweg nodig.  
Graag zou ik van u willen horen aan welke kerk  
of kerkorgel u mooie of dierbare herinneringen 
(doop, trouw of rouw) heeft? 
Deze opgave zal ik verwerken in een nieuwe  
tentoonstelling in de vitrinekast, welke in  
augustus en september zal plaatsvinden.  
Op welke manier laat ik nog even als verrassing. 
Heeft u mooie herinneringen aan een kerk of  
kerkorgel in Acquoy, Bierum, Creil, Duizel, 
Folsgare, Itens, Joppe of één van onze eigen  
kerken in Elst? Ik verneem het graag van u. 
Marco Verschoor  
 
 
 
Grenzen verleggen  
Afgelopen februari heb ik mijn HBO-
Verpleegkunde diploma behaald aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Maar wat 
hierna? Werken of doorstuderen, dat was de grote 
vraag waar ik antwoord op moest gaan vinden.  
Na een zoektocht begon ik mij af te vragen waar 
mijn geluk lag. Het helpen van andere mensen 
geeft mij voldoening als 'verpleegkundige' maar 
heb ook interesse in het verbeteren van de 
gezondheidszorg. Er was wel één Engelstalige 
masteropleiding die mijn interesse aansprak, 
genaamd Health Sciences, maar mijn Engelse  
vaardigheden zijn dusdanig slecht dat daar al  
snel een streep doorheen kwam te staan.  
 
Toch bleef ik gedurende de opvolgende week  
aan de studie denken. Ik probeerde in mijn hoofd  
scenario’s te schetsen waardoor het toch mogelijk 
zou worden om aan de desbetreffende master te 
beginnen. Wat als ik nu mijn Engelse vaardigheden 
weet te verbeteren? En aangezien ik toch even de 
tijd heb, waarom dan ook niet in een Engelstalig 
land? Dan kan ik het studeren en reizen combineren 
met elkaar.  
 
Met een taalreisorganisatie maakte ik een plan 
voor het volgen van een Engelstalige Cambridge 
cursus. Ik liet mijn oog vallen op Nieuw-Zeeland 

omdat ik prachtige verhalen heb gelezen over de 
cultuur en bevolking in Nieuw-Zeeland en twee 
weken later was alles, inclusief visum, geregeld.  
 
Op 7 maart 2024 begon mijn avontuur. Ik nam 
afscheid van mijn familie en stapte met gezonde 
spanning aan boord van het vliegtuig. Eenmaal in 
Nieuw-Zeeland aangekomen kreeg een plekje in 
een studentenresidentie midden in de stad, op 
loopafstand van de winkels en de school. Op de 
eerste dag ontmoette ik mijn nieuwe klasgenoten 
uit allerlei verschillende landen. De internationale 
taalschool zelf voelde zeer vertrouwd aan en 
ondanks het zeer hoge instapniveau hielpen de 
docenten mij met ontwikkelen.  

 
Ieder weekend gaan we met de klas opstap naar 
prachtige bezienswaardigheden in de omgeving 
van Auckland. Nieuw-Zeeland staat bekend om 
zijn uitgestrekte indrukwekkende landschappen 
met prachtige natuur, zoals zijn vulkanen,  
spuitende geisers, ongerepte bossen, ruige 
kustlijnen, gouden stranden, fjorden en gletsjers.  
Een maand geleden heb ik met klasgenoten een 
actieve krater beklommen, ook wel bekend als  
de Tongariro Alpine Crossing. Met zijn stoom- 
openingen, smaragdkleurige meren en prachtige 
uitzichten werd dit tot een onvergetelijke  
wandelreis omgetoverd.  
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Ook zijn de kiwi’s, zoals de Nieuw-Zeelanders wor-
den genoemd, ontzettend gastvrij en vriendelijk. 
Je hoeft maar te stoppen en ze vragen al meteen 
of ze je kunnen helpen om de weg te wijzen. Ook 
het zelf rijden aan de linkerkant van de weg was 
voor mij een geheel nieuwe ervaring. Met name 
ruitenwissers en richtingaanwijzers haalde ik door 
elkaar. Dus de ruitenwissels gingen eerst een keer 
op en neer voordat ik mijn knipperlicht uit kon 
doen, kortom een vermakelijke autorit! 
 
De Cambridge cursus duurt in totaal drie maanden. 
Op woensdag 5 juni wordt vanuit de internationale 
organisatie een toets afgenomen om te testen of 
mijn niveau voldoende is. Ik vind het spannend 
maar weet dat ik hier hard voor heb gewerkt.  
 
Deze reis en dit avontuur heeft mij laten inzien 
dat je in mogelijkheden kan denken en niet in 
beperkingen. Ik heb geleerd om in mijzelf te 
geloven, want alleen door je grenzen te verleggen, 
kun je je horizon verbreden.  
Sophie Zeij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen 
en tuinonderhoud. 
0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur) 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl

 
De kunst in de kerk is half mei weer gewisseld. 
 
De Arnhemse kunstenares Irene Companjen maakt 
grote linnen panelen met kleurige vormen die 
prachtig combineren met de oude wanden van de 
kerk. 
Alweer een bijzondere tentoonstelling. 

In het volgende nummer meer over haar zelf en 
haar werkwijze.  
Aukje Spoelstra 
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Tijdreizen in en rond de Grote Kerk 
Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 15 en 
16 juni kunt u in het Tempel-Kerkmuseum terecht 
voor een speciaal programma.  
 
Na de verwoesting van het kerkgebouw in de 
Tweede Wereldoorlog ontdekt men dat de kerk in 
Elst een unieke en bijzondere plek is. In 1947 
worden er bijzondere archeologische vondsten  
in en om de kerk gedaan die de geschiedenis 
tastbaar maken.  
 
Op zaterdag 15 juni zijn er speciale rondleidingen 
en zijn er archeologen van BAAC aanwezig om 
over opgravingen te vertellen.  
 
Op zondag 16 juni zijn er twee Tijdreizen 
gepland. Bij deze ontdekkingstocht voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar met een volwassene mogen op 
deze Vaderdag de vaders gratis meedoen! 
 
Voor het programma op zondag moet u zich  
aanmelden, voor zaterdag hoeft dat niet.  
Lees het hele programma, inclusief tijdstippen  
op tempelkerkmuseum.nl > Activiteiten. 

 
 
Gezocht: Torenhanen! 
Onze Torenhaan is elke keer in de Onderweg zeer 
betrokken bij de Grote Kerk. Hij stelt steeds een 
vraag en denkt er het zijne van. Nu is het niet 
vanzelfsprekend dat er een haan op de toren van 
elke kerk staat. Een enkele keer is het wat anders 
met soms een verhaal waarom er voor deze 
afbeelding/voorwerp is gekozen. 
Onze Torenhaan wil graag zijn collega’s zien die  
er anders uitzien dan hijzelf. Hij is op zoek  
naar foto’s van kerktorens, dichtbij of veraf, uit 
binnen- en buitenland, waarop geen hanen staan.  
Doet u mee? Kijkt u ook naar kerktorens onderweg, 
op reis, op de fiets, al wandelend, waar dan ook? 
 
U kunt de foto’s (graag met plaatsnaam) en  
eventueel een korte toelichting (als een word 
bestandje) opsturen naar onderweg@pg-elst.nl 
De deadline voor het juli/augustusnummer is  
23 juni. Ook voor het septembernummer is dat 
mogelijk, die deadline is 18 augustus. 
 
De Torenhaan is zeer benieuwd! 
namens de Torenhaan, de redactie 

!

 
DE TORENHAAN ZEGT ER  

HET ZIJNE VAN... 

BEN IK VAN DE TOREN VERBANNEN? 

Wat heeft dit te betekenen?
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