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MEDITATIE 
 
 
‘Leven onder de liefdevolle omarming van  
de Eeuwige’ 
 
Met veel plezier heb ik het vuistdikke boek 
‘Stoute Schoenen’ van de Vlaamse schrijver Bart 
van Loo gelezen. Het is de opvolger van zijn zeer 
geprezen boek ‘De Bourgondiërs’. Van Loo trekt in 
de opvolger de ‘stoute schoenen’ aan en trekt als 
goed geïnformeerde reiziger langs de parels van 
de late Middeleeuwen in Bourgondië, Vlaanderen 
en Nederland. Met zijn meeslepende verteltrant 
zie je haast met eigen ogen de fraaie kathedralen, 
kastelen en koopmanshuizen uit de Gothiek en 
Laat-Gothiek.  
Ook Nijmegen wordt niet overgeslagen. Opvallend 
in al zijn verslagen zijn de haast oneindige  
hoeveelheid stadspoorten waar hij als een 
Middeleeuwer doorheen schrijdt. Het was letterlijk 
een tijd van binnen en buiten. Van in veiligheid 
zijn of op je hoede zijn. De poort als symbool van 
de ene naar de andere plek en tijd. 

Poorten van de Basiliek van Vezelay 

 
De poort is een symbolische plek van in- en  
uitgaan. De grens tussen de wereld buiten en 
binnen de omwalling van een burcht, klooster  
of stad. De poort staat ook symbool voor gast-
vrijheid. Zonder deze gastvrijheid was reizen in  
de Middeleeuwen welhaast onmogelijk. Een poort 
van een kerk, stad of klooster moest ruim zijn. 
Geen schamel portaal waar je bijna je hoofd 
stoot. Middeleeuwse poorten waren ruim opgezet. 
Royaal, koninklijk wordt de koning, ridder, koop-
man of toevallige gast welkom geheten in de 
wereld van ‘binnen’.  
 
Net als de grote poort van een stad kent ook een 
klooster een poort die zo weids is dat deze de 
gast prikkelt het onbekende te betreden. Niet 
benauwend maar open. ‘Wees welkom en kom  
op adem’, wil deze maar zeggen. 
 
Ook de Eeuwige kiest voor de mens die veiligheid 
zoekt een grote boog. In het verhaal van Noach 
staat een grote regenboog aan de hemel om de 
mens uit te nodigen naar een nieuwe toekomst. 
Er wordt de mens een nieuw bestaan beloofd. 
God, de Levende, tekent een kleurrijke poort die 
de hele aarde omspant en nodigt de mens met 
een gastvrij gebaar uit om deze te bewonen.  
Zo ruim als moeder aarde zelf wordt een poort 
gebouwd, waaronder de mens een vernieuwd 
bestaan mag betreden. God als bouwmeester  
klust niet een goedkoop en klein bemeten poortje 
in elkaar, maar een boog die de einders van de 
aarde omvat. Een poort waar heel de mensheid 
zonder problemen onderdoor kan lopen, een  
nieuwe toekomst tegemoet. Niet benepen, maar 
groots. Een hartelijke invitatie om de wereld in  
te gaan en te ontdekken wat voor goeds de aarde 
de mens kan bieden. 

 
Naast een uitnodiging is de boog ook een 
bescherming. De mens wandelt de toekomst  
binnen onder de boog, de liefde van de Ene.  
Het is het teken van het verbond. ‘Ik ben met je 
al de dagen van je leven’. Onder de bescherming 
van God zoekt een mens zich een weg door  
het bestaan. Met vallen en opstaan. De boog  
verschijnt juist dan, als donkere wolken samen-
spannen. Wanneer de nacht valt, het dreigend 
wordt. Je als mens het gevoel hebt door de wind 
omver geblazen te worden. Stortregens je het 
zicht op nieuw land ontnemen. Het is dan de 
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boog van God die je beschermt, waaronder je mag 
schuilen. ‘De poort staat open, maar nog meer 
mijn hart’, schrijft Augustinus aan een vriend in 
nood. Als ouder, als vriend heb je voor je naaste 
altijd ruimte voor liefde en aandacht. 
 
In de boog herkennen we ook de zegen. De  
priester die zijn handen spreidt en de gemeente 
de wereld inzendt. Ook hier volop ruimte in het 
gebaar. Geen knellende omhelzing waardoor de 
ander naar adem moet snakken. Een wurgende 
greep die je alle beweeglijkheid ontneemt. 
Geloven is het gaan van de weg in alle vrijheid 
onder de boog van God; gezegend, behoed en 
bewaart. 
 
Moge de weg oprijzen om je te begroeten. 
Moge de wind altijd in je rug waaien. 
De zon altijd warm op je gezicht schijnen. 
De regen zachtjes in je tuin vallen. 
En moge God je houden in de palm van zijn hand 
tot we elkaar weerzien.  
 
Voor allen die deze zomer op reis gaan wens ik 
deze zegen toe. Dat er veel poorten betreden 
mogen worden. Nieuwe werelden ontdekt. Om 
eenmaal thuis, weer de poort onder de Elster 
Kerktoren te betreden. Weer veilig thuis. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 

KERKDIENSTEN  
 
 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te  
kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 
 
 
Er is geen kinderkerk van zondag 6 juli tot en 
met zondag 11 augustus. 
 
 
Zondag 6 juli 
10.00 uur KERK             Ds. J. Franken 
                               organist: D. Luijmes 
 
12.00 uur KERK            Orgelconcert 
 
 
Zondag 13 juli 
10.00 uur KERK            Drs. R. van Dijkhuizen 
                               organist: D. Luijmes 
 
 
Zondag 20 juli 
10.00 uur KERK            Ds. Th. de Zwart 
                               organist: D. Luijmes 
 
 
Zondag 27 juli           Doopviering 
10.00 uur KERK            Ds. P.J.G. Jeroense 
                               organist: J. Jansma 
 
 
Zondag 3 augustus 
10.00 uur KERK            Ds. D. Kruyt 
                               organist: IJ. ter Haar  
 
12.00 uur KERK            Orgelconcert 
 
 
Zondag 10 augustus   Themadienst: Schepping 
10.00 uur KERK            Ds. P.J.G. Jeroense 
                               organist: J. Jansma 
 
 
Zondag 17 augustus   Filosofieviering 
10.00 uur KERK            Ds. P.J.G. Jeroense 
                               organist: IJ. ter Haar 
                               m.m.v. Henk Minnema 
 



Zondag 24 augustus 
10.00 uur KERK Ds. W. Lindeman 

organist: J. Jansma 
 
 
Zondag 31 augustus 
10.00 uur KERK Ds. Endeveld 

organist: IJ. ter Haar 
 
 
Zondag 7 september 
10.00 uur KERK Ds. H. v.d. Wal 

organist: D. Luijmes 
 
12.00 uur KERK Orgelconcert 
 
19.00 uur KERK H. Minnema,  

ademviering 
organist: D. Luijmes 

 
 
TOELICHTING DIENSTEN 
 
27 juli doopviering  
In deze zomerviering worden Tim Roelofs  
(13 jaar) en Tycho Verweij (18 jaar) gedoopt.  
Het is een teken van Gods Geest dat Tim en  
Tycho bij mij de wens uitspraken gedoopt te  
willen worden. Na een aantal gesprekken, met 
Tim en Tycho en ook met hun ouders, zullen  
Tim en Tycho op zondag 27 juli worden gedoopt.  
Voor de gemeente van Christus een hoopvol  
teken dat Gods Geest ook vandaag mensen  
raakt en ontroert. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
10 augustus: Schepping als bron van  
schoonheid en troost 
In deze viering willen we ons laten inspireren 
door de grootsheid van de Schepping. De natuur 
vol dieren, bloemen en landschappen is al eeuwen 
lang een bron voor inspiratie voor kunstenaars. 
Schilders en dichters hebben Gods Schepping in 
allerlei kleuren en toonaarden weergegeven en 
bezongen. In deze viering staan we stil bij de 
grootsheid van de natuur en laten we ons laven 
aan de schoonheid die deze in zich draagt. 
 
Deze schoonheid is ook altijd een bron van 
troost. Mensen die rouwen, verdriet hebben of 

ziek zijn voelen zich altijd ‘gekend’ door moeder 
natuur. Een wandeling door Gods tuin is als een 
deken van tederheid en warmte om je heen. Meer 
nog dan de aanwezigheid van mensen is juist de 
natuur een troostende kracht. Je hoeft niets te 
zeggen, je niet beter voor te doen dan je bent; 
gewoon jezelf zijn is voor Gods Schepping meer 
dan genoeg. Tijdens een kunstroute in bij huis 
Bergh kwam ik het volgende gedicht tegen van 
Piet Gerbrandy: 
 
Dit land is niet van ons en niet van jullie 
Maar van zichzelf. Wij zijn er slechts te gast 
Om deelgenoot te zijn van wat het fluistert. 
 
Schiep ons een god uit klei en blies zij ons 
Een adem in opdat wij uitzicht kregen 
Op alles wat maar in ons blikveld past? 
 
Wij zullen erop toezien dat wat spreekt 
Uit boom steen dier microbe mens en mist 
Gehoord wordt en zich niet vergeten laat. 
 
De Schepping is niet van de mens, maar van God 
zelf. Het is een opdracht er goed mee om te gaan, 
duurzaam en respectvol. 
 
In deze viering zal violiste Gerburg Frenzel haar 
medewerking verlenen. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 

Claude Monet: waterlelies en Japanse brug
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17 augustus: Filosofieviering: Mededogen 
Als een theoloog en een filosoof met elkaar in 
gesprek gaan over het thema ‘mededogen’ dan zal 
het gesprek niet stilvallen. Wat voor de één een 
boeiend antwoord is, zal de ander juist zeer 
betwijfelen. Uiteindelijk gaat het de theoloog en 
de filosoof eerder om het stellen van goede vragen 
dan het krijgen van antwoorden. Juist in de dialoog, 
het diepgaande gesprek wordt de betekenis van 
het leven duidelijk. In ieder geval voor even. Om 
het gesprek tussen Jeroen Jeroense (theoloog) en 
Henk Minnema (filosoof) te begrenzen wordt er in 
de viering ook gezongen, naar prachtige muziek 
geluisterd, ook aan deze viering werkt violiste 
Gerburg Frenzel mee, wordt er gebeden en ook 
gewoon even de stilte opgezocht. Om al het 
besprokene even in ons op te nemen. 
 
In de viering wordt ook de toehoorder in het 
gesprek berokken. De viering heeft ook een inter-
actief karakter. Diegene die in de kerkbanken 
plaatsneemt zal op een speelse manier aan het 
denken worden gezet. De aftrap van deze filosofie 
viering wordt traditie getrouw gegeven door een 
kort gesprek op het filosofiebankje.  
 
Het onderwerp wordt deze viering aangereikt door 
de filosofe Martha Nussbaum. Ze laat ons naden-
ken over de rationele en de emotionele kant van 
mededogen. Is iemand die vol mededogen is nu 
juist heel emotioneel of rationeel? Kan iemand  
die heel rationeel is wel mededogen hebben? 
Vanuit de christelijke traditie wordt het verhaal 
van de Syro-Fenicische vrouw gelezen uit  
Marcus 7: 24-30. Hier wordt Jezus uitgedaagd om  
mededogen te tonen met iemand die buiten de 
Joodse traditie staat. Jezus staat met zijn mond 
vol tanden in dit gedeelte uit het Marcus  
evangelie. Een intrigerend verhaal. 
 
Na de viering is er in De Ruimte tijd voor koffie 
en ontmoeting. In de tuin kan nog naar harten-
lust verder worden gesproken over het onderwerp. 
Maar als er behoefte is om even te genieten van 
het aardse, dan is daar ook alle gelegenheid voor. 
‘Alles op zijn tijd’; zou Prediker, de huisfilosoof 
van de kerk hebben gezegd. Wij hebben in ieder 
geval al veel plezier beleefd aan de voorbereiding 
van deze viering. De gesprekken op het bankje 
gingen tot in de kleine uurtjes door. 
Ds. Jeroen Jeroense en Henk Minnema 

AGENDA ACTIVITEITEN EN 
BIJEENKOMSTEN JULI EN 
AUGUSTUS 2025 
 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over  
een activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden.  
De organisatoren van de activiteiten hebben de 
verantwoordelijkheid. 
 
 
elke werkdag   Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
10.00-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met elkaar. 
 
 
elke donderdagavond     Eten en Ontmoeten 
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.  
 
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd.  
Zoek een plaatsje aan de tafel. 
 
 
elke zaterdag Tempel Kerkmuseum 
13.30 – 16.30 uur in de Kerk



vrijdag 4 juli en  
1 augustus Ruimtewandeling 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te 
gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
maandag 7 juli Christelijke meditatie  
20.00 uur Grote Kerk
info: Els Meulbroek 
 
maandag 7 juli en 21 juli 
en 4 en 18 augustus Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
We gaan in de zomer gewoon door! 
 
maandag 21 juli en  
18 augustus Poëzie-middag   
15.00-16.30 uur, De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is 
welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt 
ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje 
per mail naar joleenkruijt@gmail.com 
 
zaterdag 26 juli  
en 23 augustus Ruimtefietsen 
9.00 uur De Ruimte 
info: Leo van Strien 
 
 
 
 
TOELICHTING AGENDA 
 
Christelijke meditatie in De Grote Kerk 
Op maandagavond 7 juli klinkt in de kerk het 
geluid van de klankschaal: welkom bij de 
Christelijke meditatie. 
Een bijbeltekst, een gedicht, daarna zijn we stil 
en reflecteren we op dat wat we hoorden of we 
verblijven in de stilte.  
 
Verwondering: Loflied op God en de schepping 
Franciscus schreef dit loflied op de schepping,  
na een periode van ziekte. De ervaring van Gods 
aanwezigheid toen, in tijden van diepe ellende, 
gaf hem de inspiratie dit loflied te schrijven. Zijn 
verdere leven was dit als een leidraad voor hoe 
hij in het leven stond. Kan dit oude loflied op  

de schepping ons ook inspireren in deze -toch 
wel- donkere tijden?  
Op 7 juli is de laatste bijeenkomst voor de  
vakantie. 
Dan start de meditatie weer op maandag  
1 september. Iedereen is welkom. 
Grote Kerk: 20.15 uur tot 21.00 uur (deur open 
20.00 uur). 
Els Meulbroek   
 
Poëzie leeskring 21 juli en 18 augustus 
Ook in de zomer lezen we gedichten op de  
3e maandag van de maand. Voor 21 juli zal  
Aukje Spoelstra gedichten kiezen en bespreken  
we het  bundeltje Helium van Bart Moeyaert.  
Wil je de te lezen gedichten graag van te voren 
ontvangen stuur dan even een berichtje naar 
joleenkruijt@gmail.com 

 
Ruimtefietsen, doet u ook mee? 
We verzamelen om even voor 9 uur bij De Ruimte, 
zodat we klokslag 9 uur kunnen vertrekken. We 
rijden dan een route van ongeveer 50 kilometer 
met een gemiddelde van 25 km/ uur.  
Datum: 26 juli  
 
Om te noteren: 
volgende data voor 
het Ruimtefietsen 
zijn: 
23 augustus  
27 september  
25 oktober 
Met vriendelijke groeten  
Leo van Strien 

 
Gastmensen gevraagd 
Voor het komend seizoen zijn wij op zoek naar 
mensen die de gastvrouwen/gastheren poule van 
De Ruimte willen versterken. 
Als gastvrouw/gastheer sta je achter de bar en 
zorg je voor de drankjes. 
 
Wanneer er voor activiteiten (zoals gemeente-
avonden, maaltijden met vluchtelingen,  
filmavonden, theologisch café), gastmensen  
aangevraagd worden ontvang je een mail,  
waarop je kunt reageren als je beschikbaar bent. 
Een leuke en dankbare taak! 
Als je meer wilt weten neem dan even contact op. 
Finy Verhoeff
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XCCX 

GEDICHT VAN DE MAAND 
 
Voor deze zomermaanden iets luchtigs (of toch niet zo luchtig?)  
Uit ‘Helium’ van Bart Moeyaart 
 

Blootsvoets 
 
In de zomer keert het huis 
binnenstebuiten. Het zand 
kruipt tussen de lakens en 
de lakens tussen de struiken. 
We slapen in tenten die naar 
winter ruiken en de stortbui 
duurt, maar bang worden we 
nooit. We hebben vaders die 
ons over hun schouder gooien. 
Ons bed wordt korter dan 
de rest. De dagen worden 
ouder. We lopen blootvoets. 
Zonder schoenen zien we 
niet dat onze voeten groeien. 
 
Opstel 
Een opstel is bewaard gebleven. 
Het heet eenvoudig Wat een dag! 
 
Ik schreef over de bal, de boterham die 
in het zand viel, de busreis weer naar huis. 
 
Uit alles sprak dat ik vandaag 
niet te geloven had genoten. 
 
Daar werd ik onlangs treurig van. 
Vooral dan door het uitroepteken. 
 
Er is een tijd geweest dat ik van 
blijdschap in mijn handen klapte. 
 
En dat een bal, gevallen brood, 
Een busreis onvergetelijk leken. 

  
De zomers van je jeugd: wie heeft er geen herinnering aan? Als leraar zag ik na iedere zomer-
vakantie met verbazing hoe vooral de brugklassers waren gegroeid, van kinderen tot pubers. 
Bart Moeyaart (1964), Vlaams gelauwerd schrijver en dichter -ook voor kinderen- weet die  
verandering met treffende beelden in poëzie vast te leggen. Hoe we onze kindertijd achter ons 
laten, hoe we daar later op terugblikken en hoe we ons hele leven met groeien bezig blijven. 
  
In de poëziebijeenkomst van 21 juli bespreken we de bundel ‘Helium’.  
Aukje Spoelstra 
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UIT DE GEMEENTE

Bloemengroet 
Op 18 mei werd ik blij verrast met een prachtig 
boeket, daarbij een mooie kaart met zoveel 
namen die met je meeleven. Wat is het waardevol 
zoveel betrokkenheid binnen onze gemeente te 
mogen ervaren. Heel erg bedankt. 
Met hartelijke groet,  
Ronalde Jakobs 
 
 
In de afgelopen week werd ik verrast met een 
beeldschoon bloemenboeket in de kleuren 
rose/rood dat Riet Gillissen kwam brengen. Het 
werd een gezellige kennismaking. Deze bloemen-
groet ging vergezeld van een mooie kaart met 
sierappels, waarop al jullie namen waren geschre-
ven. Dat ontroerde me. Ben er reuze blij mee!  
De oorzaak van mijn wekenlange afwezigheid  
was een gecompliceerde polsbreuk, heel leuk in 
een stripverhaal in beeld gebracht door mijn 
kleindochtertje Liene. Dat laat ik jullie graag  
een keer zien! 
Een hartelijke groet,   
Alice van Egmond 
 
 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen 
dat wij mochten ontvangen vanwege ons  
55-jarig huwelijk. Wij zijn blij verrast. 
Wim en Hannie van de Kamp-Bakker. 
 
 
DE-punten 
In juni trof ik na een fietstochtje een groot  
aantal DE-punten aan bij onze poort. Er stond 
geen afzender bij, dus ik kan niemand persoonlijk 
bedanken. Daarom hierbij hartelijk dank, anonieme 
gever. Ik heb de punten ingeleverd in De Ruimte, 
waar ze ten goede komen aan de voedselbank. 
Nogmaals hartelijk dank. 
Bert Wolters 
 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 2 juli hoopt mevrouw C. Salakory-Manuputty 
haar 91e verjaardag te vieren.  
Mevrouw R. van der Harst-Hof hoopt op 15 juli  
91 jaar te worden. 
Op 17 juli hoopt mevrouw W. van der Horst-Adams 
92 jaar te worden.  
Op 28 juli hoopt mevrouw W.G. Kleinhof,  
de leeftijd van 94 jaar te bereiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
tel. 06-50237946 

Ds. Aafke Zaal 
tel. 06-28167423 

 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 



In augustus is de heer J.W. van Oort jarig. Op  
24 augustus hoopt hij 94 jaar te worden.  
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
 
 
 
 
KERKENRAAD 
  
Werk aan de Grote Kerk 
Op de gemeenteavond van 4 juni jongstleden 
heeft de werkgroep ‘Werk aan de Grote Kerk’ de 
onderzochte scenario’s voor de toekomst van  
ons kerkgebouw gepresenteerd. Het betreft vier 
scenario’s die de werkgroep ook gewaardeerd 
heeft op aspecten als duurzaamheid, flexibiliteit, 
financiën en relatie tot De Droom. U kunt dit 
nalezen op Scipio bij de documenten voor de 
gemeenteavond van 4 juni. 
 
De kerkenraad wil graag alle gemeenteleden de 
gelegenheid geven de scenario’s te bekijken,  
vragen te stellen en een mening te vormen over 
de waardering van de scenario’s. Daartoe hangen 
wij de scenario’s inclusief de waardering en het 
investeringsoverzicht op in De Ruimte en in de 
Grote Kerk. Ook organiseren wij inloopmomenten 
waarbij leden van de kerkenraad en van de werk-
groep aanwezig zijn om vragen te beantwoorden 
en met u in gesprek te gaan. De inloopmomenten 
zijn gepland op: 
 
Dinsdag 1 juli van 20.00 – 21.30 uur 
Zondag 6 juli na afloop van de kerkdienst 
Woensdag 9 juli van 10.00-11.30 uur 
Zondag 17 augustus na afloop van de kerkdienst 
Dinsdag 19 augustus van 20.00-21.30 uur 
 
 
Na de zomer brengen we alle input vanuit de 
gemeente en de werkgroep bij elkaar om tot 
meningsvorming en vervolgens besluitvorming te 
komen.  
In oktober organiseren wij een gemeenteavond 
om de input en voorkeurscenario’s met u te delen. 

De kerkenraad neemt in november een definitief 
besluit. Dit is de planning zoals wij die nu voor 
ogen hebben waarbij wijzigingen onder voor-
behoud zijn.  
Wij nodigen u van harte uit de scenario’s te 
komen bekijken en uw ideeën hierover met ons  
te delen. 
Namens de kerkenraad,  
Ellen Burger 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
Afgelopen vergadering startte de vergadering  
met de overdracht van de voorzittersrol van Jan 
Liebeton naar ondergetekende. Jan heeft het 
voorzichterschap op tijdelijke basis met gedreven-
heid vervuld en we danken Jan hiervoor van 
harte: Bedankt Jan! 
 
Leny Jansen gaf ons een update over Veilige 
kerk/gedragscode. Hier zijn nog de laatste  
spreekwoordelijke puntjes op de i gezet.  
De personeelsleden, kerkenraadsleden en leiding 
jeugdwerk (JJW) zal tijdens de Kerkenraads- 
vergadering van 24 juni aanstaande verzocht  
worden deze verklaring te ondertekenen. De 
gedragscode en het beleid rondom vertrouwens-
persoon zal op onze website worden geplaatst. 
Hiermee wordt dan ook administratief geregeld 
wat we natuurlijk allemaal al weten: dat we een 
veilige kerk hebben en ons houden aan de 
gedragscode. 
 
Met betrekking tot de vacatures voeren we 
komende maand nog gesprekken met een aantal 
mensen. Dit ziet er veelbelovend uit, hopelijk  
in de volgende Onderweg meer hierover. Tevens 
zoeken we nog hulp bij automatisering en  
gegevensverwerking. Dus mocht je het leuk vinden 
om ons te komen helpen, horen we het graag. 
 
Voor het Tempel-Kerk Museum hebben we gespro-
ken over een bezetting van de commissie om te 
onderzoeken of we tot een stichtingsvorm van het 
museum kunnen komen. Gelukkig hebben we twee 
enthousiaste mannen gevonden die ons hierin 
komen ondersteunen: Jos van Veen en Paul 
Numan. Jos (schoonvader van Eva Buurman) kent 
alle juridische aspecten als zijn broekzak, 
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Paul is als architect van naam en bevlogen rond-
leider de link naar het Tempel-Kerk Museum. 
Wordt vervolgd! 
 
Henk Kiestra heeft ons bijgepraat over het  
kerkelijk onroerend goed. Over de offerte voor de 
regietafel achterin de kerk (voor beeld en geluid) 
is nog geen besluit genomen. Met betrekking tot 
het commercieel vastgoed worden we bijgestaan 
door een externe partij die veel vragen hierover 
afhandelt. 
 
Roland Eenhoorn en Arie de Groot hebben ons 
bijgepraat over de financiën. Dat ziet er allemaal 
strak georganiseerd en positief uit, dus geen zorgen. 
 
Jan Liebeton heeft de personele zaken in zijn 
portefeuille en hij heeft ons bijgepraat over de 
situatie rondom onze predikanten. Door het  
emeritaat van ds. Dick Snijders is onze predikants-
bezetting gehalveerd. Dat is gelukkig deels inge-
vuld door ds. Aafke Zaal, maar er is dus minder 
capaciteit beschikbaar. In deze vacature tijd  
zullen we dus als gemeente niet voor al onze  
vragen naar Ds. Jeroense kunnen gaan (ook hij 
heeft maar twee handen). Als u vragen hierover  
heeft kunt u altijd terecht bij Jan of mij. Dit  
was het laatste nieuws op hoofdlijnen. Mochten 
jullie vragen hebben horen wij het graag. 
Mark Zey 
 
 
Kerkhulpverlening 
De kerkhulpverleners vallen zelden op, hoogstens 
als ze met een felgekleurd tasje de kerk in lopen. 
Dat is maar goed ook: het is de bedoeling dat ze 
onopgemerkt en werkeloos blijven. Maar ze moe-
ten er wel zijn. In de zondagochtendviering zijn 
er bijna altijd vier tasjes ‘in bedrijf’. Mocht het 
nodig zijn dan kan er snel door de kerkhulpverle-
ners (KHV-ers) worden gehandeld als er iemand 
onwel wordt of er sprake is van een noodsituatie 
die ontruiming noodzakelijk maakt. 
 
In april hebben de 20 KHV-ers weer hun scholing 
gehad op het terrein van EHBO, hulpverlening  
en het gebruik van de AED. Een weetje: de AED 
hangt in De Ruimte en ook aan de gevel van het 
Ambtshuis naast de kerk. Binnenkort komt er  
ook een voor in de kerk. Je weet immers maar 
nooit.

In mei heeft Roel Lugtmeijer met de KHV-ers de 
kerk en De Ruimte bekeken vanuit zijn beroeps-
kant. Er was aandacht voor de blusmiddelen, de 
uitvoering van een ontruiming en de taakverde-
ling daarbij. En verder heel veel praktische tips 
met als belangrijkste: straal rust uit. 
 
Het ontruimings- en EHBO-protocol worden op dit 
moment geactualiseerd en zodra het College van 
Kerkrentmeesters dit heeft geaccordeerd – zij zijn 
formeel aansprakelijk op dit terrein – is de weg 
vrij om ergens in het najaar een geplande ontrui-
mingsoefening te gaan doen. Laat u verrassen. 
Namens de KHV-ers wens ik iedereen een goede 
en ook zeker een veilige vakantieperiode toe. 
Jan Luiten (coördinator veiligheid)  
 
 
COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN  
(CPO) 
 
De wekelijkse gemeentegroet is toe aan een 
herijking 
De ‘bloemengroep’ is met het CPO in gesprek 
gegaan over de wekelijkse groet aan gemeente-
leden die om wat voor reden dan ook wat extra 
aandacht nodig hebben, ook wel de bloemengroet 
genoemd.    
 
Sinds een aantal jaren zijn wij als PG Elst een 
duurzame kerk. Bij de ingang hangt hiervan een 
bordje ter bevestiging, dat betekent dat je ook af 
en toe de vraag moet stellen : ’zijn we er goed 
mee bezig?’ Kunnen dingen beter/duurzamer?  
De laatste tijd is in de media steeds meer aan-
dacht voor duurzaamheid/ milieubelasting van 
bloemen en de impact die dit kan hebben op  
biodiversiteit. Denk hierbij aan het overmatig 
gebruik van bestrijdingsmiddelen maar ook de 
afstand die sommige bloemen af moeten leggen 
om hier in een vaasje te belanden. Hoe kunnen 
we duurzame en gezonde keuzes hierin maken? 
Als bloemengroep houdt deze vraag ons bezig.  
We hebben met elkaar gesproken over mogelijke 
alternatieven en zijn in eerste instantie in 
gesprek gegaan met het CPO omdat zij onze 
opdrachtgever zijn.  
 
De wekelijks groet, van oudsher in de vorm van 
bloemen, wordt erg gewaardeerd door gemeente-
leden en regelmatig horen we ook terug dat voor
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al de bijgeleverde kaart met namen van aanwezige 
kerkgangers heel erg op prijs wordt gesteld.  
 
Overduidelijk dat we vooral door moeten gaan  
met een vorm van aandacht en betrokkenheid. 
Het CPO geeft ons de ruimte om na te denken 
over andere vormen hiervan. We kunnen in de 
zomerperiode natuurlijk gebruik maken van pluk-
tuinen in onze mooie Betuwe. Die leveren in de 
zomer een overdaad aan ‘verantwoorde’ bloemen 
en zijn door hun fleurigheid en veelzijdigheid in 
aanbod vaak een lust voor het oog. Maar in de 
winter-periode is dat een stuk lastiger en zijn 
wellicht ook andere attenties mooi om als groet 
te geven. Misschien heeft u wel een idee! We  
vinden het fijn om u als gemeentelid hierbij te 
betrekken. Wat zou u als vorm van gemeentegroet 
aanspreken? Heel fijn als u per email aan de  
bloemengroep laat weten wat uw idee is? 
 
Doet u met ons mee? 
De bloemengroep is flink geslonken dus zijn we 
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wilt  
u ons komen helpen? Zoals u hierboven leest  
gaat het om meer dan een bloemschikking maken. 
Een beetje creativiteit is wel handig maar een 
kunstenaar hoef je echt niet te zijn. We trekken 
ook veel samen op, vooral als we rond kerst en 
Pasen wat meer werk maken van aankleding van 
kerk en liturgische tafel. Kom gerust een tijdje 
meelopen! 
Namens de ‘bloemengroep’,  
Josien Luiten,  
Mien Floors,  
Marja de Leeuwerk,  
 
 
Verslag Hemels Fietsen 29 mei 2025 
Afgelopen Hemelvaartsdag stapte een groep stoere 
gemeenteleden op de fiets voor een fietstocht 
door het Betuwse land. Via Bemmel arriveerden 
we op onze pauzeplaats bij pocketpark De Poel. 
Hier kregen we koffie en thee met een heerlijke 
Wieringer koek. Deze koek was speciaal gemaakt 
om te delen.  
 
Aan de kant van de vijver hield ds. Aafke Zaal  
vervolgens een mooie overdenking over Jezus die 
met Hemelvaart opstapt, waarna zijn leerlingen 
met Pinksteren de wereld in worden gestuurd. 
Aafke had de reiskoffer met daarin de attributen 
voor de Avondmaalsviering meegebracht. 

 
Onder kwaakgezang van de padden/kikkers (?) 
hebben we samen, ‘onderweg’ op onze fietstocht, 
de Maaltijd van de Heer gevierd en gezongen. 
Heel speciaal om dit op deze plaats in de open 
lucht met elkaar mee te kunnen maken.  
 
Hierna stapten we weer verder op onze fietstocht 
waarbij we onderweg met elkaar mooie en leuke 
gesprekken hebben gehad. Rond half één arriveer-
den we bij De Ruimte, waar nog een aantal  
mensen aanschoven voor een heerlijke lunch met 
soep, broodjes en fruit: genoeg heerlijke dingen 
om uit te kiezen. 

Iedereen kreeg twee opstekers van de organisatie 
voor deze dag: de fietsers die moedig in de regen 
hebben gefietst, ds. Aafke, het lunch- en koffie-
team, de soepmakers en de routeplanner.  
Het was een geslaagde Hemelvaartsdag. 
Truus de Gelder 
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DIACONIE 

Samen gaan we door! 
De voorbereidingen voor de Nijmeegse Vierdaagse 
zijn begonnen met een enthousiast team. Dit jaar 
zal de opbrengst gaan naar de actie Samen gaan 
we door! van World Vision. Er is veel onrust in de 
wereld en er spelen diverse crisissen tegelijk. 
Tegelijkertijd bezuinigen overheden wereldwijd op 
het geven van hulp. Dit heeft grote gevolgen voor 
kinderen die in de moeilijkste en gevaarlijkste 
omstandigheden ter wereld leven. World Vision 
blijft zich onvermoeid inzetten voor deze kinderen. 
Juist nu laten we hen niet los.  
Wil je ook meehelpen als vrijwilliger bij de 
Vierdaagse op dinsdag 15 juli, geef je op bij 
Lisette Brandsma Jeugdwerker, 
 

Laura Swart heeft vorige maand cakejes gebakken 
voor de Voedselbank. 
 
 

Terugblik op de Nacht van de Vluchteling – 
Team 'Geef Licht' 
Wat een bijzondere ervaring! Alle deelnemers van 
ons team Geef Licht die zijn gestart, hebben ook  
de finish gehaald. En dat onder goede omstandig-
heden: ondanks de voorspelde buien zijn we de 
nacht droog doorgekomen. 
We liepen samen met zo’n 8000 mensen in heel 
Nederland – 8000 lichtpuntjes in het donker. 

8000 mensen die hun voeten, tijd en energie 
inzetten voor vluchtelingen die alles zijn kwijt- 
geraakt. 
 
En er is meer goed nieuws: samen hebben we 
bijna 2 miljoen euro opgehaald voor Stichting 
Vluchteling. Dankzij deze opbrengst kan er 
levensreddende hulp worden geboden in conflict-
gebieden als Congo, Irak en Afghanistan. 
We willen iedereen die ons heeft gesteund –  
met een donatie, een aanmoediging of een  
gebed – heel hartelijk bedanken.  
Laten we het licht blijven delen. 
Namens team ‘Geef Licht’, Arjen Dijkstra 

Team Geef Licht v.l.n.r.: Arjen Faber, Henriëtte 
Nonnekens, Carla Otter, Arjen Dijkstra, Sem van Schaik, 
Josien Luiten, Jan Luiten, Marjolein Bijkerk 
 
 
Doe mee met het Kerkasiel in Kampen! 
Vanaf half november vorig jaar wordt in de Open 
Hof Kerk in Kampen een doorlopende kerkdienst 
gehouden om veiligheid te bieden aan de familie 
Babyants, een vader, moeder en vier kinderen.  
De kinderen zijn hier geworteld. Zij dreigen  
uitgezet te worden naar Oezbekistan, waar zij 
geen toekomst zien.  
 
De Gemeente van de Open Hof heeft tegen hen 
gezegd: ‘Jullie kunnen hier komen. Wij willen  
jullie kerkasiel geven’. Dat betekent dat zij in de 
kerk verblijven, en dat er in de kerk 24 uur per 
dag (dag en nacht dus) een viering gehouden 
wordt, om hen tegen uitzetting te beschermen.  
Voor de Open Hof is dat een enorme uitdaging. 
Het vraagt veel inzet. Maar zij rekenen daarbij op 
de solidariteit van andere kerken, voorgangers en 
vrijwilligers, om samen die vieringen gaande te 
houden. Uit alle hoeken van het land melden zich 
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mensen. Het levert een hoopvol, inspirerend, 
veelkleurig, oecumenisch volhardend gelovig 
gebeuren op. 
Ook de ZWO (de werkgroep Zending, Wereld- 
diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van 
Elst roept voorgangers op om voor te gaan in 
Kampen en stimuleert gemeenteleden om mee te 
gaan.      

Op 26 mei jongstleden ging ds. Ineke van 
Middendorp voor. Verteld werd over de demonstratie 
in Den Haag tegen de genocide in Gaza (het trek-
ken van de rode lijn) en over het geweldloos  
verzet van de Tent of Nations in Bethlehem:  
‘Wij weigeren vijanden te zijn’.  

van links naar rechts: 
Harry Bruning, Clarie van de Berg, Corrie Brüning, Rinie 
van der Zwan, Ton van Gestel, Ineke van Middendorp, 
Jetty Dokter, Siepie Visser  
 
Op vrijdag 20 juni jongstleden was ds. Ineke er 
weer en was het thema: Laat je raken. Carla Otter 
vertelde over de Nacht van de Vluchteling. We 
lazen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. 
Harry Bruning verzorgde weer de muzikale inter-
mezzo’s.  

De komende vieringen (samen met de ZWO Elst) 
zijn: 
Maandag 8 juli van 12 – 14.00 uur 
met ds. Ineke van Middendorp-Sonneveld  
 
Maandag 4 augustus van 12 – 14.00 uur  
met ds. Jac Franken  
 
Het is fijn als er meerdere mensen meegaan met 
de voorgangers. Als u dat wilt, meld het en stuur 
alstublieft een berichtje aan hen. 
De vieringen/kerkdiensten in Kampen zijn door-
lopend. U kunt er ook op eigen gelegenheid naar-
toe en meedoen met de viering die dan bezig is. 
En een ieder kan zich aanmelden als vrijwilliger. 
Voor informatie zie: www.kerkasielkampen.nl 
Namens de Werkgroep ZWO PG-Elst, 
Carla Otter en Wim van Middendorp 
 
 
 
DIACONALE COLLECTES JULI EN AUGUSTUS 
 
6 juli: Stichting Mangochi Malawi 
Onderwijs maakt het verschil 
De stichting wil dat meer mensen in Malawi  
zelfvoorzienend worden en richt zich hierbij op 
onderwijs. Door het verstrekken van studiebeur-
zen, ontwikkelen kansarme jongeren hun kracht. 
Zo kunnen zij hun eigen toekomst en die van hun 
omgeving veranderen. De stichting gelooft dat 
toegang tot goede scholen een sleutel is voor 
duurzame armoedebestrijding en kiest daarbij 
voor kleinschaligheid en een persoonlijke  
benadering. Het werkveld is Mangochi, een  
district in het zuiden van Malawi.  
 
 De stichting biedt talentvolle jongeren een beurs 
aan voor een kwalitatief goede school. Omdat 
onze leerlingen horen bij de armste van de 
wereld, is het belangrijk dat zij daar intern 
wonen. Zo kunnen zij zich goed op het school-
werk richten en worden zij niet afgeleid door de 
zorgen thuis. Bovendien zijn zij verzekerd van 
voeding én beschermd tegen vroeg-huwelijken. 
De jongeren worden bij hun studie begeleid door 
een lokale coördinator. De impact van een diploma 
is groot. Het geeft hen toegang tot betaald werk; 
iets wat voor de meeste mensen in het dorp niet 
is weggelegd. De medewerkers kennen alle leer-
lingen persoonlijk. Wat een hoopvol perspectief 
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dat zij straks hun familie kunnen onderhouden en 
zo de armoede gaan ontstijgen. 
Zie ook: www.mangochi-malawi.nl voor meer 
informatie 
 
13 juli: Vierdaagse jeugddoel: World Vision 
Al meer dan 70 jaar zet Word Vision zich samen 
met gemeenschappen, donoren partners en over-
heden in voor een kansrijke toekomst voor alle 
kwetsbare kinderen. Zelfs op de gevaarlijkste  
plekken ter wereld. Zij werken zij aan zij met de 
armen en onderdrukten, als uiting van Gods 
onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World 
Vision is er voor álle mensen, wat hun achter-
grond ook is. De organisatie stelt gemeenschap-
pen in staat om hun eigen doelen te bereiken, 
zodat zij blijvend vooruitgang boeken, ook  
nadat World Vision vertrokken is. 

Zoals de naam al aangeeft is de organisatie 
wereldwijd aanwezig. Bij nood en calamiteiten 
opereert de organisatie dichtbij voor acute 
hulp. En blijft daarna aanwezig voor 
wederopbouw en om te werken aan herstel voor 
getroffen kinderen, gezinnen en gemeenschappen.  
World Vision zet zich in zodat geweld tegen  
kinderen stopt. De aanpak van World Vision  
biedt directe bescherming op korte termijn en 
zelfredzaamheid op lange termijn. Kinderen, 
gemeenschappen en lokale partners krijgen 
gereedschappen in handen om de diepste  
oorzaken van geweld aan te pakken. 
 
Zie ook: World Vision: Voor kinderen. Voor  
verandering. Voor leven. voor meer informatie  
 
20 juli: KIA Syrië: De kerk als plek van hoop en 
herstel 
Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië  
leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de 
helft dreigt honger. Er is nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te komen, laat staan aan bouw-
materialen. Toch is het herstel van kerken het 
enige wat perspectief biedt. Voor mensen in Syrië 
is het voortbestaan van de kerk van cruciaal 
belang voor de stabiliteit in het land, omdat  
daarmee de sociale structuur wordt hersteld.  

Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk  
in Actie het herstelfonds opgericht: een samen-
werking van Kerk in Actie en 12 Syrische kerkge-
nootschappen. Als de kerk er weer is, kan zij haar 
onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. 
Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk  
in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk 
betekent herstel van de gemeenschap, en hoop 
voor de toekomst!  
Zie ook: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ 
kerk-als-plek-van-hoop-en-herstel/ voor meer 
informatie. 
 
27 juli: Betuwe wereldwijd, gereedschap 
Het werk van de Stichting Betuwe Wereldwijd 
bestaat uit het ophalen, reviseren, verpakken en 
verzenden van gebruikte technische goederen: 
handgereedschappen (ook elektrisch), naai-  
en breimachines, computers, fietsen en kleine 
machines. 
De gereviseerde goederen worden verzonden naar 
projecten in ontwikkelingslanden. Deze ontwikke-
lingsprojecten bieden structurele hulp bij de 
verbetering van sociale en economische omstan-
digheden. Betuwe Wereldwijd zendt goederen, 
bestemd voor gebruik in het technisch onderwijs, 
in coöperaties en organisaties, die armoedebe-
strijding en werkgelegenheid bevorderen. 

Zie ook: www.betuwewereldwijd.nl voor meer 
informatie  
 
3 augustus: Protestantse kerk Nederland; 
Veilige plek voor studenten 
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent, 
onzekerheid over je toekomst, rouw, eenzaamheid 
– er komt veel op studenten af. In deze kwetsbare 
fase van het leven is het belangrijk dat er plekken 
zijn waar ze gehoord worden. Het studenten- 
pastoraat biedt zo’n plek: veilig, open en zonder  
oordeel. Hier kunnen studenten terecht met hun 
vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving 
en geloof. In de Protestantse Kerk werken ruim 
500 predikanten en geestelijk verzorgers op bij-
zondere plekken, zoals in het studentenpastoraat. 



Op al deze plekken maken zij de kerk op hun 
eigen manier zichtbaar, midden in de samenleving, 
naast mensen.  
Zie ook: Collecte Protestantse Kerk 2025 - 
Pastoraat (Nederland, studenten) | Kerk in Actie  
 
10 augustus: Protestantse kerk Nederland; 
Online kennisplatform over pionieren 
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel 
geëxperimenteerd met en geleefd over nieuwe 
vormen van kerk-zijn. Via online modules over 
thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het  
christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we 
als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’  
en ‘hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met 
mensen van buiten de kerk?’ wil de Protestantse 
Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschik-
baar stellen voor pioniersplekken, andere vormen 
van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk 
naar buiten’ willen zijn. De uitdagingen van  
vandaag vragen om creativiteit, samenwerking  
en moed om nieuwe stappen te zetten. 
Zie ook: Collecte Protestantse Kerk 2025 - 
Missionair werk (Nederland, pioniersplekken) | 
Kerk in Actie voor meer informatie  
 
17 augustus: Nationaal fonds Kinderhulp 
Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk 
te zijn aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een 
fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, 
een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de 
Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jonge-
ren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in 
armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaarde-
lijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen 
krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind. 
1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in 
armoede (bron: SCP, Armoede in kaart 2019).  
Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die 
een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken 
er het beste van, maar merken altijd en overal 
dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis 
uitnodigen is spannend, want er is zo weinig. 
Voor een warme winterjas als het écht koud 
begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook 
een fiets, om met vrienden mee naar school te 
kunnen fietsen, is niet vanzelfsprekend. Laat 
staan verder kunnen studeren na de middelbare 
school. 
 
Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. 
Iets dat ze de kracht geeft om mee te doen. 

Bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, opleiding, lees-
boek, warme winterjas of cadeautje van de Sint. 
Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het 
verschil maken voor de kinderen. Nu en in hun 
toekomst. 
Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is 
Kinderhulp er. Onvoorwaardelijk. We helpen met 
waar een kind behoefte aan heeft. En altijd via 
maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een 
maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam 
van de gemeente of jeugdhulpverlener. 
Zie ook: https://kinderhulp.nl/ voor informatie  
 
24 augustus: KIA – Cubaanse kerken bieden 
hoop 
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er  
is tekort aan voedsel, brandstof en elektra. 
Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken 
naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er 
alleen voor. De vrijheid van Cubaanse kerken werd 
vroeger ingeperkt door de overheid. Nu bloeien ze 
weer op in een tijd, waarin de samenleving hen 
hard nodig heeft. Kerk in Actie steunt Cubaanse 
kerken om pastorale en diaconale hulp te bie-
den.Volwassenen en jongeren kunnen theologisch 
onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en 
praktische vaardigheden leren. Ze geven hoop  
via Bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van  
zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen 
en kwetsbaren in hun dagelijkse strijd om het 
bestaan. 
Zie ook: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projec-
ten/cubaanse-kerken-bieden-hoop/ voor meer 
informatie  
 
31 augustus: Stichting De Instap 
Stichting De Instap is een professionele organisa-
tie die met deskundige vrijwilligers werkt en een 
Huisvesting Plus-programma biedt voor ex- 
gedetineerde volwassenen (direct na detentie)  
en kwetsbare volwassenen met complexe proble-
matiek. De Instap wil ex-gedetineerden helpen 
met een naadloze overstap vanuit het strafrechte-
lijke traject naar de maatschappelijke voorzienin-
gen. Door in ieder geval begeleiding op de vijf 
belangrijkste leefgebieden: Geld: inkomen en 
schulden (uitkering en schuldsanering), een plek 
om te wonen, zorg (huisarts, tandarts, apotheek, 
verzekering), identiteitspapieren (paspoort of 
ID), dagbesteding (werk, of bijvoorbeeld een 
zorgboerderij). 

ONDERWEG nr. 6  •  juli/augustus 2025  •  p. 15



ONDERWEG nr. 6  •  juli/augustus 2025  •  p. 16

Door deze begeleiding binnen 72 uur op te star-
ten, wordt de kans op terugval in de criminaliteit 
kleiner. En dus de kans op een fijn leven groter. 
Zie ook: Home - De Instap voor meer informatie  
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van collecte-
bonnen kunnen deze in de volgende coupures 
bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50  
(€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-)  
of € 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekening-
nummer NL71 RABO 0373719019 ten name van 
Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, onder 
vermelding van adres, aantal en soort.  
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij  
u thuis bezorgd. Voor nadere informatie  
A.M. Brandt. 
 
Tien jaar columns gebundeld 
Met als titel ‘Stoffige stukjes?’ heb ik een selectie 
van mijn columns in Onderweg, niet geheel  
toevallig de meest persoonlijke, bijeengebracht  
in een boekje. Het geheel geeft een aardig  
tijdsbeeld, niet alleen van mijn persoonlijk leven, 
maar ook van de ontwikkelingen in (onze) kerk en 
wereld. Ook heb ik een essay opgenomen waarin 
ik de verschillende invalshoeken rond het vraag-
stuk ‘de toekomst van ons kerkgebouw’ probeer  
te belichten.  
Daarom vind ik het leuk om het geïnteresseerden 
cadeau te kunnen doen. Exemplaren liggen in de 
kerk en in De Ruimte, maar een simpel mailtje 
met naam en adres volstaat ook. Zolang de voor-
raad strekt natuurlijk. Alvast veel leesgenoegen.  
Peter de Leeuwerk

 

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

Goed doel bij de Vierdaagse 

Samen gaan we door!

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen 
en tuinonderhoud. 
0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur) 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl

STOFFIGE  
STUKJES?  
Peter de Leeuwerk
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COLUMN 
 
 
Het zal u vast niet ontgaan zijn: de laatste tijd  
is er erg veel aandacht voor het onderwerp  
grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. 
Sinds de MeToo affaire komen meer mensen naar 
buiten met verhalen over seksueel misbruik en na 
onthullingen over onveilig gedrag bij programma’s 
als The Voice en Studio Sport is er meer aandacht 
voor omgangsvormen in bredere zin.  
Dit alles leidt ertoe dat allerlei organisaties over-
gaan tot het opstellen van gedragsregels en ook 
wij als kerk zijn aan de slag gegaan met het 
opstellen van een gedragscode. De jongeren van 
The Meeting hebben deze regels al lang. Ze zijn 
geformuleerd in de door hen zelf opgestelde tien 
geboden. Mocht u eens in The Meeting komen 
bekijk ze dan vooral eens.  
 
Maar wat is nu eigenlijk de waarde van gedrags-
regels die gevat zijn in een code? Bij regels denk 
ik vooral aan wat wel en niet mag. Als je er over 
nadenkt is dat nogal inperkend. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling geweest. De achtergrond van 
het opstellen van de code is om meer richting  
te geven aan hoe je met elkaar omgaat zodat 
eenieder zich veilig kan voelen. Als je met elkaar 
spreekt over de onderliggende waarden van de 
regels of normen dan ontstaat er veel meer  
ruimte. Welke waarde vind je belangrijk? En hoe 
ervaar je die waarde in het onderlinge gedrag?  
Zelf ben ik altijd erg nieuwsgierig naar waarom 
mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. 
Wat is de functie van het gedrag? Heeft het  
een maatschappelijke functie of zijn vooral  
intrapsychische factoren van belang om gedrag te 
verklaren? Graag neem ik u mee in een reflectie 
op het gedrag wat we roddelen noemen.  
 
Roddelen is iets wat we vaak als negatief 
beschouwen. In de gedragscode van de 
Protestantse kerk in Den Haag staat in een korte 
krachtige zin ‘wij roddelen niet’. Een duidelijk 
gestelde norm, waar men elkaar op aan kan  
spreken. Maar het komt weinig tegemoet aan de 
behoefte om te roddelen. Wat is een roddel 
eigenlijk? In brede zin kun je zeggen dat het alle 
gesprekken zijn over iemand die op dat moment 
niet aanwezig is. En dus niet enkel ‘opzettelijk  

 
slechte dingen over iemand vertellen’. Het woord  
roddelen stamt af van het Jiddische ‘rodeln’ en 
betekent zoiets als ‘murmelen’ of binnensmonds 
praten. In de antropologie wordt roddelen gezien 
als een menselijke verbale variant op ‘vlooien’, 
een manier om een band te smeden met soort-
genoten. Tijdens het roddelen worden geluk  
hormonen zoals endorfine aangemaakt, een  
stofje dat zorgt voor een warm en vredig gevoel.  
Tja, als je het zo bekijkt wordt het roddelen 
ineens een stuk minder erg, sterker nog: het zou 
juist een belangrijke functie hebben om het 
sociale verkeer in goede banen te leiden. Toch 
blijft aan roddelen een negatieve sfeer hangen. 
In de kerk leren Christenen dat roddelen een 
zonde is. En wijlen Paus Franciscus waarschuwde 
in zijn kerstspeech van 2024 dat ‘deze duivelse 
vorm van praten het sociale leven verwoest’.  
Vanuit de organisatiewetenschap wordt roddelen 
gezien als hét middel voor onmachtigen.  
 
Kennelijk voelt degene die roddelt zich onvol-
doende opgewassen om zijn of haar stem goed te 
laten horen. Dit kan liggen aan de persoon zelf 
die terughoudend en conflict vermijdend is en 
daardoor niet goed zijn of haar mening kan laten 
horen. Maar het kan ook zijn dat mensen in de 
organisatie zich machtig of superieur opstellen. 
Het is belangrijk om in organisaties altijd bewust 
te zijn van machtsposities. Dit kan gaan om 
zowel formele als informele macht.  
 
Reflecterend op bovenstaande lijkt het mij  
verstandig dat wij als PG Elst een gedragscode 
ondertekenen, maar belangrijker nog om met 
elkaar in gesprek te gaan over waarom we doen 
wat we doen. Wat zijn onze waarden? Hoe  
ervaren we elkaar en zijn we soms bang om  
iets te zeggen? En als we iets zeggen, voelen  
we ons dan voldoende gehoord? 
 
Wat mij betreft is het opstellen en ondertekenen 
van de gedragscode een startpunt voor een 
onderlinge open dialoog waarbij we de moed 
tonen om rechtstreeks met elkaar te praten in 
plaats van achter de rug om van de ander. 
Leny Janssen
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JEUGD 
 
 
CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 
 
KINDERKERK  
 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk  
en gaan daarna naar  
De Ruimte. 
Van 6 juli tot en met 11 augustus is  
er geen kinderkerk. 
 
Overstapviering 
Zondag 25 mei was de overstapviering met Ds. 
Marieke Muijen. Een dienst om te vieren dat kin-
deren uit groep 8 de overstap maken van kinder-
kerk (basiscatechese) naar The Meeting. Dit jaar 
waren Boaz, Fedde, Meike en Evi aan de beurt.  
 
Samen met Loes en Hester hadden ze een mooie 
dienst voorbereid. We begonnen met de vier kaar-
sen, voor elk kind eentje. Daarna de groet, bemoe-
diging en drempelgebed. De kinderen deden dat 
samen met Marieke, mooi zo samen. Daarna  
werden er verschillende liederen gezongen en 
werd de schriftlezing door de kinderen gedaan. 
Mooi en netjes gelezen. Na het vertonen van het 
filmpje over koning was het dan echt tijd om over 
te stappen.  
 
De aanwezige kinderen van de kinderkerk aan  
de ene kant en aan de andere kant wachten de 
jongeren van The Meeting. Bepakt met een mooie 
rugzak vol symbolische elementen was daar de 
overstap. Ik vind het elk jaar weer een mooi 
moment, waarbij stil wordt gestaan aan een  
nieuwe fase in het leven. Na een prachtig gedicht 
van een van de ouders was het tijd om de handen 
te schudden en ze veel succes te wensen in de 
nieuwe dingen die komen gaan.  
Dank voor deze mooie dienst.  
Greetje Wolthuis   

Pinksterviering 
Wat hebben we een gezellig drukke periode met 
de kinderkerk achter de rug! De Pinksterviering 
was er één om niet snel te vergeten. In de kerk 
hoorden de kinderen het verhaal over Pinksteren 
en hoe dat samenhangt met Pasen en Hemelvaart. 
 
De kinderen stapten samen met Lisette de hele 
kerk door en leerden hoeveel dagen (stappen) er 
tussen die gebeurtenissen zit en wat er op die 
dagen gebeurde. Daarna maakten we tijdens het 
kinderkerkmoment in De Ruimte mooie ‘fakkels’. 

Fakkels als teken hoe het vuur van Pinksteren zich 
verspreidt. Doordat Fenne werd gedoopt en haar 
moeder Natascha belijdenis deed, kwamen we  
op tijd weer terug in de kerk om die speciale 
gebeurtenissen mee te maken. Wat was het een 
mooi gezicht dat de kinderen een haag vormden 
bij de uitgang met de zelfgemaakte fakkels! 
 
Kliederkerk 
Op 22 juni was de eerste kliederkerk. Dit was 
nieuw voor onze gemeente, en wat was het een 
mooie middag met elkaar! Centraal stond het ver-
haal van het verloren schaap. Hoewel het woord 
misschien doet vermoeden dat kliederkerk bedoeld 
is voor (heel) jonge kinderen, richt dit concept 
zich op iedereen van jong tot oud: samen ‘ontdek’  
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je door verschillende activiteiten het verhaal op 
een andere manier dan anders. Er zijn schaapjes 
‘gered’, schaapjes geschoren en schaapjes geknut-
seld. Aan de hand van de activiteiten stonden 
vragen centraal zoals ‘Ben jij wel eens gezocht 
door iemand’? Of ‘ben jij wel eens iemand kwijt-
geraakt?’  
Na de verschillende activiteiten hadden we een 
korte viering en sloten we af met een heerlijke 
maaltijd. Wat een feest! Zeker iets om vaker te 
doen, dus de volgende kliederkerk staat al weer 
gepland! Namelijk op zondagmiddag 26 oktober. 
Zien we je dan? 
 

De cheque van € 824,92 
 
Op 29 juni hadden we weer een bijzondere  
viering. Op deze laatste zondag voor de zomer-
vakantie kwam de Stichting Hulphond naar de 
kinderkerk. Vorig jaar was de Stichting Hulphond 
ons collectedoel en nu was eindelijk het moment 
om het mooie bedrag dat we gespaard hadden 
aan hen te overhandigen. Miriam Eisink kwam 
met haar hond Beau om in de kinderkerk iets te 
vertellen over hoe belangrijk haar hulphond voor 
haar is en wat de hond allemaal voor haar kan doen. 

 
Na al deze mooie vieringen, is het even stil 
vanuit de kinderkerk. Het is zomervakantie en dat 
betekent voor de kinderkerk een zomerstop: er is 
geen kinderkerk vanaf zondag 6 juli tot en met 
zondag 11 augustus.  
Tijdens de zondagdiensten in de zomervakantie 
zal er een map in de kerk liggen (achterin) met 
kleurplaten en andere verwerkingen. Kinderen  
die tijdens de zomervakantie naar de kerk komen, 
mogen als ze dat willen, daar iets uit kiezen om 
rustig op hun eigen plekje te kunnen kleuren of 
puzzelen tijdens de kerkdienst. Wij zijn er weer 
vanaf zondag 17 augustus.  
 
Op zondag 24 augustus vieren we op een feeste-
lijke manier de start van het nieuwe jaar. Alle  
leiding zal er zijn zodat alle kinderen kennis  
kunnen maken met hun juffen en we spelen met 
elkaar leuke spelletjes om elkaar beter te leren 
kennen. 
Een heel fijne zomer allemaal en tot dan! 
Namens de kinderkerk, Annemarie 
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The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier. 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
 
CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma    contactpersoon 
                           jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
vacant                   voorzitter Meetingcommissie 
Internet:               www.pg-elst.nl/jeugd  
 
Terugblik  
De zomervakantie staat voor de deur en dat is 
altijd een mooi moment om even terug te kijken 
op afgelopen seizoen. Wat hebben we veel mooie 
dingen gedaan. Ik moet denken aan een vrolijk 
kerstspel met een deurbel, een jongerenviering 
met zang en dans, de eerste kliederkerk, mooie 
gesprekken met ouders in de abc-kring en de eer-
ste keer Nacht zonder Dak. Wauw wat gebeurde er 
veel afgelopen periode. Na drie jaar werken voor 
deze gemeente kan ik echt zeggen dat ik mijn 
plek heb gevonden. Het is altijd wennen in het 
begin en struikelen op je weg hoort erbij maar 
goed terecht komen en je goed voelen is zo  
heerlijk. Mijn kantoor heeft een metamorfose 
gekregen en dat maakt een wereld van verschil. 
Mijn eigen plekje in De Ruimte in mijn eigen 
kleuren, zalig om daar aan alle nieuwe ideeën  
te kunnen werken.  
Mijn werk is hier nog lang niet klaar, frisse ideeën 
liggen al op de plank. Zeilkamp, ideeën voor The 
Meetkring met meer inhoud en een nieuwe  
kliederkerk op 26 oktober. 

Maar eerst ga ik op studiereis naar Taize, een lang 
gekoesterde droom van mij. Met jongeren zingen, 
praten en leren over God in Taize onder de Franse 
zon, wie droomt daar nou niet van. Met nieuwe 
energie en inspiratie kan ik dan weer aan de slag, 
en wie weet gaan we met jongeren uit Elst ook 
naar Taize in 2026.  
 
Ze zijn geslaagd! 
Op donderdag 12 juni kregen Isaura, Joël, Hamza, 
Ana en Tristan het verlossende telefoontje, ze zijn 
geslaagd. 
Samen met Meike en Imogen bezocht ik ze nog 
die zelfde avond met een feestelijke groet vanuit 
de gemeente. 
 
Sem ook een jongere van The Meeting kreeg 
helaas een verdrietige uitslag hij is gezakt, ook 
met hem leven we mee. 
Want hoe zuur is het als je overal vlaggen met 
een tas eraan ziet hangen en je zelf die niet kan 
ophangen. Sterkte Sem en zijn familie. 
Lisette 



 
Zomer in het museum, over tijdreizen en een 
bijzondere muur 
In juli en augustus is het museum weer geopend 
op zaterdag- én zondagmiddag.  
Daarnaast zijn er twee tijdreizen gepland in de 
zomervakantie. Bijzonder leuk voor kinderen van  
6-12 jaar met volwassene of bijvoorbeeld tijdens 
een logeerpartijtje bij opa en oma. Je kunt mee 
doen met de tijdreis op 11 juli en 15 augustus. 
Intekenen kan via de site: tempelkerkmuseum.nl  
 
Af en toe lichten we iets bijzonders uit in 
Onderweg. Deze keer de Romaanse muur uit  
de 10e eeuw. Kijk maar eens op het koor hoe  
bijzonder de muur is.  
 

De Romaanse muur stamt uit de tijd van bisschop 
Balderik van Kleef (918-976). De muur is tot 
ongeveer 4m boven het peil van de vloer van de 
crypte samengesteld uit vrij regelmatig tufsteen-
werk met materiaal van de Romeinse tempels. 
Oorspronkelijk was dit de buitenmuur van de  
crypte en het koor van de Romaanse kerk.  
De pelgrims in die tijd trokken buiten om de  
crypte heen en konden door de kleine ramen 
(hagioscopen) het altaar en relieken van Sint 
Werenfridus zien. De ommegang zou verlichting 
hebben gebracht aan mensen die leden aan jicht 
en reuma.  
Tot ziens in het museum! 
De museumcommissie 
 
 
 
DIVERSEN 
 
KUNST IN DE GROTE KERK ELST  
BEELDSPRAAK, Schilderijen van Paul Boer 
 
De Bijbel is de belangrijkste inspiratiebron voor 
de werken, het is betekenisvolle Bijbelse kunst. 
De namen van de schilderijen spreken voor zich-
zelf, zoals: ‘Psalm 42’, ‘De smalle poort’, ‘Maaltijd/ 
avondmaal’ en ‘Gods stad’. En wat denkt u van het 
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Openingstijden Tempel-Kerkmuseum 
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend: 
•  Van 1 april tot 1 november: 
   elke zaterdag van 13.30-16.30 uur 
•  In juli en augustus ook zondag’s van  
    13.30-16.30 uur 
•  Van 1 november tot 1 april: 
   elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00 
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte 
alleen toegankelijk met rondleiding. 
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een 
afspraak maken via de koster (koster@pg-elst.nl niet 
op zondag) 
 
Voor actuele informatie: 
www.tempelkerkmuseum.nl 
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schilderij ‘QR code’, die gaat over de poort naar 
de gerechtigheid en het licht van God? 
Bij deze expositie is een audio-tour door de  
kunstenaar gemaakt, net als in de meeste musea. 
Gebruikt u alstublieft de QR code die hier is afge-
drukt en die ook in de kerk ligt/ hangt. Zet hem 
op uw telefoon en wandel in 7 minuten langs de 
schilderijen. Paul Boer geeft u een heldere uitleg 
over Bijbelse symboliek van de schilderijen. Wat 
is de Bijbelse betekenis ervan? Wat betekent de 
titel ‘Psalm 42’ en hoe is die psalm in het  
schilderij ‘verBEELD?` 
Wij zijn heel blij dat we werk van deze moderne 
schilder kunnen tonen.  
Laat de kans niet voorbij gaan! 
 
Vooruitblik op de volgende expositie:  
Vanaf 10 augustus tot half november:  
Prachtige QUILTS van Thea Brongers. In de 
thema- kerkdienst van 10 augustus zal hier  
bijzondere aandacht aan worden besteed.  
Aukje Spoelstra 
 
Op zondag 6 juli barst het orgelconcertseizoen 
weer los 
Op zondag 6 juli neemt onze organist Dirk 
Luijmes u mee naar een neogotische basiliek in 
Parijs: de Saint-Clothilde. Toen die halverwege de 
19de eeuw werd gebouwd, zorgde men ook voor 
een heel speciaal romantisch orgel. Een zekere 
César Franck zou dit instrument op een fantasti-
sche manier leven inblazen en laten horen dat 
orgelmuziek niet alleen maar ‘saai’, ‘religieus’ of 
‘serieus’ hoefde te zijn, maar ook symfonisch, 
ontroerend en verrassend. Dirk laat horen dat niet 
alleen Francks orgelmuziek op ons Engelse orgel 
fantastisch uit de verf komt, maar ook de noten 
van diens Parijse navolgers. Francks leerling 
Gabriël Pierné zette de lijn van zijn ‘maitre’ voort. 
Charles Tournemire koos voor een andere weg en 
wist ongehoorde mystieke klanken aan de orgel-
pijpen te ontlokken. De hoofdmaaltijd bij dit  
concert bestaat uit een orgelbewerking die Dirk 
zelf maakte van een groots en zeer bekend piano-
werk van Franck: Prelude, Choral et Fugue. Laat u 
meeslepen op deze reis naar de Franse hoofdstad 
en kom op 6 juli om 12.00 uur naar de Grote Kerk. 
 
De komende maanden zal weer een aantal top-
organisten de klavieren van onze orgels beroeren. 
IJsbrand ter Haar (3 augustus), Wim Roelfsema  

(2 november) en natuurlijk Dirk Luijmes stellen 
de orgelliefhebbers nooit teleur, integendeel. 
Maar we hebben ook twee nieuwe sterren aan het 
firmament kunnen bewegen om een concert te 
geven. Op 7 september speelt het pas 23 jaar 
oude supertalent Maarten Wilmink uit Borne,  
winnaar van tal van internationale prijzen, en  
op 5 oktober maakt de Taiwanees-Amerikaanse 
specialiste in Oude Muziek Alice Shu-Yao Sheu, 
pupil van onder meer Pieter Jan Belder, haar 
opwachting. Het belooft weer een geweldig  
seizoen te worden.         
Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwerk 
 
‘Ora et Labora’, tentoonstelling over het  
dagelijkse leven in een klooster 
Erfgoedcentrum Klooster Sint Agatha bewaart het 
erfgoed van meer dan 100 kloostergemeenschap-
pen. De nieuwe tentoonstelling is samengesteld 
met opmerkelijke voorwerpen, archiefstukken, 
foto's en boeken die in Sint Agatha zijn onder-
gebracht. Ze laten zien hoe kloosterlingen door 
alle eeuwen heen hebben gebeden, gewerkt en 
samengeleefd. Daarnaast is er informatie te  
vinden over de unieke geschiedenis van Klooster 
Sint Agatha zelf, het enige klooster in Nederland 
dat al sinds de Middeleeuwen wordt bewoond.  

De naam van de tentoonstelling verwijst naar het 
bekende devies waarmee kloosterleven vaak wordt 
samengevat: Ora et labora (Bid en werk).   
In het Poortgebouw van het klooster kunt u 
terecht voor koffie, thee, kloosterkoek, klooster-
soep of een eigen ‘1371’-kloosterbier.  
 
Gedurende het bezoekersseizoen is er elke vrijdag 
om 14.00 uur een inlooprondleiding. Bezoek voor 
verdere informatie www.kloostersintagatha.nl.  
Adres: Klooster Sint Agatha,  
Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha 
info@kloostersintagatha.nl




