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MEDITATIE  

 
 
Midden in de dood 
zijn wij in het leven. 
Lied 566 
 
Deze maand staat kerkelijk gezien geheel in het 
teken van de 40 dagen voor Pasen, tot de op een 
na laatste dag. Dan vieren we na alle soberheid 
en somberheid dat het Licht overwint. Het Leven 
is sterker dan de Dood. Jezus is opgestaan uit de 
dood en wij zijn in Hem (strofe 6). 
 
Veel mensen spreken me de laatste tijd aan over 
de duisternis die ze in de wereld ervaren door de 
oorlog in Oekraïne die vastgelopen is, de oorlog 
in Gaza die uitzichtloos is, de kennelijke gevolgen 
van klimaatverandering, het gekrakeel op het 
Jansplein in Arnhem, de chaos die de boeren- 
protesten teweegbrengen, het egoïsme dat de 
mensen lijkt te drijven, vuurwerkexplosies,  
drugslabontploffingen en -afvaldumpingen, 
geweld tegen hulpverleners, de politieke  
onverdraagzaamheid. Op deze toon zou ik nog  
wel even kunnen doorgaan. Daar wordt een  
mens somber van. 
 
De dichter Muus Jacobse (Klaas Hanzen  
Heeroma, 1909-1972) beleefde ook zo’n  
uitzichtloze periode toen hij in 1961 ‘Midden  
in de dood zijn wij in het leven’ schreef.  
De hitte van de Koude Oorlog liet zich voelen. 
Kernbomexperimenten in de dampkring werden 
door zowel Amerika als door Rusland hervat. Dat 
was voor Muus Jacobse zo’n enorme schok dat hij 
zich midden in de dood voelde. Het deed hem 
denken aan het middeleeuwse lied ‘Media vita in 
morte sumus’ (= midden in het leven zijn wij in 
de dood), maar dan omgekeerd. 
 
Deze omkering komen we ook tegen bij Luther  
die aan zijn vertaling van de middeleeuwse  
tekst twee strofen toevoegde. Het oorspronkelijke 
boetelied werd een troostlied. En misschien kan 
het ook voor ons een troostlied zijn; niet dat we 
nu hemelhoog zullen juichen, maar we hoeven 
ook niet ten dode bedroefd te zijn. 

De kernwoorden in het lied zijn ‘dood’ en ‘leven’, 
die zich laten kennen in de beelden bloed – pijn 
– brood – wijn – licht. Daarmee is het een lied 
dat zich bij uitstek laat zingen bij de viering van 
het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. Deze 
viering vormt een samenvatting van de levensreis 
van Jezus tot dusver en markeert de overgang 
naar zijn dood op Goede Vrijdag en zijn  
opstanding met Pasen.  
 
Op welke manier geeft dit lied nu troost in de 
duisternis die we in de wereld ervaren? De natuur 
ontluikt weer in de lente, bloemen gaan bloeien, 
bladeren komen aan de bomen, het grauw van de 
winter maakt plaats voor groen en kleur. Toch  
zijn we midden in de dood. De wisseling van het 
seizoen doet ons goed, maar houdt geen gelijke 
tred met onze beleving. Maar midden in de dood 
zijn wij wel in het leven omdat er Eén is die met 
ons is, die het brood breekt om met ons te leven. 
 
Eigenlijk hoeft het ons niet te verbazen, in de 
christelijke geloofsleer is altijd al gezegd dat  
de mens geneigd is tot alle kwaad. Gelukkig zijn 
we daarnaast ook wel in staat tot iets goeds.  
En Jezus is zelf gestorven door de zonde van  
de wereld. Hij heeft de duisternis persoonlijk 
ondervonden. Maar zijn dood is niet het laatste 
woord. En dat mag ons troost bieden en ook 
hoop. 
 
De derde strofe biedt ons een keerpunt. We zijn 
niet alleen.  
‘Dat wij uit de dood  
opstaan om te leven,  
etend van het brood  
dat Hij heeft gegeven 
midden in de dood.’  
 
Het beeld dat daarin naar voren komt, is dat  
een mens die de uitputting nabij is, brood  
krijgt aangereikt om weer krachten op te doen. 
Krachten die niet van een vreemde komen, maar 
van Jezus die de dood is doorgegaan. Het licht 
dat Jezus is, brengt ons niet in een zonovergoten 
bestaan, maar helpt ons stap voor stap verder. 
Zijn leven is ons tot brood dat versterking geeft 
om het aan te kunnen, en - zoals de tweede  
en de vierde strofe uitspreken - met alles wat  
terneerdrukt toch levensmoed.  
Ds. Dick Snijders 
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KERKDIENSTEN  

 
De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te  
kijken via de website www.pg-elst.nl of  
kerkdienstgemist.nl 
 
 
 
Zondag 3 maart 3e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur KERK Ds. D.J.A. Snijders 

organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK Ademviering 

Ds. D.J.A. Snijders 
organist: D. Luijmes 

 
Zondag 10 maart 4e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

m.m.v. ZWO
organist: IJ. ter Haar 
met ontbijt,  
zie info pagina 5 
m.m.v. de Houseband 

 
Zondag 17 maart 5e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur KERK Ds. A. Zaal 

organist: J. Jansma 
 
Zondag 24 maart Palmzondag 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense 

organist: IJ. ter Haar 
 
Donderdag 28 maart Witte Donderdag 
19.30 uur KERK viering Heilig 

Avondmaal 
Ds. P.J.G. Jeroense en  
Ds. D.J.A. Snijders 
organist: J. Jansma 

 
Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag 
19.30 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense en  

Ds. D.J.A. Snijders 
organist: IJ. ter Haar 

 
Zaterdag 30 maart Paasnacht 
21.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense en  

Ds. D.J.A. Snijders 
organist: D. Luijmes 
m.m.v. G-Noot 
aansluitend fakkeltocht 

 
Zondag 31 maart Pasen 
10.00 uur KERK Ds. P.J.G. Jeroense en  

Ds. D.J.A. Snijders 
organist: D. Luijmes 
m.m.v. What’s Up 

 
Zondag 7 april Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK organist: D. Luijmes 

 
19.00 uur KERK Ademviering 

Ds. D.J.A. Snijders 
organist: D. Luijmes 

 

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Ademviering 3 maart 
In de kerkdiensten willen we dichter tot God 
komen, en daarmee dichter tot onszelf en dichter 
tot elkaar. We gedenken dat God in het verleden 
heeft gesproken en we lezen de Bijbelteksten die 
daarvan getuigen. Als we die teksten lezen en 
beluisteren, kunnen we al dichter bij God komen. 
We noemen dat Woord van God. En als afgeleide 
kan ook wat erbij gesproken wordt als toelichting, 
uitleg, commentaar, bezinning, meditatie,  
associatie, verkondiging voor ons tot Woord  
van God worden.  
 
De icoon die deze maand is opgesteld, is de icoon 
van de opstanding van Jezus.  



God spreekt niet alleen van buitenaf tot ons, 
maar ook van binnenuit door zijn Geest, in de 
stilte, in de twee minuten van het stil gebed in 
de vieringen op zondagmorgen, in de stilte van 
het morgengebed door de week, in de stilte van 
de meditatie op maandagavond, in de stilte thuis 
elke dag, in de twaalf minuten stilte tijdens een 
ademviering. Een stilte die welsprekend kan zijn. 
 
Op 3 maart en telkens op de eerste zondag van  
de maand houden we een ademviering om  
19.00-19.45 uur in de Grote Kerk. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
Zondagmorgen 10 maart: kerkdienst  
‘Armoede ver weg en dichtbij’ met ontbijt 
Plaats: Grote Kerk 
Ontbijt met uitleg project: 8.30-9.30 uur 
Viering: 10.00-11.00 uur 
Opgave ontbijt bij kerkelijk bureau: 0481-371357  
info@pg-elst.nl 
 
Doopdienst 26 mei 
Op zondag 26 mei zal er een doopdienst gehou-
den worden. Als je zelf gedoopt wilt worden of 
als je een kindje wilt laten dopen, kan je met mij 
contact opnemen. De voorbereidingsavond is op 
maandag 13 mei om 20.00 uur in De Ruimte. 
Ds. Dick Snijders

 

AGENDA ACTIVITEITEN EN   
BIJEENKOMSTEN MAART 2024 

 
Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers  
vermeld bij de personen die informatie over  
een activiteit kunnen geven. 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de data 
en tijden die in de agenda genoemd worden.  
De organisatoren van de activiteiten hebben de 
verantwoordelijkheid. 
 
 
 
elke werkdag Morgengebed 
9.00-9.15 uur De Ruimte  
info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed. 
 
 
elke dinsdagmiddag Dagkoor De Ruimte 
13.00-14.30 uur De Ruimte 
info: Herman Schimmel  
 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
9.30-12.00 uur De Ruimte  
info: Mien Floors of Bertie Weernekers 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met 
elkaar. 
 
 
elke donderdagavond Eten en Ontmoeten  
17.30-19.30 uur De Ruimte  
info: Marja de Leeuwerk 
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag 
voorafgaand bij het kerkelijk bureau. 
 
 
elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel
10.00-11.00 uur De Ruimte 
info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek  
een plaatsje aan de tafel. 
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Vrijdag 1 maart Ruimtewandeling 
13.00 – 17.00 uur De Ruimte 
info: Feike Vlas  
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
Vanaf 4 maart start het project  
Armoede ver weg en Dichtbij.  
Zie alle info pagina 6 - 9 
 
Maandag 4 en 18 maart Spelletjesmiddag  
14.30-16.00 uur De Ruimte 
info: Els den Daas, Joke Crajé 
 
Maandag 4 en 18 maart Christelijke meditatie  
20.00 uur Grote Kerk  
info: Els Meulbroek 
 
Woensdag 6 maart Theologisch café 
20.00 uur De Ruimte 
Thema: Met het boek Ruth als wegwijzer 
info: Jeroen Jeroense 
 
Donderdag 7 en 21 maart  Rouw café 
14.00 – 16.00 uur De Ruimte 
info: Evert van den Brink 
 
Maandag 18 maart Poëzie-middag   
15.00-16.30 uur, De Ruimte 
info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. Iedereen is 
welkom. Indien u de gedichten van te voren wilt 
ontvangen dan kan dit. Stuur dan een verzoekje per 
mail naar joleenkruijt@gmail.com 
 
Maandag 18 maart       Workshop ‘Erbarme dich’ 
20.00 uur De Ruimte 
info: Aukje Spoelstra en Annemieke van der Kaa 
 
Zaterdag 30 maart Fakkeltocht 
Na afloop van de Paasnacht viering 
info: Lisette Brandsma 

TOELICHTING AGENDA 
 
Kom eens mee eten op donderdagavond 
Iedere donderdagavond om half 6 zijn de tafels 
gedekt in De Ruimte en wordt er een heerlijke 
maaltijd geserveerd. De ervaring leert dat samen 
eten heel fijn is en gesprekken gemakkelijk  

op gang komen. Weer eens een andere vorm om 
elkaar als gemeenteleden te ontmoeten. Jong, 
oud, alleenstaand of een heel gezin, het maakt 
niet uit, iedereen is welkom aan de tafel van  
‘eten en ontmoeten’.  
 
We bieden ruimte aan 20 deelnemers zodat het 
niet al te groot wordt maar wel voldoende  
afwisseling geeft in gesprekken en tafelgenoten. 
Vrijwel wekelijks zijn er voldoende plaatsten 
beschikbaar om zomaar eens een keer aan te 
schuiven. Wel graag aanmelden bij het kerkelijk 
bureau 0481-371357 (uiterlijk woensdag 12 uur). 
Wilt u graag komen eten maar is vervoer voor u 
een probleem? Via de Algemene Hulpdienst (AHD) 
kunt u vervoer aanvragen. Er wordt dan een  
vrijwilliger gezocht die u thuis ophaalt en naar  
De Ruimte brengt en uiteraard ook weer komt 
ophalen. De AHD is tel te bereiken op 0481-
374926 (op werkdagen tussen 9 en 10 uur). 
We zien je graag komen op donderdag 7, 14,  
21 en 28 maart. 
Marja de Leeuwerk en Dick Snijders 
 
Christelijke meditatie 
Aandacht in stilte. Met elkaar op maandagavond 
mediteren in de kerk. Samen oefenen om er 
gewoon te zijn, om niets te doen en niets te  
zeggen.  
Elke bijeenkomst besteden we kort aandacht aan 
de verschillende aspecten zoals aandacht voor 
lichaam en ademhaling. Daarna zijn we stil. 
In maart staat de meditatie in het licht van de 
Veertigdagentijd. Van oudsher is dit een tijd van 
inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij lij-
den, lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. 
Hoe kunnen we vanuit de tekst ‘Heb uw naaste 
lief als uzelf’ in stilte daarbij aanwezig zijn? 
 
De zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 
uur. Je kunt dan in stilte in de kring gaan zitten 
op een stoel of meditatiebankje. De meditatie 
begint om 20.15 uur.  
 
Zin om het eens te ervaren? Wandel dan  
binnen en doe mee. Ook al heb je nooit eerder 
gemediteerd: wees welkom. Wil je informatie 
vooraf mail me dan. 
Data: 4 en 18 maart, 8 en 22 april 
Els Meulbroek 
 
Vervolg toelichting zie pagina 10. 



 
Wereldwijd leven er ruim 800 miljoen mensen in 
extreme armoede. Je bent 'extreem' arm als je 
minder dan 1 dollar 90 per dag verdient. Of zoals 
de Verenigde Naties het omschreef: ‘extreme 
armoede is een enorm gebrek aan basisbehoeften. 
Geen (of nauwelijks) toegang tot eten, veilig 
drinkwater, sanitair, gezondheidsvoorzieningen, 
onderdak, onderwijs en informatie.’ 
 
In Nederland leven meer dan een half miljoen 
huishoudens in armoede. Ook in het welvarend 
ogende Elst zijn er huishoudens die onder het 
bestaansminimum moeten leven. Je zal maar  
buiten je schuld om te weinig geld hebben om 
iedere maand rond te komen. Armoede in 
Nederland kent voornamelijk vier oorzaken,  
namelijk: echtscheiding, ziekte, ontslag en  
faillissement eigen bedrijf. Nu een hoge inflatie 
de prijzen voor broodnodige zaken als voedsel  
en energie steeds verder opdrijft, zakken steeds 
meer huishoudens onder het bestaansminimum. 
Te moeten leven in armoede geeft veel stress, 
opvoedingsproblemen en sociale uitsluiting. 
 
In de maand maart willen de diaconie en ZWO 
(Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking) aandacht vragen voor het  
probleem van armoede in de wereld. Niet alleen 
‘armoede ver weg, maar ook armoede dichtbij’.  
In de maand maart worden er verschillende  
activiteiten georganiseerd om bewustwording 
rondom armoede te vergroten en aan oplossingen 
te werken. 
 
In de kerk staat solidariteit met mensen die  
vanwege armoede buiten de samenleving worden 
gesloten hoog op de agenda. Niet alleen in  
woorden maar juist ook in daden wil de kerk  
de woorden van Christus serieus nemen.  
Want Ik had honger en jullie hebben mij te eten 
gegeven, Ik had dorst en jullie hebben mij te  
drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie  
hebben mij opgenomen. Ik was naakt en jullie  
hebben mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben 
naar mij omgezien, Ik zat in de gevangenis en  
jullie kwamen naar mij toe. 

 
Jezus identificeert zich met de hongerigen,  
dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en 
gevangenen. Deze tekst heeft sinds mensen- 
heugenis de christenen beziggehouden. Met  
het centraal stellen van het thema ‘Armoede  
ver weg en dichtbij’ willen wij het gesprek over 
armoede stimuleren en meedenken over oplossingen.  
We hopen als organisatoren dat we een steentje  
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
armoede. 
Ds. Jeroen Jeroense, Magreet Elzinga, Ria Struijs,  
José Verkerk, Diaconie PG-Elst, ZWO 
 
 

Activiteiten project  
‘Armoede ver weg en dichtbij’ 

 
Maandagavond 4 maart:  
Armoede bestrijding in Tanzania via Stichting 
Fotas.  
Lezing met gesprek door André Hoogveld. 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur: koffie/thee 
20.00-21.30 uur: lezing en gesprek. 
 
Dinsdagmiddag 5 maart:  
‘Geloven in de buurt’:  
Excursie naar Leger des Heil Arnhem. 
Vertrek: 13.30 uur ‘De Ruimte’ met auto. 
Excursie: 14.00-17.00 uur 
17.30 uur terug in Elst 
Opgave: kerkelijk bureau. 0481-371357  
info@pg-elst.nl 
 
Zondagmorgen 10 maart:  
Kerkdienst ‘Armoede ver weg en dichtbij’ 
Plaats: Grote Kerk 
Ontbijt met uitleg project: 8.30-9.30 uur 
Viering: 10.00-11.00 uur 
Opgave ontbijt bij kerkelijk bureau: 0481-371357  
info@pg-elst.nl 
 
Vrijdagmorgen 15 maart: Stamtafel actueel  
met stamgast Theo van Beuningen, vrijwilliger 
bij de Voedselbank Elst. 
Plaats: De Ruimte 
Tijd: 10.00-11.30 uur 
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Woensdagavond 20 maart:  
Reisverhalen ver weg en dichtbij 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur: koffie/thee 
20.00-21.30 uur: interviews 
21.30-22.00 uur: nazit 
 
Woensdagavond 27 maart:  
Film ‘Erbarme Dich’ 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur: koffie/thee 
20.00-21.30 uur: Film 
21.30-22.00 uur: nazit 
 
 

TOELICHTING ACTIVITEITEN PROJECT          
‘ARMOEDE VER WEG EN DICHTBIJ’ 
 
Maandagavond 4 maart: Armoede bestrijding in 
Tanzania via Stichting Fotas.  
Lezing met gesprek door André Hoogveld. 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur: koffie/thee 
20.00-21.30 uur: lezing en gesprek                           
      
Fotas staat voor: Fonds Tanziaanse Studenten.  
Het is een stichting die zich richt op het vergroten 
van studie mogelijkheden van jongeren in 
Tanzania. De hulp aan studenten concentreert  
zich in het district Karagwe. De hulpverlening 
kenmerkt zich door persoonsgerichte aanpak, de 
betreffende jongere krijgt de kans om na het 
basisonderwijs een vervolg opleiding te doen.  
De hulp is veel omvattend, alles wat met de  
studie te maken heeft, leergeld, materiaal, reis- 
kosten, verblijf. Op deze manier kunnen wij het 
bestaan van jongeren in Tanzania verbeteren.  
 
Door financiele bijdragen van sponsoren kunnen 
onze studenten ontkomen aan een mens onterend 
bestaan, zij kunnen bouwen aan een hoopvolle 
toekomst. Daarnaast hebben wij in het verleden 
zeer betrouwbare contacten in Tanzania opge-
bouwd waardoor wij als stichting kunnen waarbor-
gen dat het geld op de juiste plaats terecht komt.

 
André Hoogveld, geboren verteller, neemt ons mee 
in zijn enthousiaste verhaal over zijn studenten in 
Tanzania. Zij doen naast onderwijs projecten nog 
veel meer aan ontwikkeling in Tanzania. 
Nieuwsgierig? Kom luisteren! Het motto van 
Fotas: ‘Verbeter de wereld en begin vandaag  
eens niet bij jezelf’ 
Meer info via internet: fotasherveld.nl 
info: ds. Jeroen Jeroense, diaconie, ZWO 
 
Dinsdagmiddag 5 maart: ‘Geloven in de buurt’: 
Excursie naar Leger des Heils Arnhem. 
Vertrek: 13.30 uur De Ruimte met auto. 
Excursie: 14.00-17.00 uur 
17.30 uur terug in Elst 
Opgave: kerkelijk bureau.  0481-371357  
info@pg-elst.nl 
 
Het ‘Leger des Heils’ in Arnhem probeert heel 
laagdrempelig aandacht te geven aan mensen die 
in de marge van de maatschappij leven. Zo is er 
het project: ‘Geloven in de buurt’. Om mensen 
zonder al te veel drempels een ‘thuis’ te geven is 
er de ‘Thuiskamer’. Of je nou op zoek bent naar 

ARMOEDE VER WEG EN DICHTBIJ 
Project van diaconie en ZWO in de maand maart 
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gezelligheid, zin hebt in een kop koffie, een  
lekkere lunch met soep of het leuk vindt om  
mee te doen aan één van de activiteiten... het is 
allemaal mogelijk in onze 'welkom thuis kamer'. 
De koffie staat in de thuiskamer klaar en is gratis 
en een luisterend oor is ook altijd te vinden.  
De thuiskamer wil nadrukkelijk open zijn voor 
buurtbewoners, en voor iedereen die toevallig  
in de buurt is of ons nodig heeft! Deze middag 
zal Henri Kloppenburg, kapitein in het Leger  
des Heils ons met zijn enthousiasme op een  
inspirerende manier rondleiden.  
We verzamelen ons om 13.30 in De Ruimte,  
waarna we met de auto naar de buurthuiskamer 
aan de Leidenweg 13 in Arnhem vertrekken. 
info: Ds. Jeroen Jeroense, diaconie, ZWO 
 
Zondagmorgen 10 maart:  
Kerkdienst ‘Armoede ver weg en dichtbij’ 
Plaats: Grote Kerk 
Ontbijt met uitleg project: 8.30-9.30 uur 
Viering: 10.00-11.00 uur 
Opgave ontbijt bij kerkelijk bureau: 0481-371357  
info@pg-elst.nl 

 
In deze viering vragen we aandacht voor het 
project ‘Bless’ van Kerk in Actie waar de diaconie 
en ZWO zich mee verbonden hebben. Vooraf aan 
de viering wordt er een sober doch voedzaam 
ontbijt georganiseerd waar informatie wordt 
gegeven over het project ‘Bless’. Verder vertellen 
mensen van deze ZWO waarom ze het belangrijk 
vinden om als vrijwilliger hiervoor actief te zijn. 
 
Aan de viering wordt door de ‘Houseband’  
meegewerkt. Verder vertellen leden van de ZWO 
waar het project uit bestaat en waarom ze het 
vanuit hun geloof belangrijk vinden om hieraan 
mee te werken. De ‘spijziging van de 5000’ uit 
het evangelie van Johannes (6: 5-15) wordt in 
deze viering gelezen. Bemoediging om te blijven 
geloven dat uit iets kleins toch iets groots kan 
ontstaan. In deze Onderweg vindt u bij de rubriek 
Diaconie verdere informatie over het project 
‘Bless’. 
info: ds. Jeroense Jeroense, diaconie, ZWO 
 
Vrijdag 15 maart: 
Stamtafel actueel met stamgast  
Theo van Beuningen, vrijwilliger bij de 
Voedselbank Elst 
Plaats: De Ruimte 
Tijd: 10.00-11.30 uur 

Iedere vrijdagmiddag wordt een deel van The 
Meeting omgevormd tot een uitgiftepunt van de 
Voedselbank.  
De voedselbank heeft een tweeledige taak, het 
bieden van directe voedselhulp en het voorkomen 
van verspilling. Theo van Beuningen is al jaren-
lang betrokken bij de voedselbank. Hij regelt het 
verstrekken van de voedsel pakketten in het uit-
gifte punt: De Ruimte in Elst. Hij wil ons graag  

ARMOEDE VER WEG EN DICHTBIJ 
Project van diaconie en ZWO in de maand maart 



 
vertellen over zijn vrijwilligers werk en zijn passie 
voor de voedselbank. Hoe komen de pakketten 
naar Elst, voor wie zijn ze bedoeld, hoe wordt  
het voedsel verdeeld.  Misschien wordt u na deze 
stamtafel wel enthousiast om ook vrijwilliger te 
worden.Neem gerust contact op met de voedsel-
bank, kijk op de vacature site. Met uw kennis en 
kunde is er zeker een mooie job te verrichten om 
het werk draaende te houden. De voedselbank is 
een initiatief om armoede dichtbij te verlichten. 
info ds. Jeroense Jeroense, diaconie, ZWO 
 
Woensdagavond 20 maart:  
Reisverhalen ver weg en dichtbij 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur: koffie/thee 
20.00-21.30 uur: interviews 
21.30-22.00 uur: nazit 
 
Op de fiets, wandelend, met de auto, taxi of de 
boot, we reizen wat af. Ver weg en dichtbij. 
Tijdens onze reizen ontdekken we nieuwe werel-
den en culturen. Soms zijn de ervaringen die we 
opdoen tijdens onze reizen ook confronterend. 
Soms ontmoet je bittere armoede en ongelijkheid. 
Niet alleen tijdens reizen naar verre oorden is 
armoede te ontdekken. Ook in het zogenaamde 
rijke welvarende Nederland zijn er mensen die in 
armoede moeten leven. Soms is armoede aan de 
buitenkant te zien, zoals slechte huisvesting en 
verwaarloosde buurten, maar vaak ontdek je 
armoede doordat iemand je tijdens je reis zijn of 
haar verhaal vertelt.  
 
Tijdens deze avond zal Henriëtte Nonnekens van 
de ZWO een aantal gemeenteleden interviewen 
over hun ervaringen rondom armoede. Wat doet 
het met je als je mensen in bittere armoede ziet 
leven? Een boeiende avond vol persoonlijke  
verhalen. 
info: ds. Jeroense Jeroense, diaconie, ZWO 
 
Woensdagavond 27 maart: film ‘Erbarme Dich’ 
Plaats: De Ruimte 
Inloop: 19.30-20.00 uur: koffie/thee 
20.00-21.30 uur: Film 
21.30-22.00 uur: nazit 

 
Filmmaker Ramón Gieling neemt voor deze 
film/documentaire de 'Matthäus Passion' van Bach 
als leidraad. Hij brengt diverse mensen bijeen die 
vertellen over de betekenis van dit muziekstuk  
op hun leven. Zo wordt het Amsterdamse 
Daklozenkoor De Straatklinkers uitgenodigd om  
de repetities bij te wonen voor een uitvoering  
van de 'Matthäus Passion'. Dirigent en 'Matthäus'-
specialist Pieter Jan Leusink gebruikt met zijn 
orkest, solisten en koor een verlaten kerk om zich 
op dit stuk voor te bereiden. Eén van de dakloze 
zangers wil wel eerst graag weten of ze mogen 
meezingen. Bachs klassieke oratorium vertelt  
het lijdensverhaal van Jezus en diverse daklozen 
kunnen zich bij dat lijden wel iets voorstellen.  
 
Naast deze daklozen zijn er nog andere personen 
die vertellen over de ontroering die dit muziek-
stuk bij hen teweegbrengt. Leusink dirigeert niet 
alleen, maar vertelt ook over zijn persoonlijke 
band met dit muziekstuk; de moeizame relatie  
met zijn strenggelovige vader ligt ten grondslag 
aan zijn passie voor de 'Passie'. Schrijfster Anna 
Enquist, die tevens pianiste is, wordt sinds het 
fatale ongeluk van haar dochter extra geraakt 
door Bachs muziek. Al met al een ontroerende 
film die laat zien dat muziek allerlei mensen,  
arm of rijk, bij elkaar brengt. 
info: ds. Jeroense Jeroense, diaconie, ZWO

ONDERWEG nr. 2  •  maart 2024  •  p. 9

ARMOEDE VER WEG EN DICHTBIJ 
Project van diaconie en ZWO in de maand maart 



VERVOLG TOELICHTING AGENDA MAART 2023 
 
Theologisch Café:  
Met het boek Ruth als wegwijzer 
Theologisch Café woensdagavond 6 maart 2024 
(dus niet tweede woensdag van de maand!) 
Plaats: Stamtafel De Ruimte 
Tijd: 19.30-20.00 uur: Inloop 
       20.00-22.00 uur: gesprek en inleiding   
 
Een krachtige vrouw baant een weg naar de  
toekomst 
Op weg zijn, onderweg zijn mag je een karakteris-
tiek noemen van het mens-zijn. Met name voor 
christenen denkend aan de oude benaming: 
Mensen van de weg. Vraag is waar vind je  
inspiratie en welke verhalen bieden dan houvast. 
Hoe reist God met ons mee en hoe is de man van 
Nazareth op weg gegaan naar Jeruzalem. Welke 
wegwijzers vinden we in de oude verhalen over 
Abraham en Mozes. Het kwam allemaal aan bod in 
de voorgaande bijeenkomsten. Als slot het ver-
haal van Ruth de Moabitische die met haar 
schoonmoeder in Bethlehem komt.   
Daar gaat een nieuwe toekomst voor haar open  
in de persoon van haar zoon Obed (hij die dient.) 
Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Het 
Boek Ruth is geschreven vanuit het standpunt van 
de vrouwelijke hoofdpersonen. Het verhaal gaat 
over de solidariteit tussen twee vrouwen. In het 
verhaal wordt het traditionele rollenpatroon door-
broken. De vrouwen nemen in het verhaal zelf ini-
tiatieven om hun ellendige situatie op te heffen. 
Ook een man, Boaz, is solidair met beide vrouwen 
en is hen trouw hoewel hij wettelijk daartoe niet 
verplicht is.  
Het verhaal is vooral een verhaal van solidariteit 
tussen mensen onderling. En als een wegwijzer 
voor solidariteit in onze tijd met onze vragen 
rond integratie en hoe het stereotiep vijand- 
denken kan worden doorbroken.  
In de pauze van het theologisch café kan er 
genoten worden van een heus kloosterbier. 
Informatie:Jeroen Jeroense, Dick Kruyt, John Rademakers 
 
'Erbarme dich’ 
Maandagavond 18 maart verzorgen wij een work-
shopavond met het thema ‘Erbarme dich’ in De 
Ruimte. De prachtige aria uit de Matthäus Passion 
en een heel actueel thema in deze huidige tijd. 
Deze avond gaan we verschillend klein werk 

maken. Denk aan 
kleine gedichten, 
schilderijtjes, 
tekeningen, van 
alles mag. 
Samen zullen we 
een expositie  
verzorgen in de 
vitrinekast van  
De Ruimte. Na 
de expositie kan je het werk mee naar huis nemen 
als je dat wilt. Wij zorgen voor het materiaal.  
Er zijn geen kosten aan verbonden maar een  
vrijwillige bijdrage voor een goed doel is welkom. 
Dit zal een doel zijn van Kerk in Actie of Unicef. 
Maandagavond 18 maart 20.00 uur in De Ruimte. 
Van harte welkom! 
Namens de kunstcommissie, 
Aukje Spoelstra en Annemieke van der Kaa- van Pagée 
 
Gesprekskring: Wat geloven we nu eigenlijk? 
Elk woord van deze vraag kan al aanleiding zijn 
tot een heel gesprek. We zijn meer een zoekende 
gemeente dan dat we antwoorden hebben. Toch 
zijn ook antwoorden nodig om helderheid te  
creëren voor onszelf. Of als we aan een ander  
willen uitleggen wat ons beweegt. Hoe zien we 
God? Wie is Jezus? Waar denken we aan bij 
Heilige Geest? Wat is de verhouding tussen 
schepping en evolutie? Hoe kijken we naar de 
Bijbel? Wat is de zin van een kerkdienst en  
rituelen? Wat is de Bijbel voor boek? Hoe lezen 
we de Bijbel? Hoe zien we de toekomst? In deze 
kring krijgen we feitelijke informatie en spreken 
we met elkaar van hart tot hart. 
 
De kring komt bijeen op 21 maart 2024 in  
De Ruimte om 20.00-21.30 uur. De kring is  
volgeboekt. 
Ds. Dick Snijders 
 
Gesprek: Eigentijds kerk-zijn 
Op 1 februari is er een groepje bij elkaar geweest 
om met elkaar te spreken over een viering die wat 
anders is dan anders. Daar hebben we met elkaar 
afgesproken dat er op 2 juni een thema-viering 
gehouden zal worden rond het thema ‘Influencers’. 
Wie daar invloed op wil hebben, wil meepraten,  
is van harte welkom bij de voorbereiding op  
donderdag 4 april om 20.00 uur in De Ruimte. 
Ds. Dick Snijders 

ONDERWEG nr. 2  •  maart 2024  •  p. 10



ONDERWEG nr. 2  •  maart 2024  •  p. 11

UIT DE GEMEENTE 
 
We gedenken Dicky Kuling-Henzen 
Op 18 januari 2024 is Dicky Kuling-Henzen 
(Derkje) overleden op de leeftijd van 87 jaar. Ze 
was geboren in Valburg op 22 augustus 1936. Ze 
was weduwe van Jo Kuling.  
 
We gedenken haar met de woorden: 
Niemand leeft voor zichzelf, 
Niemand sterft voor zichzelf. 
We leven en sterven voor God onze Heer, 
Aan hem behoren wij toe. 
 
We wensen de familie veel sterkte toe. 
 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 4 maart hoopt mevrouw A.J. Hendriks 95 jaar 
te worden. 
Mevrouw J.J.B.L. Crum-van de Rhee hoopt op  
16 maart 92 jaar te worden. 
De heer J.W. van Aggelen hoopt op 26 maart  
93 jaar te worden. 
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
 
Bedankt 
Wat een verrassing op zondag 28 januari. 
Ik kreeg een prachtig boeket bloemen en een 
mooie kaart getekend door vele gemeenteleden. 
Mijn hartelijke dank hiervoor. 
Johan van der Tuin 
 
 
Bedankt 
Op oudejaarsdag kreeg ik een mooie kaart, 
getekend door alle kerkgangers van de zondag-
ochtend kerkdienst en een hyacintenbloemstukje. 
Voor mijn 97e verjaardag, op 23 januari 2024 
kreeg ik twee lekkere cakejes van de Protestantse 
Gemeente Elst.  
Ik wil iedereen hiervoor vriendelijk bedanken. 
Groeten, 
Dirk Doeze-Jager

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 
 

Ds. Jeroen Jeroense 
Ds. Dick Snijders 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid zich op te geven voor de 

Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 
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KERKENRAAD 

 
Verslag van de gemeenteavond PG-Elst op  
20 februari 2024 
 
Het onderwerp van de avond is het project Werk 
aan de Grote Kerk. Na de gemeenteavond op 24 
oktober 2023 heeft een groep gemeenteleden 
door middel van een brief laten blijken dat ze 
veel vragen heeft bij het project. In elk geval  
bij de opzet zoals die er nu ligt. De kerkenraad 
heeft in Onderweg van februari de gestelde  
vragen beantwoord en deze avond is te zien als 
een vervolg om elkaar te kunnen blijven vinden. 
 
De avond wordt geopend met het samen zingen 
van Lied 971. In een korte toelichting op de zin 
‘niet met steen en hout alleen is het grote werk 
gedaan, het zal om onszelve gaan’ zegt Dick 
Snijders dat bij alle gesprekken en ideeën over  
de Grote Kerk het uiteindelijk om hout en steen 
gaat, maar om onszelf. Hij spreekt de wens uit 
dat ieder zichzelf wil inbrengen deze avond. 
 
Aly Smelt leidt de avond en Dick Snijders zal als 
voorzitter van de kerkenraad de stand van zaken 

toelichten, aangevuld met informatie vanuit de 
Werkgroep Werk aan de Grote Kerk.  
 
De avond is opgedeeld in drie delen: 
1.   Terugblik op hoe het begonnen is en waarom  
     we het doen. 
2.   Hoe is daar verder vorm aan gegeven, welke 
     stappen zijn gezet? 
3.   Welke stappen zijn nog te nemen? 
 
De aanleiding tot het proces Werk aan de Grote 
Kerk ligt in de uitkomst van de enquête die in 
2017/2018 onder de gemeenteleden is gehouden.  
 
Op basis daarvan heeft de kerkenraad besloten 
om een project te starten dat ruimte moet bieden 
tot nieuwe vormen van vieringen, ondersteund 
door moderne middelen, tot multifunctioneel 
gebruik van de kerk, tot betere zichtbaarheid en 
bereikbaarheid van de ‘verborgen’ oudheidkundige 
schatten, en waarmee wordt voldaan aan de 
moderne eisen ten aanzien van duurzaamheid 
en comfort. Onder de voorwaarde ‘dat niets  
het kerkelijk gebruik in de weg mag staan, de  
kerkelijke atmosfeer niet wordt aangetast en  
toekomstige keuzes niet worden geblokkeerd’. Het 
blijkt op de avond dat hier geen vragen over zijn. 
Iedereen kan zich daarin vinden.



 
Vervolgens is ingegaan op de stappen die al gezet 
zijn, van ontwikkeling van het droombeeld, 
opstelling van een plan van eisen, selectie van 
een architect, ontwikkeling van een schets- 
ontwerp, toetsing op haalbaarheid, aanvullend 
onderzoek naar de haalbaarheid, start met  
fonds- en subsidiewervingstraject.  
 
Ondanks de verschillende gemeenteavonden  
leeft er op dit punt een aantal vragen. Wordt  
er rekening gehouden met de demografische  
ontwikkelingen? Hoe krijg je de financiën voor 
elkaar? Wat is het totale budget voor het  
onderzoek en wanneer is daar toestemming voor 
gegeven? Moeten we niet zelf meer visie hebben 
op het gebruik voor we ermee naar buiten gaan? 
De droom moet geen nachtmerrie worden. Moeten 
we wel eigenaar van het gebouw blijven? Zijn er 
al partijen die gebruik willen maken van het 
gebouw? 
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat we nu nog de 
mensen en de middelen hebben om zelf initiatief 
te nemen, om het gebouw een levend monument 
te laten zijn, een plek waar verhalen samen-
komen. Soms moet je een stap zetten voor een 
toekomst die je niet kent. Ook de generaties voor 
ons hebben dat gedaan.  
 
Vanuit de Werkgroep gaat Wichert van Olst op de 
vragen in. Deze vragen liggen inderdaad op tafel 
bij de Werkgroep, over de leeftijdsopbouw van  
de gemeente en de toekomstverwachting, en 
uiteraard over de financiën. Dan gaat het niet 
alleen over de investering, maar ook over de 
exploitatie daarna. De zorgen om de vermogens-
positie van de gemeente zijn ook zorgen van  
de Werkgroep, dus daar wordt zorgvuldig naar 
gekeken. Er worden geen luchtkastelen gebouwd. 
Soms zijn processen een kip-en-ei verhaal. Je 
kunt beginnen aan de kant van geïnteresseerde 
gebruikers voor je een plan ontwikkelt of je kunt 
een plan ontwikkelen en vragen ‘wat vinden  
jullie er van?’  
 
In het derde deel van de avond wordt ingegaan  
op de vervolgstappen die gezet worden als het 
project doorgang vindt. Op dit moment wordt 
onderzoek gedaan naar fonds- en subsidiewer-
ving, en vinden gesprekken plaats met mogelijk 
geïnteresseerde partners en met maatschappelijke 

 
organisaties. De architect ontwikkelt een tweede  
schetsontwerp, zonder paviljoenaanbouw. De  
kerkenraad zal dan voor een van de twee  
schetsontwerpen kiezen, waarna een definitief 
schetsontwerp wordt gemaakt. Dat wordt uitge-
werkt en vervolgens zal een definitief besluit 
moeten worden genomen om wel of niet door  
te gaan. Als er besloten wordt om door te gaan 
zullen een bouwvergunning moeten worden  
aangevraagd, komt er een aanbestedingstraject  
en zal de bouw gestart kunnen worden. En mag  
je dan dromen van 2026, het jaar waarin  
Elst 1300 jaar bestaat? 
 
Uiteraard zal de gemeente steeds in het proces en 
in de besluiten betrokken worden. Dan is er nog 
wel de vraag waar we blijven als de kerk dicht 
gaat in verband met de verbouwing. Er is nog 
niet gedacht aan vervangende ruimte. De kerken-
raad hoopt dat de gemeente blijft samenkomen, 
waar dat ook is. 
 
Aan het eind van de avond spreken de aanwezigen 
hun waardering uit voor deze avond en voor het 
werk dat de leden van de Werkgroep in hun  
vrije tijd allemaal al hebben gedaan. Er kunnen 
verschillen van inzicht zijn, maar er is vertrouwen 
in de werkwijze van de Werkgroep en van de  
kerkenraad. We vinden elkaar in de wens om 
samen een levende gemeenschap te zijn die  
open staat voor de toekomst. Tot slot zingen  
we Lied 248. 
Namens de kerkenraad, 
Ds. Dick Snijders 
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Studieverlof ds. Jeroen Jeroense 
Eens in de vijf jaar worden predikanten uitgeno-
digd om een maand studieverlof op te nemen om 
een bepaald onderwerp uit te onderzoeken en aan 
de eigen geloofsverdieping te werken. Dit jaar  
ga ik me van 22 april tot en met 20 mei verder 
verdiepen in het onderwerp diaconie. Dit doe ik 
door bij verschillende organisaties en predikanten 
stage te gaan lopen. De eerste twee weken in 
april ga ik dit doen in de omgeving van Elst.  
 
Zo zal ik langs gaan bij het Leger des Heils en  
de derde Verdieping in Arnhem en het huis van 
compassie in Nijmegen. De twee weken in mei wil 
ik stage gaan lopen bij de ‘urban pastor’ in Zürich 
en bij de Evangelisch-Reformierte Kirchegemeinde 
in Olten in Zwitserland. Van mijn ervaringen zal  
ik te zijner tijd verslag doen aan de diaconie. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 

KERKRENTMEESTERS 
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
Afgelopen keer hebben we met elkaar gesproken 
over onder meer de volgende punten: 
De goede opbrengst van de actie kerkbalans.  
Zo’n 2% minder toezeggingen met ongeveer 7% 
minder toe zeggers. Dat baart ons zowel zorgen, 
als dat we ook dankbaar en blij zijn dat het 
totaal toegezegde bedrag ongeveer op peil blijft. 
We hebben opnieuw gesproken op welke manier 
mensen die niet bijdragen aan de kerk moeten 
worden benaderd om te vragen wat hun relatie 
met onze gemeente zou moeten zijn. Sommige 
mensen stellen een verder contact niet op prijs, 
en anderen zijn niet in de gelegenheid om bij  
te dragen. Een delicate maar ook zinvolle actie.  
 
De websitecommissie heeft een presentatie  
verzorgd van de nieuw website, die noodzakelijk 
geworden was nadat het oude systeem niet langer 
werd ondersteund. Met veel inzet van enkele 
gemeenteleden is er nu een nieuwe website 
beschikbaar. Er is uitgelegd hoe de werkverdeling 
is, en vooral dat men hoopt dat gemeenteleden 
de weg naar de website goed weten te vinden,  
en dat nieuws en activiteiten aan de website 
worden doorgegeven om daar ook gepubliceerd  
te worden. Dus aarzel niet, en laat het ook  
weten aan de websitecommissie als er  
activiteiten zijn! 

De vlaginstructie voor het vlaggen op de toren 
van onze kerk is voorbij gekomen. Op belangrijke 
feestdagen zijn er altijd enkele vrijwilligers actief 
om de vlag op tijd uit te steken, en ook weer  
binnen te halen. 
Er is gesproken over de aanstaande pensionering 
van Jetty en dat Rob bereid is om haar taken 
deels over te nemen en zo koster/beheerder van 
de kerk te worden. 
 
Ten slotte hebben we nog gesproken over de 
mogelijkheid dat we de kerk verrijken met een 
vleugel, die wordt aangeboden via Gerburg 
Frenzel. Na positief advies van onze organisten, 
willen we hier mee verder gaan. 
Jan Liebeton 
 
Pensionering van onze koster Jetty 
Wie is voor velen van ons het eerste gezicht dat 
je ziet als je de kerk binnen komt? Inderdaad,  
dat is Jetty Gaasbeek. Al weer vele jaren is zij de 
gastvrouw voor ons , en ook voor de gasten die 
onze kerk komen bezoeken. Zij zorgt ervoor dat 
de kerk klaar staat, en dat iedereen zich er thuis 
kan voelen. Een echte gastvrouw van onze 
gemeente. Maar al snel, op 8 maart, zal Jetty 
Gaasbeek de pensioengerechtigde leeftijd  
bereiken! Hoe nu verder? Naast Jetty zijn ook  
Rob Coenen en Albert Luiipen actief koster. We 
zijn met elkaar in gesprek gegaan en zijn tot de 
volgende oplossing gekomen. Jetty is bereid om 
nog enige tijd, maximaal 2 jaar, op rustigere 
schaal door te gaan, en Rob zal haar taken als 
koster/beheerder van de kerk overnemen. Jetty 
en Rob kunnen zo zorgdragen voor een ‘warme’ 
overdracht, waarbij de opgedane ervaring van 
Jetty kan worden gedeeld met Rob. 
 
Naast het zorgen voor de kerk bij de diensten,  
is de koster/beheerder ook het aanspreekpunt 
voor de verhuur en het gebruik van de kerk voor 
concerten, huwelijk of uitvaart. Verder zorgen de 
kosters voor het schoonhouden van het gebouw 
en de tuin en plein rond de kerk. Elke week weer. 
Echt een visitekaartje van onze gemeente. Na 8 
maart hebben we de taken wat anders verdeeld: 
Jetty blijft haar ingeroosterde kostersdiensten 
doen en zal op de achtergrond Rob helpen en 
adviseren waar nodig. Rob zal alle andere taken 
overnemen van Jetty en daarmee het aanspreek-
punt zijn voor alles wat met de kosters van doen 
heeft. 
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Behalve dat we hierbij onze dank uitspreken aan 
Jetty en Rob, dat zij dit op deze manier willen 
oppakken, is het ook een goede gelegenheid om 
Albert te bedanken. We mogen als gemeente erg 
blij zijn met zo’n enthousiaste en plezierige club 
van kosters. 
 
In de dienst van 10 maart zullen we als  
onderdeel van de dienst aandacht besteden aan 
de pensionering van Jetty en de vele jaren dat zij 
het aanspreekpunt is geweest van de kosters.  
Heel veel dank namens ons allemaal. En Rob veel 
plezier en succes gewenst. 
Jan Liebeton 
 
Resultaat Actie Kerkbalans 
De tot dusver getelde toezeggingen voor 
Kerkbalans 2024 laten een totaal zien van  
€ 165.605,36. De kerkenraad is zeer verheugd 
over dit resultaat. Zij bedankt u dan ook hartelijk 
voor uw toezegging voor 2024. 

Ook dit jaar komt weer tot uiting dat we samen 
bereid zijn om de lasten te dragen. 
Veel dank daarvoor. 
Ook zijn wij natuurlijk dank verschuldigd aan  
de ongeveer 65 vrijwilligers die de enveloppen 
hebben rondgebracht en opgehaald. We hopen  
als gemeente een goed en gezond jaar tegemoet 
te gaan. 
Lucia Zoutman en Arie de Groot 
 

CPO                                           
(COLLEGE VAN OUDERLINGEN EN PREDIKANTEN) 
 
PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst) 
Op woensdag 24 april hoopt de PVD weer een 
High Tea voor gemeenteleden van 75 jaar en 
ouder te organiseren, ‘s middags in De Ruimte.  
De tijd volgt nog in de volgende Onderweg. 
Belangstellenden kunnen zich alvast opgeven  
bij Gea Dijkstra. 
Mailen naar pvd@pg-elst.nl kan ook. Indien 
gewenst, kan vervoer geregeld worden.  
U bent van harte welkom! 

Ook kunnen we nog steeds Engelse kop en  
schotels gebruiken. Wilt u die aan de PVD  
schenken zodat we een jaarlijkse High Tea  
kunnen organiseren, meldt u zich dan ook!  
Namens de PVD, 
Gea Dijkstra 
 
 

DIACONIE 
Diaconie en ZWO 
Project ‘Bless’: De kerk staat op tegen armoede in 
het dorp 
 
Het project ‘Bless’ wil de plaatselijke kerk  
stimuleren om armoede te bestrijden. Het principe 
van waaruit de Koptisch Orthodoxe kerk in Egypte 
werkt is: mensen moeten zelf verantwoordelijk 
zijn voor de veranderingen in hun eigen leven. 
Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert 
de Koptisch-Orthodoxe kerk, met hulp van Kerk in 
Actie, de dorpelingen zelf te werken aan een 
betere toekomst. 
 
BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-
Orthodoxe kerk, wil de leefomstandigheden in 
arme dorpen verbeteren door economische  
ontwikkeling te stimuleren. Op het platteland van 
Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is 
enorm en inwoners hebben nauwelijks toekomst-
perspectief. BLESS heeft zo’n 500 medewerkers  
in dienst, en ook nog eens 1000 vrijwilligers. 
Samen met de dorpsbewoners wordt gekeken 
welke problemen er spelen en hoe die aangepakt 
kunnen worden. Het kan gaan om bijvoorbeeld 
gezondheidszorg, onderwijs, jeugd, landbouw of 
huisvesting 
 
Ontwikkelingscomité 
Het initiatief ligt bij de kerkelijke gemeente zelf. 
Zij vragen BLESS om een team naar hun dorp of 
wijk te sturen. Samen met dit team inventariseert 
de kerkelijke gemeente welke problemen er zijn  
en wat er nodig is om het dorp of de wijk te  
ontwikkelen. Vervolgens krijgt een aantal jonge 
mensen uit de kerkelijke gemeente een training 
om het ontwikkelingswerk in hun dorp of wijk aan 
te pakken. Ze stellen een ontwikkelingscomité 
samen en selecteren de onderwerpen waar ze aan 
willen werken. Er is niemand die hen voorschrijft 
wat ze precies moeten doen. Ze bedenken het 
zelf.  



De armste inwoners krijgen hulp om water en 
elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen 
kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen 
bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen 
kunnen hun kinderen naar school en vertrekken 
minder jongeren naar de stad of buitenland. 
BLESS begeleidt de dorpen zo’n 3 tot 5 jaar.  
De begeleiding stopt zodra het dorp de verdere 
ontwikkeling zelf kan oppakken. Op deze manier 
coacht BLESS altijd maximaal dertig dorpen of 
wijken tegelijk.  
 
Dit diaconale werk beperkt zich zeker niet tot  
de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteer 
ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met  
de projecten. BLESS maakt geen onderscheid in 
geloof. ’We hopen dat de manier waarop we ons 
werk doen iets losmaakt bij mensen’. Het mooie 
is: BLESS werkt goed samen met de overheid.  
Het werk van de kerk wordt gewaardeerd omdat 
we opstaan tegen armoede. Veel zaken die de 
overheid wil verbeteren, pakt BLESS op.  
Ds. Jeroen Jeroense, Magreet Elzinga, Ria Struijs,  
José Verkerk, Diaconie PG-Elst, ZWO 
 
Ruimte voor vluchtelingen 
De rechter heeft zich uitgesproken dat het niet 
langer is toegestaan om te veel mensen te laten 
verblijven in de opvang voor vluchtelingen in  
Ter Apel. Daarnaast is de spreidingswet nu aange-
nomen en doet de overheid een beroep op alle 
gemeenten om gezamenlijk te zoeken naar  
voldoende opvangplekken. Als diaconie van  
PG-Elst hebben we de afgelopen week een brief 
gestuurd naar de gemeente Overbetuwe met het 
verzoek om de huisvesting van vluchtelingen  
op een voortvarende manier aan te pakken. 
We hopen als diaconie dat ook de gemeente 
Overbetuwe haar bijdrage zal leveren om deze 
plicht voor Nederland te vervullen. We zullen  
dit uiteraard als diaconie kritisch volgen. 
Arjen Dijkstra 
Diaconie PG-Elst 
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Eva Buurman. Ik ben 24 jaar gele-
den geboren en getogen in het mooie Elst. Ik heb 
twee jaar mogen genieten van uitzicht op de kerk 
vanaf mijn woonkamer die zich bevond boven de 
Expert. Twee jaar geleden kocht ik samen met 
mijn partner Sjoerd, in de straat waar ik ben 
opgeroeid, een grote mensen huis. Sjoerd en ik  

Eva Buurman 
 
zijn dit jaar tien jaar samen. Een jaar geleden 
hebben we ons ‘gezin’ uitgebreid met twee lieve 
ragdolls, Sokka en Katara. In mijn vrije tijd ben ik 
graag samen met mijn familie en vrienden. 
Wandelen bij Park Lingezegen, lekker eten,  
spelletjes spelen en karaoke-zingen vind ik fijn 
om te doen.  
 
In mijn werk ben ik mijn vader achterna gegaan. 
Als kind ging ik wel eens mee met hem. Op het 
VMBO wist ik al welke richting ik op wilde gaan. 
De zorg.Tijdens mijn beide MBO studies liep ik 
stage bij verschillende doelgroepen. 
Dementerende ouderen, volwassenen met een  
verstandelijke beperking, kinderen op de basis-
school en jongeren met een verstandelijke  
beperking. Bij de laatste doelgroep is de vonk 
helemaal overgeslagen.  
Met veel plezier werk ik vijf jaar als persoonlijk 
begeleider met kinderen die een verstandelijke 
beperking hebben en door complexe problematieken 
momenteel niet thuis wonen. Als professional 
bied ik deze kinderen een veilige leefomgeving 
waarbij ik ze ondersteun in het dagelijkse leven. 
Sinds deze maand heb ik de studie ‘Social Work’  
in deeltijd aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen afgerond. Ik heb ervan genoten deze 
studie te volgen. Wellicht heb ik van studeren 
nog niet genoeg. 
 
Ik kom al mijn hele leven geregeld in de kerk. 
Deze opvoeding kreeg ik mee van mijn moeder, 
Loes Pieper. Als kind ging ik naar de kinderkerk 
en als puber naar The Meeting. Als puber vond  
ik dit niet altijd even leuk, maar ja ik moest.  
The Meeting vond ik daarentegen wel super  
leuk. Op deze plek ontmoette ik wekelijks 
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vrienden en kon ik écht mezelf zijn. Zes jaar  
geleden ben ik als voorzitter van The Meeting  
aan de slag gegaan en heb ik met een aantal 
jeugd- en jongerenwerkers gezorgd voor de bege-
leiding van de verschillende leuke activiteiten die 
jaarlijks plaatsvonden.  
Twee seizoenen ben ik hiermee gestopt aangezien 
ik toen bijna begon aan mijn afstudeer jaar.  
Ik vind het ontzettend leuk dat ik gevraagd ben 
als jeugddiaken. Zondag 14 januari ben ik beves-
tigd als jeugddiaken en heb ik belijdenis gedaan.  
De affiniteit met de jongeren van The Meeting 
heb ik best wel gemist. Fijn dat ik dit weer kan 
gaan oppakken in combinatie met de belangrijke 
taak die de diaconie heeft. Omkijken naar de ander.  
Eva Buurman 
 
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Peter Iliohan, graag vertel ik wat 
over mezelf. 
Al enkele jaren komen mijn vrouw Gerburg en ik 
in de Grote Kerk te Elst. 
Zo nu en dan hoort u van ons, hetzij zingend in 
het G-Noot koor of spelend op onze koperen 
blaasinstrumenten tijdens de samenzang. 
 
Vorig jaar ben ik gevraagd door Jeroen, onze 
dominee, om er over na te denken of diaken zijn 
bij me past en ik op deze plek binnen de kerk een 
steentje wil bijdragen? 
Na er voldoende over te hebben gemijmerd, 
gespind, op gebroed, heb ik de keuze gemaakt en 
ga het doen. 

Peter Iliohan 

Door de weeks vindt u mij achter het stuur van  
de bus, mijn rayon is van Nijmegen tot Apeldoorn 
en van Wageningen tot Tolkamer en alles er  
tussen in, dan vervoer ik een ieder veilig en  
zo comfortabel mogelijk naar de plek van  
bestemming, dit met voldoende plezier en  
uitdaging. 
 
Uit een vorig huwelijk ben ik vader van Naomi 
(27) en Robbie (22). Met mijn dochter heb ik 
goed contact, met mijn zoon ook maar veel  
minder frequent, ik ervaar dit als een gemis en 
doet zo nu en dan best wel pijn. Na de scheiding 
ben ik voor hem niet de vader geweest die ik wel 
had moeten zijn, hier worstel ik mee. 
 
Wanneer u dit leest in de Onderweg heb ik  
ondertussen de zegen meegekregen tijdens de 
kerkdienst op zondag 18 februari, om als diaken 
de gemeente van onze Heer te mogen dienen. 
 
O ja, wat ik leuk vind is: eten koken, Belgisch bier 
drinken (met mate), Franse kaasjes eten (hier  
kan ik geen maat in vinden), naar Duitsland op 
vakantie, motor rijden en fotograferen (met  
rolfilm), samen op de bank onder een dekentje 
een goede film kijken en zo nu en dan naar de 
kringloop, lekker rondstruinen, en met enige 
regelmaat vindt u mij in de bieb in Arnhem. 
Hier wil ik het voor nu eerst bij laten, tot gauw, 
hartelijke groet, 
Peter Iliohan 
 
 

DIACONIECOLLECTE MAART 
 
Kerk in Actie; de kerk staat op tegen armoede 
in het dorp in Egypte 
Op het platteland van Egypte is de armoede 
groot. De werkloosheid is enorm en inwoners  
hebben nauwelijks toekomstperspectief. BLESS, de 
diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe 
Kerk, wil de leefomstandigheden in arme dorpen 
verbeteren door economische ontwikkeling te  
stimuleren. Inwoners krijgen hulp om water en 
elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen 
kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen 
bedrijfje te starten. Dankzij een eigen inkomen 
kunnen hun kinderen naar school en vertrekken 
minder jongeren naar de stad of buitenland. 
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Via het programma zending ondersteunt Kerk in 
Actie het werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in 
Egypte voor inwoners van het uitgestrekte, arme 
platteland.  
Zie ook: De kerk staat op tegen armoede in het 
dorp | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) voor 
meer informatie  
 
3 maart: KiA Libanon -  
Predikanten opleiden voor Midden Oosten  
Christelijke instellingen in Libanon hebben een 
regionale functie. Ook theologische opleidings-
instituten in Beiroet leiden predikanten op voor 
het hele Midden-Oosten. Theologische instituten 
in Libanon willen daarmee de christelijke  
minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen 
in aanwezigheid en getuigenis. Wilbert van  
Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en 
werkt er als theologiedocent en studentenpastor. 
Zie ook voor meer informatie:  
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ 
theologisch-onderwijs-ondersteunt-christelijke-
minderheid-in-midden-oosten/ 
 
10 maart: Huiskamer van Elst 
In de Gemeente Overbetuwe zijn in totaal 
10 huiskamers; bijna in elk dorp één, zo ook in 
Elst. De huiskamer is een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek in het dorp, waarbij ontmoeten voorop 
staat. De huiskamer van Elst valt onder Stichting 
Ontmoeten en Verbinden Elst en heeft ten doel 
het stimuleren en organiseren van activiteiten 
voor inwoners of groepen inwoners van Elst ter 
bevordering van contacten in Elst(Overbetuwe) 
en daarmee het tegengaan van eenzaamheid. 
Tussen de 80 en 100 bezoekers (voornamelijk 
senioren) worden wekelijks begroet, een aantal 
dat geleidelijk aan toeneemt. Het is een laag-
drempelige ontvangst. De Huiskamer van Elst is 
een plek voor het lezen van een krantje, een goed 
gesprek en/of het inwinnen van informatie vooral 
op lokaal sociaal gebied. 
Zie ook: https://huiskamervanelst.nl/ 
 
17 maart: Mercy Ships 
Mercy Ships is een internationale liefdadigheids-
instelling geënt op christelijke waarden, die met 
grote ziekenhuisschepen hoop en genezing biedt 
in Afrika en andere delen van de wereld door mid-
del van chirurgische zorg, het geven van medisch 

onderwijs, gemeenschapsontwikkelingsprojecten, 
landbouwprojecten en palliatieve zorg voor  
terminaal zieke patiënten. Mercy Ships heeft de 
afgelopen 30 jaar meer dan 55 ontwikkelingslan-
den en 18 ontwikkelde landen over de hele wereld 
bezocht. Op dit moment ligt het nieuwe zieken-
huisschip, de Global Mercy, in Freetown, Sierra 
Leone, om daar gratis operaties en trainingen te 
bieden. De Africa Mercy bevindt zich momenteel 
in Durban, Zuid-Afrika voor groot onderhoud.  
Zie ook: https://www.mercyships.nl/over-mercy-
ships voor meer informatie 
 
24 maart: Jeugdactiviteiten Pasen 
Elk jaar worden er rondom Pasen voor kinderen en 
jongeren in onze kerk activiteiten georganiseerd. 
Zo doen de laatste jaren de kinderen van de 
basiscatechese mee in de voorbereiding van de 
Witte donderdag viering. Dit is de afronding van 
het 40-dagentijdproject waarbij verhalen over 
brood in de Bijbel centraal staan. Op palmzondag 
maken de kinderen van de kinderkerk palmstokken 
en komen deze laten zien in de viering. Na afloop 
van de paasnachtviering is er samen met de  
jongeren van The Meeting een fakkeloptocht. 
Aansluitend een paasvuur waar je kunt genieten 
van een zelf gebakken broodje met een drankje. 
Vandaag is de collecte voor de activiteiten met 
de jeugd rondom Pasen.  
Zie ook: www.jeugdwerkpgelst.nl  
 
30 en 31 maart: JOP jongeren doorleven het 
Paasverhaal 
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal 
al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen 
bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant,  
ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke 
jongeren: de PaasChallenge.  
Het thema is dit jaar ‘Ga mee!' en sluit aan bij 
het jaarthema van de Protestantse Kerk. Met de 
PaasChallenge komen de jongeren op de eind-
bestemming van de pelgrimage. Maar waar is  
dat precies? En hoe kom je daar? Lukt het om  
de eindbestemming te halen?  
Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland 
deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat 
JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel 
bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
Zie ook: PaasChallenge 2024 'Ga mee!' | 
Protestantse Kerk in Nederland voor meer  
informatie 
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COLUMN 

 
Gelukszoekers 
Op 4 februari preekte dominee Dick Snijders over 
Naomi, die met man en zonen naar Moab vlucht, 
omdat er in Israël hongersnood heerst. Als er in 
Israël weer voedsel is keert ze, samen met Ruth 
terug naar haar geboorteland. Er zijn meer  
verhalen in de Bijbel over mensen die op reis 
gaan op zoek naar geluk: de uittocht uit Egypte, 
Abraham, Jozef en Maria met Jezus, … 
 
Dick legde de link naar de vluchtelingen die  
vandaag de dag op zoek zijn naar een beter leven 
en waarvan een klein deel hoopt dat te vinden in 
Nederland. Ze worden ‘gelukszoekers’ genoemd 
door mensen die daaraan een negatieve klank 
geven. Maar kun je niet beter gelukszoekers in  
je land hebben dan ongelukszoekers? Die geluks-
zoekers waarderen wat wij vanzelfsprekend zijn 
gaan vinden: geen oorlog, eten in overvloed,  
vrijheid van godsdienst en meningsuiting, …  
Daar kunnen we nog veel van leren. 
 
Het is een groot compliment dat ons land wordt 
gezien als een land waar je gelukkig kunt zijn. 
Maar het went, al die welvaart. We praten vooral 
over dingen die we niet hebben en uiten vooral 
onze onvrede over situaties die ons niet bevallen. 
Je zou er ongelukkig van worden. 
 
Als je in Nederland geboren bent heb je geluk 
(gehad). Je hebt er zelf niets voor hoeven te doen 
om in één van de welvarendste landen ter wereld 
geboren te worden, met alle voordelen van dien. 
Er zijn relatief gezien maar erg weinig mensen die 
dat geluk hebben gehad. Dus prijs u gelukkig: U 
hoort tot de Happy Few.  
 
De mens is al vanaf de tijd van de jagers/ 
verzamelaars een gelukszoeker; oorspronkelijk op 
zoek naar plekken waar meer eten is, later onder 
andere op zoek naar godsdienstvrijheid (de 
Hugenoten), naar vrede, naar …. We zijn altijd  
op zoek naar (meer) geluk. Maar wat zoeken wij 
dan? Minder (werk)stress? Beter weer? Ander 
eten? Een grotere auto? Een nog verdere  
vakantie? … 
 
 

 
We worden overspoeld met reclame van  
commerciële partijen die ons aansporen om toch 
vooral geld uit te geven aan hun product: op de 
televisie, op de radio, langs de weg, op uw mobiele  
telefoon, op internet. We zien tussen de 6000  
en 10.000 reclame-uitingen per dag! Met deze 
auto heb je het ideale gezin van blije, lachende 
mensen, die met mooi weer op een lege weg  
rijden in een aantrekkelijk landschap; geen file, 
geen verkeerslichten, geen bebouwde kom, geen 
jengelende kinderen op de achterbank, geen… 
Ook bij uw te boeken vakantie hebt u het hele 
strand of het zwembad voor uzelf. Daar word je 
toch gelukkig van? 
 
We krijgen een beeld voorgeschoteld waarin je 
gelukkig wordt als je geld uitgeeft, maar veel  
rijke mensen realiseren zich dat geld niet gelukkig 
maakt. Waar wordt u echt gelukkig van? Als u iets 
hebt gekocht of als u een goed gesprek met 
iemand hebt gehad?  
 
Wellicht is het meeste geluk te vinden in  
tevredenheid over wat we hebben.  
Ik wens u veel geluk. 
Bert Wolters 
 

Gelukszoekers. Gemaakt door Loes Pieper.



ONDERWEG nr. 2  •  maart 2024  •  p. 20

Nieuwe columnist(e) 
Hiernaast staat een nieuwe column die geschre-
ven is door Bert Wolters. Daar is de redactie heel 
blij mee.  
De redactie van de Onderweg vindt een column, 
naast de meditatie en veel praktische berichten, 
een waardevol onderdeel van het kerkblad. 
We zouden graag een nieuwe columnist(e)  
verwelkomen. 
Vindt u schrijven leuk, is het misschien uw 
hobby? 
Vallen passages in boeken of de krant u op omdat 
u overeenkomsten of tegenstellingen in uw eigen 
visie of manier van leven ziet? 
Kunt u verbanden daartussen leggen waardoor  
Actualiteit – Geloof - Dat wat je bezig houdt, met 
elkaar verbonden worden? 
Dan bent u mogelijk de columnist(e) die we  
zoeken of wilt u eenmalig een column met de 
lezers van Onderweg delen, dan horen we dat 
graag.  
 
De huidige column van twee kolommen is best 
lang. De redactie vindt een lengte van ongeveer 
400 woorden (één kolom) genoeg. 
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, 
stuur dan een mail naar  
onderweg@pg-elst.nl 
Wij zijn benieuwd naar de reacties. 
de redactie 
 

 

GEDICHT VAN DE MAAND  
 

 
Poeziekring: 
 
Het thema voor de schilderijen-expositie in 
de kerk van Hans Garritsen in de periode  
van 15 februari tot 15 mei is de kunst van de 
verwondering. Voor de volgende poeziekring 
op 18 maart zal Aukje Spoelstra gedichten 
voorbereiden met dit  thema in de poëzie. 
 
Wat mij betreft is dit gedicht van Guido 
Gazelle geschreven rond 1858 een  
exemplarisch voorbeeld van dit thema. 
 
Mij spreekt de blomme een tale, 
Mij is het kruid beleefd, 
Mij groet het altemale, 
Dat God geschapen heeft! 
 
Guido Gezelle 1830-1899 
 

 
Wilt u ook een uitnodiging voor de  
volgende bijeenkomst en de te lezen  
gedichten van te voren per mail  
ontvangen dan graag een mailberichtje. 
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JEUGD 

 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen.  
 

KINDERKERK  
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk  
en gaan daarna naar  
De Ruimte. 
 
 
Het Paasproject is begonnen! 
In de kinderkerk zijn we begonnen aan ons 
Paasproject. De grote plattegrond voorin de kerk 
laat beetje bij beetje de route zien die Jezus 
heeft gelopen in de week voor Pasen. De gebou-
wen waar Jezus in die week komt, hebben we in 
het klein nagemaakt. Elke week horen we een 
nieuw verhaal en nemen het gebouw dat bij het 
verhaal hoort mee naar de Kinderkerkruimte.  
Daar bouwen we aan onze eigen maquette van 
Jeruzalem, waardoor de route van Jezus zichtbaar 
wordt. 

 
We zijn begonnen met de intocht van Jezus in 
Jeruzalem, waarbij natuurlijk de poort van 
Jeruzalem hoort. In de kinderkerk hebben we ook 
een trekpop gemaakt; een mannetje dat vrolijk 
staat de wuiven. De komende weken staan we 
verder stil bij alles wat er met Jezus gebeurt. Zo 
is er genoeg tijd om met de kinderen te praten 
over al deze gebeurtenissen voor Pasen. Komen 
jullie ook eens kijken hoe de maquette wordt? 
Groetjes namens de kinderkerk, 
Annemarie 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een 
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 



Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Lisette Brandsma    contactpersoon 
vacant                   voorzitter Meetingcommissie 
Internet:               www.pg-elst.nl/jeugd  
 
 
Vasten 
In het blad Petrus van de protestantse kerk van 
februari stond een artikel over de stilte opzoeken 
in de Veertigdagentijd, vasten. Eind vorig jaar 
deed Petrus een onderzoek onder 1500 lezers:  
wat doen zij in de Veertigdagentijd? De top 3:  
Op nummer 1, meer bijbel lezen, dagboek of  
een veertigdagenkalender lezen, bidden.  
Op 2: Tijdelijk minderen met zoetigheid, vlees, 
alcohol of sociale media.  
Op 3: meer naar de kerk gaan.  
 
Maar het aller opvallendste aan het onderzoek 
was dat hoe jonger de lezer, hoe meer er werd 
gevast. De lezers die na 1986 waren geboren,  
bij deze groep zelfs 70 procent, vast in de 
Veertigdagentijd of nam zich dit voor. Door dit 
artikel plantte zich er in mijn hoofd een zaadje. 
 
Al een langere tijd ergerde ik mijzelf aan mijn 
telefoongebruik en dan vooral het doelloos kijken 
op social media. Wat brengt het mij nu eigenlijk 
vroeg ik mij af. Het geeft een hoop prikkels, 
indrukken, aanwijzingen, afwijzingen en waarom 
eigenlijk. Ook de jongeren in The Meeting zijn 
veel en vaak met hun telefoon bezig. Als ik dan 
hoor dat de telefoon en dan vooral, social media, 
net zo verslavend is als cocaïne, begrijp ik het 
beter. Niks voor niks zijn telefoons sinds januari 
verboden op de scholen. Jongeren konden zich 
niet meer concentreren op de les. 
 
Dus ik nam een besluit, deze Veertigdagentijd ga 
ik stoppen met social media. Ik merk nu dit zo 
zwart op wit staat, ik het spannend vind maar  
ik ga de uitdaging graag aan. Vraag mij gerust 
hoe het er mee gaat als je mij tegenkomt in De 
Ruimte of de kerk. De volgende keer zal ik verslag 
uitbrengen. Op naar meer rust, tijd voor bezinning 
en geloof in deze Veertigdagentijd.  
Lisette Brandsma 

Fakkeltocht 

Op 30 maart zal er na de Paasnachtviering weer 
een fakkeltocht worden gehouden. De vergunning 
is aangevraagd en we hopen snel groen licht te 
krijgen. De jongeren lopen samen met andere 
belangstellenden vanuit de kerk met het vuur  
naar de familie Middelkoop. Daar wordt een groot 
paasvuur ontstoken. Iedereen is van harte welkom 
om dit met ons mee te beleven.  
Lisette Brandsma 
 

 

MUZIEK 

 
Muzikalitijd 
 
mu·zi·ka·li·tijd (de; meervoud: muzikalitijden) 
1. Een moment of ogenblik om het over muziek te 
hebben, ter lering en vermaak. 
2. Het ontsnappen aan de tijd door muzikaal bezig 
te zijn. 
 
 
In de middag voorafgaand aan het spiritueel  
café van zondag 18 februari met Mart de Kruif, 
luitenant-generaal buiten dienst, bedacht ik me 
dat ik nog een stukje voor Onderweg moest  
schrijven, enkele uren voor de deadline. Tijdens 
het uitpakken van de vaatwasser, dacht ik ook 
aan hoe ik het voor elkaar zou krijgen een kist-
orgel in de kerk te krijgen, zodat ik niet telkens 
met die van Peter de Leeuwerk moest sjouwen, 
zoals ook vandaag. Ja, u leest het goed: ik wil 
graag een kistorgel in de kerk. Ik zal u uitleggen 
waarom. 
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Ik ben een dankbaar mens als het gaat om het 
musiceren met gemeenteleden. Samen muziek 
maken is immers het mooiste wat er is. In wisse-
lende samenstellingen wordt vaak in (te) korte 
tijd van alles ingestudeerd. Over een week vindt 
de Night of the Psalms plaats en deze ochtend 
fluisterde één van de sopranen na afloop van de 
repetitie dat drie repetities een beetje weinig  
was en ik gaf haar groot gelijk. Het is telkens 
inschatten hoeveel repetitietijd iets vergt. Dat 
betekent balanceren tussen niet teveel tijd van  
de mensen vragen en het neerzetten van een 
resultaat. Toch blijft het fier overeind staan:  
de liturgische en muzikale bijdrage over de  
afgelopen jaren ter ere van God. Daar doen we 
het voor. 
 
Waarom dan een kistorgel? Hebben we inmiddels 
niet genoeg instrumenten in de kerk? Ligt eraan 
wie je die vraag stelt… Vanavond wordt het  
kistorgel gebruikt voor de muzikale bijdrage en  
de week erop tijdens de Night of the Psalms.  
En het projectkoor heeft tijdens een zondagse 
viering soms net even een steuntje in de rug 
nodig tijdens een koorvers, als het a capella  
zingen te spannend is. 
 
‘Het klonk toch goed?’ Gevaarlijke vraag om  
eerlijk te zijn. Om dit nader te illustreren gebruik 
ik een uitspraak van de beroemde Duitse dirigent 
Bruno Walter. Hij was dirigent van de grootste 
orkesten en was verantwoordelijk voor de mooiste 
concerten over de hele wereld. Toch was hij  
zelden tevreden. ‘Wieder nicht gelungen’, zei hij 
dan na afloop tegen de eerste violist, nog tijdens 
het applaus. Weer niet gelukt. En dat is geen 
valse bescheidenheid, maar altijd de wil om het 
beter te doen voor het ultieme. En dat ultieme 
ligt buiten jezelf, bijvoorbeeld de kunst, of God. 
 
Het is een extreem voorbeeld, want na afloop  
van een concert of een viering kan ik echt wel 
genieten omdat ik in de loop der jaren wel wat 
relativeringsvermogen heb ontwikkeld. En ik hou 
geen koor over als ik telkens zou zeggen: ‘nou, 
we hebben wel ’s beter gezongen…’ 
 
‘Het klonk toch goed?’ Ja, het klonk goed want 
we hebben daarvoor hard gerepeteerd. Toch wil  
ik dat we altijd streven naar nog beter, voor het 
ultieme. Dat zijn we verplicht. En daarvoor heb ik 

een kistorgel nodig, zodat ik als dirigent met een 
klein orgeltje voor me de kerkmuziek nog mooier 
kan laten klinken… 
 
De komende tijd ga ik nadenken en in overleg 
hoe we deze wens wat vorm kunnen geven. Heeft 
u ideeën of wilt u (een deel van) een kistorgel 
sponsoren, neem dan contact met mij op. 
IJsbrand ter Haar 
 
 
 
 

DIVERSEN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kunst in de kerk 
Tot 15 mei is er weer een nieuwe expositie te 
zien: 
‘De kunst van de Verwondering’. 
Schilderijen over natuur en mens, in een 
Romantische schildertraditie. 
De kunstenaar is Hans Garritsen, theoloog en 
beeldend kunstenaar uit Nijmegen. 
Namens de Kunstcommissie, 
Aukje Spoelstra 
Kunst in de Kerk 
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Expositie Grote Kerk Elst (Gld) 

15 februari - 15 mei 2024  

HANS GARRITSEN  

De kunst van de Verwondering 
schilderijen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    Zaterdag 2 maart, 6 april en 4 mei is de kerk van 13.30 - 
    16.30 uur geopend om de expositie te bezoeken.  
    Van harte welkom! 
    www.pg-elst.nl 
 



Stichting Algemene Hulpdienst  

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer, 
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen 
en tuinonderhoud. 
0481-374926 (op werkdagen van 9.00-10.00 uur) 
info@hulpdienstelst.nl 
www.hulpdienstelst.nl 
 
 
Algemene Hulpdienst zoekt vrijwilligers (AHD) 
Tafeltje Dekje is al jarenlang een dagelijkse  
activiteit van de AHD. Naast de vele vormen van 
maaltijdvoorziening en het grote aanbod kant- 
en-klaarmaaltijden is er nog steeds een groep 
bewoners in Elst voor wie het fijner / beter is  
dat er dagelijks een maaltijd wordt aangereikt. 
Iedere werkdag zijn er twee vrijwilligers (in het 
weekend 1) die tussen 11.30 en 13.30 uur een 
aantal maaltijdboxen ophaalt in Tertzio en deze 
op de aangegeven adressen in Elst bezorgt. Soms 
wordt van de vrijwilliger gevraagd om te helpen 
bij het openen van de maaltijdbox of het  
opwarmen van de maaltijd in de magnetron.  
 
Ons team van Tafeltje Dekje is wat geslonken 
waardoor wij nu op zoek zijn naar nieuwe vrijwil-
ligers. In de basis bent u als vrijwilliger 1 week in 
de 4 weken aan de beurt om maaltijden te rijden. 
Ook als u geen volledige week beschikbaar hebt  
is het fijn als u zich meldt als nieuwe vrijwilliger. 
Alle beetjes helpen en we doen ook aan duo-
banen. 
 
Het telefonisch coördinatiepunt van de AHD 
wordt momenteel gedraaid door 4 coördinatoren 
die bij toerbeurt een week telefoondienst hebben 
(op werkdagen van 9-10 uur) en tevens de voor-
komende hulpvragen uitzetten door een vrijwilliger 
te benaderen. De vragen betreffen vervoersvragen 
van burgers uit de gehele gemeente Overbetuwe, 
vragen en aan/afmeldingen van Tafeltje Dekje en 
hulpvragen betreffende tuinklusjes of klusjes in 
huis. 

Er is bij de huidige coördinatoren behoefte om 
een 5e persoon erbij te betrekken die mogelijk  
op invalbasis kan bijspringen en af en toe een 
week overnemen.  
Misschien bent u dat wel?  
 
Bent u geïnteresseerd of wilt u eerst wat meer 
informatie, neem contact op met Marja de 
Leeuwerk, 0621660130 of een mailtje naar  
mdeleeuwerk@gmail.com 
Marja de Leeuwerk 
 
 
 
 
Collecten opbrengst en verdeling 
 
Oktober 2023 
Diaconie: Kameroen: Lutherse  
             broederkerk                       €.  834,95 
Kerk                                                    505,40 
Kinderkerk                                            100,70 
 
1 okt.    St. ADI Israël                            182,80 
8 okt.    Trees for all                              130,30 
15 okt.  Stichting Het Passion                 122,75 
22 okt.  Sociaal bewogen predikanten  
           opleiding Colombia                    129,15 
29 okt.  St. de Zonnebloem                     160,80 
 
Uitvaartdiensten oktober                          50,00 
 
Totaal oktober 2023                     €.  2216,85 
 
 
November 2023 
Diaconie: Kerstdiner  
           voor alleenstaanden              €. 783,26 
Kerk                                                    462,95  
Kinderkerk                                             97,15 
 
5 nov.    Voedselbank Nijmegen                188,40 
12 nov.  Werk aan de Grote Kerk                98,05 
19 nov.  KiA/Zambia hulp voor kinderen         
           zonder ouders                           172,35 
26 nov.  G-noot                                     216,47 
 
Totaal november 2023                  €.  2018,63 
 
Lucia Zoutman 
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Openingstijden Tempel-Kerkmuseum 
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend: 
•  Van 1 april tot 1 november: 
   elke zaterdag van 13.30-16.30 uur 
•  In juli en augustus ook zondag’s van  
    13.30-16.30 uur 
•  Van 1 november tot 1 april: 
   elke 1e zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur 
Rondleiding om 14.00 uur (€ 5,00 p.p., € 2,00 
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte 
alleen toegankelijk met rondleiding. 
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een 
afspraak maken via de koster  
 
 
Voor actuele informatie: 
www.tempelkerkmuseum.nl 

 

 
 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

Geen sociale media?

Dan ben ik gelukkig weer  
in beeld!




