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Kerkdienst van zondag 21 januari 2024

10.00 uur
Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collectel  Guatemala: Vredescentrum Barbara Ford
Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk

Collecte3  KiA: Opvang vluchtelingen Griekenland
Collecte 1

Onder leiding van Luciano Laynez bevordert het Barbara Ford Peacebuilding Center geintegreerde menselijke en
spirituele ontwikkeling door allerlei soorten programma's aan te bieden; sociaal, spiritueel, educatief, cultureel,
politiek en juridisch. De programma's, die worden aangeboden aan individuen, families en gemeenschappen, stellen
hen in staat om veranderingsvertegenwoordiger te zijn voor transformatie van zichzelf en de samenleving, zodat ze
een leven kunnen leiden dat rechtvaardig, waardig en in harmonie met zichzelf en de kosmos is.

Zie ook: https://scny.org/ministries/guatemala-mission/the-barbara-ford-peacebuilding-center voor meer informatie

Collecte 3

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen
waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit
bijvoorbeeld Syrié, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en
onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden, en kleding, voedsel, zorg
en onderwijs aan de kinderen geven.

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met Borderline op Lesbos, en met Synyparxis en Apostoli, twee projecten
van de Grieks-Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland.

Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften
graag voor aanstaande woensdag.

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + januari’.

Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + januari’.

Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van 21 jan. + KiA Griekenland’.

Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal.

Week van het gebed

Zondag 21 tot zondag 28 januari is de jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor verbinding christenen wereldwijd.
We starten met een oecumenische viering vandaag in onze kerk.

Op dinsdag 23 januari om 19.30 is er een viering in de Hoeksteen en op donderdag 25 februari om 19.30 uur in de
Molukse kerk.

Zaterdag 27 januari vindt de afsluitende gebedsviering plaats in de RK kerk in Elst.

Verder is er aandacht voor de week van het gebed tijdens het morgengebed in De Ruimte, maandag t/m vrijdag om
9.00 uur.

U allen bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Bericht van de kerkenraad

De kerkenraad heeft verkozen tot diaken de heer Peter lliohan. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of
tegen de bevestiging van de gekozene kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en
dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking, dus uiterlijk vrijdag 26 januari, schriftelijk en ondertekend of via e-
mail (scriba@pg-elst.nl) bij de kerkenraad te worden ingediend. Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal de
bevestiging in maart plaatsvinden.
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Met vriendelijke groet,
Wilmy Verschoor, Scriba PG Elst

Film: ‘The Father; geestverdwijning’

Woensdagavond 24 januari. Plaats: De Ruimte. Film: 20.00-21.30 uur, 21.30 uur: Nazit.

Ontroerend, angstaanjagend én zwart-komisch portret van iemand die aan het dementeren is. De geest is met
andere woorden langzaam aan het verdwijnen. Vraag aan tachtig-plussers hoe het is om stokoud te zijn en je hoort
vaak dat zij ze zich in hun diepste wezen niet fundamenteel anders voelen dan toen ze veertig, vijftig waren.
Samengesteld uit de Latijnse woorden ‘de’ en ‘mens’ betekent dementie letterlijk ‘weg uit het verstand’ en het moet
een verschrikking zijn. Niet alleen voor de omstanders, die meestal centraal staan in films over dementie, maar
vooral ook voor de dementerende zelf, die weer zo hulpeloos en machteloos wordt als het kind dat diegene ooit was.
Probeer dat maar eens zonder woede en waanzin te ondergaan. Schitterende en ontroerende film.

Info: Petra Zey, Sita Kiestra, Marius Ouborg, Jeroen Jeroense

Filosofiekring

Op 29 januari beginnen we in de filosofiekring met een boek, dat uitermate actueel is: “Democratie, deugden,
docentschap”. Niet de institutionele kant van de democratie staat daarin centraal — “de rechtsstatelijkheid”, zoals
Omtzigt het noemt — maar de houding, de gezindheid van burgers. De auteur, Jordi Wiersma, stelt zelfs dat het eigen
is aan een democratie om stuurloos en wispelturig te worden, als een zekere mate van morele vorming ontbreekt.
Omdat de filosofiekring nogal groot werd en er ook wel behoefte is aan middagbijeenkomsten hebben we ons
verdeeld in een middagkring, die op 5 februari begint, en een avondkring vanaf 29 januari. Als u graag meer wilt
weten of u wilt opgeven mail dan naar henk.minnema@kpnplanet.nl.

Rouw café

leder mens gaat op zijn of haar eigen manier om met het verlies van een geliefde. En je kunt het niet verkeerd doen.
Toch zijn veel gevoelens en gedachten voor veel mensen herkenbaar die eenzelfde ervaring hebben. De ervaring
leert dat met elkaar praten over wat je hebt meegemaakt en ervaren kan helpen om dat taaie proces van rouwen
soms een beetje lichter te maken. Horen van iemand die hetzelfde voelt kan troostend zijn omdat je niet alleen bent
in je gevoel.

Juist als het al wat langer geleden is dat je iemand verloor aan de dood of het leven kan je het gevoel hebben dat het
gemis en verdriet juist meer wordt in plaats van minder. Of blijf je maar rondlopen met vragen die je bezig houden
en die je niet zo makkelijk met iemand wilt of kunt bespreken.

Het rouw café wil een plek zijn waar je lotgenoten kunt ontmoeten en er een luisterend oor is voor wat jou op dit
moment bezig houdt. Je bent daarin niet alleen. Delen met elkaar geeft soms lucht of inzicht hoe je er mee om kunt
gaan.

Het rouw café is vooralsnog open iedere 1e en 3e donderdag van de maand in De Ruimte van 14.00 tot 16.00 uur.
Start donderdag 1 februari 2024. Koffie en thee staan klaar!

Aanmelden hoeft niet, er zijn geen kosten aan verbonden.

Wil je informatie of bespreken of het wat voor je is dan kan je altijd contact opnemen met mij. Neem ook contact op
als je overdag niet kunt. Dan kan ik de openingstijden mogelijk aanpassen zodat zoveel mogelijk mensen kunnen
deelnemen.

Evert van den Brink, mail@evertvandenbrink.nl, tel 0651752214.

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.

Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente.

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.

-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.

-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl.
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.
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