
 

 

 
 
Kerkdiensten van zondag 3 maart 2024 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Dick Snijders Collecte 1 KiA: Armoede platteland Egypte 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 KiA: Opleiden predikanten Midden Oosten 

 
19.00 uur Ademviering   

Voorganger Ds. Dick snijders Collecte KiA: Opleiden predikanten Midden Oosten 

Organist Dirk Luijmes   

 
 
Toelichting op de symbolische schikking in de torenhal 
Ogen om te horen, oren om te luisteren…. 
Gedoofde ogen met 
sporen van licht. 
Gehoorde waarschuwingen 
en dan… 
Niets. 
 
 
ARMOEDE VER WEG EN DICHTBIJ  
In de maand maart willen de diaconie en ZWO-groep (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
aandacht vragen voor het probleem van armoede in de wereld. Niet alleen ‘armoede ver weg, maar ook armoede 
dichtbij’. In de maand maart worden er verschillende activiteiten georganiseerd om bewustwording rondom 
armoede te vergroten en aan oplossingen te werken. 
 
Maandagavond 4 maart: Armoede bestrijding in Tanzania via Stichting Fotas 
Lezing met gesprek door André Hoogveld. 
Plaats: De Ruimte. Inloop: 19.30-20.00 uur: koffie/thee, 20.00-21.30 uur: lezing en gesprek. 
Fotas staat voor: Fonds Tanzaniaanse Studenten. Een stichting die zich richt op het vergroten van studie mogelijk-
heden van jongeren in Tanzania. De hulp aan studenten concentreert zich in het district Karagwe. De hulpverlening 
kenmerkt zich door persoonsgerichte hulp. André Hoogveld neemt ons mee in zijn enthousiaste verhaal over zijn 
studenten in Tanzania. Het motto van Fotas: "Verbeter de wereld en begin vandaag eens niet bij jezelf".  
Meer info via internet: fotasherveld.nl 
Info: ds. Jeroen Jeroense, diaconie, ZWO-groep 
 
Dinsdagmiddag 5 maart: ‘Geloven in de buurt’: Excursie naar Leger des Heils Arnhem 
Vertrek: 13.30 uur, De Ruimte, met auto. Excursie: 14.00-17.00 uur, 17.30 uur terug in Elst. 
Opgave: kerkelijk bureau, 0481-371357, info@pg-elst.nl 
Het ‘Leger des Heils’ in Arnhem probeert heel laagdrempelig aandacht te geven aan mensen die in de marge van de 
maatschappij leven. Zo is er het project: ‘Geloven in de buurt’. Om mensen zonder al te veel drempels een ‘thuis’ te 
geven is er de ‘Thuiskamer’. De koffie staat in de thuiskamer klaar en is gratis en een luisterend oor is ook altijd te 
vinden. De thuiskamer wil nadrukkelijk open zijn voor buurtbewoners, en voor iedereen die toevallig in de buurt is of 
ons nodig heeft! Deze middag zal Henri Kloppenburg, kapitein in het Leger des Heils ons met zijn enthousiasme op  
een inspirerende manier rondleiden. We verzamelen ons om 13.30 in De Ruimte, waarna we met de auto naar de 
buurthuiskamer aan de Leidenweg 13 in Arnhem vertrekken. 
Info: Ds. Jeroen Jeroense, diaconie, ZWO-groep 
 
 
Theologisch Café woensdagavond 6 maart: Met het boek Ruth als wegwijzer  

http://fotasherveld.nl/
mailto:info@pg-elst.nl


 

==================================================================================================== 

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.  
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte. 
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl. 
-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl. 
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl. 

Plaats: Stamtafel De Ruimte. Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop, 20.00-22.00 uur: gesprek en inleiding.  
Een krachtige vrouw baant een weg naar de toekomst. Het Boek Ruth is geschreven vanuit het standpunt van de 
vrouwelijke hoofdpersonen. Het verhaal gaat over de solidariteit tussen twee vrouwen. In het verhaal wordt het 
traditionele rollenpatroon doorbroken. De vrouwen nemen zelf initiatieven om hun ellendige situatie op te heffen. 
Ook een man, Boaz, is solidair met beide vrouwen en is hen trouw hoewel hij wettelijk daartoe niet verplicht is.  
Het verhaal is vooral een verhaal van solidariteit tussen mensen onderling. En als een wegwijzer voor solidariteit in 
onze tijd met onze vragen rond integratie en hoe het stereotiep vijanddenken kan worden doorbroken.  
In de pauze van het theologisch café kan er genoten worden van een heus kloosterbier. 
Informatie:  Jeroen Jeroense, Dick Kruyt, John Rademakers 
 
 
Zondagochtend ontbijten in De Ruimte voor de viering zondag 10 maart 
Zin om te ontbijten in De Ruimte voor de viering? Kom zondagmorgen 10 maart genieten van een sober doch 
voedzaam ontbijt. Tijdens dit ontbijt wordt door de ZWO-groep uitleg gegeven over het project Bless.  
Verder is er alle ruimte voor ontmoeting. Kinderen van harte welkom. 
Ontbijt met uitleg project: 8.30-9.30 uur. 
Opgave ontbijt bij kerkelijk bureau: 0481-371357, info@pg-elst.nl 
 
 
Collecte 1 
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks 
toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in 
arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. Inwoners krijgen hulp om water en 
elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. 
Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of 
buitenland. Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie het werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in 
Egypte voor inwoners van het uitgestrekte, arme platteland.  
Zie ook: De kerk staat op tegen armoede in het dorp | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) voor meer informatie  
 
Collecte 3 
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet 
leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de 
christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. Wilbert van Saane is 
door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als 
theologiedocent en studentenpastor. Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/theologisch-
onderwijs-ondersteunt-christelijke-minderheid-in-midden-oosten/ voor meer informatie 
 
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maart’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maart’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’3 maart + KiA Midden Oosten. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
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