
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 17 maart 2024 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Aafke Zaal Collecte 1 KiA: Armoede platteland Egypte 

Organist Jaap Jansma Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 Mercy Ships 

 
 
Toelichting op de symbolische schikking in de torenhal 
God laat zich de mond niet snoeren. 
De aarde 
bezitten, gebruiken… 
te eren. 
Rechtvaardig 
is de nederige mens. 
 
 
Reisverhalen, ver weg en dichtbij 
De ZWO organiseert in het kader van het diaconale maandthema ‘Armoede, ver weg en dicht bij’ op woensdag 20 
maart een avond met Reisverhalen, ver weg en dichtbij. 
Aan de hand van verhalen kijken we door 3 vensters naar armoede onderweg, als je op reis bent of in het buitenland 
je werk hebt. In gesprek met Jaco Schoenmaker staat de vraag ‘wie zorgt er voor de armen’ centraal aan de hand van 
zijn belevenissen in Zuid Afrika en Roemenië. Met Jeroen Jeroense praten we over Marokko en de invloed van 
cultuur op de beleving van armoede. En tenslotte gaan we met Ellen Burger in gesprek over de beleving van armoede 
als ontwikkelingswerk je werk is.  
Drie verschillende invalshoeken om te kijken naar armoede en onze betrokkenheid daarbij.  
De avond geeft naast de interviews veel ruimte voor dialoog om elkaar te inspireren. Komt u ook? 
Wanneer: woensdagavond 20 maart. Tijd: inloop 19.30 uur, 20.00 uur interviews. Waar: De Ruimte. 
 
 
Start seizoen van Ruimtefietsen 
Op zaterdag 23 maart gaat het fietsen met mede kerkgangers en andere belangstellenden weer van start.  
We proberen om met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur een rondje van 50 kilometer te fietsen op een 
racefiets en dragen daarbij natuurlijk een valhelm. 
We verzamelen ons bij De Ruimte vóór 15:00 uur, zodat we klokslag 15:00 uur kunnen vertrekken.  
Als alles volgens plan verloopt zijn we rond 17:00 uur weer terug. 
Lijkt het je leuk en gezellig om mee te doen?  
We zien jullie graag. 
PS, we vertrekken alleen als het droog is. 
Hartelijke groeten 
Leo van Strien 
cpo@pg-elst.nl 
 
 
Palmpasenstokken 
Op 24 maart is het Palmpasen, de kinderen van de crèche en de kinderkerk mogen een Palmpasenstok versieren.  
We willen iedereen vragen die thuis nog een stok heeft liggen deze mee terug te nemen naar de kerk. 
Lisette Brandsma 
 
 
Nacht van de vluchteling 2024 
Dit jaar wordt de nacht van de vluchteling gehouden in de nacht van 15 op 16 juni. In deze nacht wordt landelijk geld 
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-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.  
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte. 
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl. 
-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, email jewi@planet.nl 
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl. 

ingezameld voor opvang van vluchtelingen in de regio. Na het grote succes van vorig jaar willen we ook dit jaar graag 
met het team ‘Geef licht’ meedoen. Wil jij onderdeel zijn van dit team geef je dan op via 
https://www.nachtvandevluchteling.nl/teams/geef-licht of neem even contact met mij op voor vragen. 
Arjen Dijkstra 
 
 
Collecte 1 
Op het platteland van Egypte is de armoede groot. De werkloosheid is enorm en inwoners hebben nauwelijks 
toekomstperspectief. BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, wil de leefomstandigheden in 
arme dorpen verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren. Inwoners krijgen hulp om water en 
elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen om een eigen bedrijfje te starten. 
Dankzij een eigen inkomen kunnen hun kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of  
buitenland. Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie het werk van de Koptisch-Orthodoxe kerk in 
Egypte voor inwoners van het uitgestrekte, arme platteland.  
Zie ook: De kerk staat op tegen armoede in het dorp | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) voor meer informatie  
 
Collecte 3 
Mercy Ships is een internationale liefdadigheidsinstelling geënt op christelijke waarden, die met grote 
ziekenhuisschepen hoop en genezing biedt in Afrika en andere delen van de wereld door middel van chirurgische 
zorg, het geven van medisch onderwijs, gemeenschapsontwikkelingsprojecten, landbouwprojecten en palliatieve 
zorg voor terminaal zieke patiënten. Mercy Ships heeft de afgelopen 30 jaar meer dan 55 ontwikkelingslanden en 18 
ontwikkelde landen over de hele wereld bezocht. Op dit moment ligt het nieuwe ziekenhuisschip, de Global Mercy, 
in Freetown, Sierra Leone, om daar gratis operaties en trainingen te bieden. De Africa Mercy bevindt zich momenteel 
in Durban, Zuid-Afrika voor groot onderhoud.  
Zie ook: https://www.mercyships.nl/over-mercy-ships voor meer informatie 
 
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maart’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maart’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’17 maart + Mercy Ships’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
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