
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 16 november 2025 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Egbert van Dalen Collecte 1 Huiskamer van Elst 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk: Activiteiten 

  Collecte 3 Kerk: Gebouwen 

 
Sterren, sterren, sterren in de nacht! Kerstproject! 
Vorig jaar hebben we als kunstcommissie samen met u allen vredesduifjes gevouwen en in de advent- en kersttijd 
opgehangen in de kerk. Het was een prachtig gezicht! Dat vouwen werd goed opgepakt! Vandaar dat we dat dit jaar 
weer gaan doen. Maar nu gaan we sterren vouwen. Grote, kleine, witte, gouden, versierde of eenvoudige. Het is een 
ontwerp dat goed te doen is. Ook dit jaar gaan we in De Ruimte na de kerkdienst samen vouwen. Wij zorgen voor het 
materiaal om heel veel sterren te kunnen maken. Thuis kunt u ze ook maken. Er mag een wens op voor het nieuwe 
jaar. Zo hopen we samen heel veel licht te brengen in de advent- en kersttijd. 
Samen vouwen in De Ruimte na de kerkdienst: 9 en 16 november. We hopen u te zien. 
Met vriendelijke groet van de kunstcommissie 
 
Gemeenteavond dinsdag 18 november 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond van dinsdag 18 november. Op deze avond staan twee 
thema’s centraal: Veilige Kerk en Lichter Besturen. 
Veilige Kerk is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten (Meldpunt Misbruik, SMPR en SEM) en helpt kerken om 
grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken.  
Lichter Besturen betreft het laten functioneren van de kerk op een minder zware manier, met meer focus op de 
essentie, ontmoeting en nieuwe generaties. Het gaat hierbij om het aanpassen van werkwijzen, bijvoorbeeld door 
minder te vergaderen en meer tijd voor bezinning.  
Datum: dinsdag 18 november. Tijd: 20.00 uur. Locatie: De Ruimte 
Wilmy Verschoor, Scriba  
 
Gedenken 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Ook dit jaar zetten we de kerkdeuren weer open voor een moment van gedenken. 
Op zaterdag 22 november, de zaterdag voor Zondag Voleinding, kunt u van 15.30 tot 17.00 uur een kaarsje 
aansteken, luisteren naar muziek en bieden we een luisterend oor. 
We nodigen u hiervoor van harte uit. 
Jetty Gaasbeek 
 
Spiritueel Café op zondag 23 november  
Wij leven in een wereld in transitie. We spreken over de energietransitie, de eiwittransitie, de grondstoffentransitie 
enz. De laatste rapporten van de Verenigde Naties benadrukken de urgentie voor actie. Klimaatverandering. Verlies 
aan biodiversiteit. Ongelijke verdeling van welvaart. We kunnen er niet meer van wegkijken, het raakt ons allemaal.  
Ellen Burger en Elisabeth Brand werken bij de master Circulaire Economie van de HAN en vanuit deze ervaring geven 
zij een inleiding over transities, in het bijzonder de circulaire transitie. Daarnaast staan zij stil bij wat dit van ons 
vraagt en hoe wij leven in deze tijd van transitie. 
Van harte welkom in de Grote Kerk. Aanvang 20.00 uur. Kerk open voor ontvangst met koffie en/of thee vanaf 19.30 
uur. Na afloop van de lezing en vragen sluiten we om 21.30 uur de avond af en is er zoals gewoonlijk de gelegenheid 
tot napraten met elkaar en onze sprekers onder het genot van een glas wijn en/of frisdrank. 
Namens de werkgroep, Jaco Schoenmaker 
 
Jezus en Mohammed - Ontmoeting christenen en moslims 
‘De positie van de vrouw in christendom en islam’. Inleiders: Ds. Karin Spelt en Maide Sen-Can. 



 

==================================================================================================== 

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.  
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte. 
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl. 
-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, email jewi@planet.nl 
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl. 

Maandagavond 24 november: Inloop: 19.30-20.00 uur, ontmoeting: 20.00-21.30 uur. Plaats: De Ruimte. 
Wat is nu de positie van de vrouw in het christendom en de islam? In de geschiedenis was deze positie ondergeschikt 
aan de man. In de loop der tijd is daar echter verandering in gekomen. Zowel binnen de islam als het christendom 
zijn er verschillende visies op dit thema. We gaan deze avond op verkenning en gesprek. De avond wordt ingeleid 
door ds. Karin Spelt en Maide Sen-Can. Iedere geïnteresseerde is deze avond van harte welkom. 
Deze avond is een onderdeel van de serie ‘Jezus en Mohammed’. Avonden waarin christenen en moslims elkaars 
geloof willen verkennen en beter verstaan. Het blijft altijd beter om ‘met de ander’ in gesprek te gaan dan ‘over de 
ander gaan spreken’. Voor deze avond worden christenen en moslims allebei uitgenodigd.  
Ds. Karin Spelt en Emrullah Erdem 
 
Kerkbalans 2026 
Nog even en het is weer zover, de Actie Kerkbalans komt er aan.  
De actie Kerkbalans wordt in 2026 gehouden in de periode van zaterdag 17 januari 2026 tot en 
met zaterdag 31 januari 2026. Het motto is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
OPROEP: We hebben dit jaar weer medewerkers nodig die de deuren langs gaan om onze kerkbalansfolder en het 
toezeggingsformulier te brengen en binnen ongeveer twee weken het antwoord weer op te halen. Wilt u ook 
meedoen? Het is erg leuk om op een andere manier gemeenteleden eens te ontmoeten.  
Graag opgeven bij ondergetekenden. Ook hier geldt ‘Vele handen maken licht werk’. 
Voor degenen die al hebben toegezegd mee te willen werken: de uitgifte van de kerkbalansfolders en de 
toezeggingsformulieren uw ‘wijk’ is op donderdag 15 januari 2026 en de inleveravond is donderdag 5 februari 2026 
in De Ruimte. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Arie Kattouw, tel. 356501 en Huib Weernekers, tel. 846995. 
 
Geef Licht 
Op woensdag 10 december wordt voor de alweer vierde keer het concert Geef Licht georganiseerd. 
Dit jaar zijn er 4 optredens:  
De band Sigla, een kleurrijke formatie geworteld in de Turkse volksmuziek. De Niemanders 
Presents, vertellen op een bijzondere manier het verhaal van asielzoekers. AdVocals, het gospelkoor 
van de AdVentkerk uit Arnhem. PG-Elst Houseband: onze eigen band van de kerk met eigentijdse popmuziek.  
Het concert begint om 20.00 uur in de Grote Kerk.  
Voorafgaand aan het concert is er een maaltijd voor statushouders en gemeenteleden. Daarvoor nemen de 
bezoekers een eigen gerecht mee zodat we van elkaars cultuur kunnen proeven. Graag voor 8 december melden bij 
het kerkelijk bureau als je mee eet.  
Kees van Nes 
 
Collecte 1 
Huiskamer van Elst 
Zie ook: https://www.ontmoetenenverbindenelst.nl/ voor meer informatie  
 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘Huiskamer Elst + 16 nov’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘Kerk: Activiteiten + nov’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’Kerk: Gebouwen + nov’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
College van diakenen 
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