
 
 
Kerkdienst van zondag 11 januari 2026 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Dick Kruijt Collecte 1 KIA: Noodhulp Oekraïne 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2 Kerk: Activiteiten 

  Collecte 3 Kerk: Gebouwen 

 
Actie Kerkbalans, herinnering voor de medewerkers van Kerkbalans 
De uitgifte van de enveloppen is op donderdag 15 januari aanstaande. Tussen 15.00u en 16.30u of van 19.00u tot 20.00u 
kunt u de voor u bestemde enveloppen ophalen in De Ruimte. De inleveravond is donderdag 5 februari. Zelfde tijden, 
zelfde plaats. Als u wilt meedoen als medewerker of meer informatie wilt hebben:  Arie Kattouw of Huib Weernekers.   
Arie de Groot 
 
Jezus en Mohammed  -  Ontmoeting christenen en moslims 
‘Eva en Maria in Islam en Christendom’. Inleiders: Ds. Karin Spelt en Maide Sen-Can. 
Maandagavond 12 januari 2026. Inloop: 19.30-20.00 uur. Ontmoeting: 20.00-21.30 uur. Plaats: De Ruimte. 
In november is er gesproken over de positie van de vrouw in Islam en Christendom. Op 12 januari valt het licht op twee 
vrouwen, die in de Koran en de Bijbel  een belangrijke rol spelen: Eva en Maria.  
De avond wordt ingeleid door Maide Sen-Can en ds. Karin Spelt. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom. 
Deze avond is een onderdeel van de serie ‘Jezus en Mohammed’. Avonden waarin christenen en moslims elkaars geloof 
willen verkennen en beter verstaan. Het blijf altijd beter om ‘met de ander’ in gesprek te gaan dan ‘over de ander gaan 
spreken’. Voor deze avond worden christenen en moslims allebei uitgenodigd. Niet alleen zijn christenen geïnteresseerd in 
de islam, maar moslims zijn zeker ook nieuwsgierig wat de hoofdzaken in het christendom zijn. We zien uit naar een 
boeiende en inspirerende avond.   Ds. Karin Spelt 
 
ABC-kring 
Aanstaande woensdag 14 januari is er weer een bijeenkomst van de ABC-kring. We gaan het met elkaar hebben over het 
thema: ‘Je geloof delen thuis en op het werk? Hoe dan???’ Om 20.00 uur beginnen we, inloop vanaf 19.50 uur. Om 21.30 
uur ronden we af. Voor wie wil sluiten we de dag af met de ‘Zegen voor de Nacht’ om 21.45 uur in de kerk. Ook mensen die 
niet aan de kring meedoen, zijn van harte welkom om bij de ‘Zegen voor de Nacht’ aanwezig te zijn. 
Ds. Aafke Zaal  
 
Zegen voor de Nacht 
De bijeenkomsten van de ABC-kring worden steeds afgesloten met een ‘Zegen voor de Nacht’. Dat is een kort moment van 
bezinning (15 minuten) in de kerk . Even naar binnen keren om te zien wat daar leeft. Een kwartiertje voor jezelf èn bij God 
om een dag vol indrukken, afspraken en verplichtingen af te sluiten en rustig de nacht in te gaan. Iedereen is welkom om 
bij de Zegen voor de Nacht aanwezig te zijn, ook wie niet meedoet aan de ABC-kring. Probeer het eens! Woensdag 14 
januari 21.45 – 22.00 uur in de kerk (zij-ingang).   Ds. Aafke Zaal 
 
Week van gebed voor eenheid 
Jaarlijks vindt in januari de Week van gebed voor eenheid plaats. In 2026 is dat van 18 t/m 25 januari.  
Het thema, ‘Eén van Geest’, is afkomstig uit de brief van Paulus aan de Efeziërs (hoofdstuk 4 vers 4). 
Voor 2026 is het materiaal voor deze gebedsweek gemaakt door christenen uit verschillende kerken in Armenië. Samen 
hebben ze de oecumenische viering en de gebedsbijeenkomsten door de week voorbereid. Dit materiaal is vertaald en 
bewerkt door de Nederlandse werkgroep Week van gebed bestaande uit MissieNederland, de Raad van Kerken in 
Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN). 
Ook dit jaar worden in Elst weer 3 vieringen georganiseerd vanuit de 4 christelijke geloofsgemeenschappen. (Hart voor 
Elst, Molukse gemeente, De RK parochie en de PKN) 
De oecumenische gebedsvieringen zijn gepland op zondag 18 januari om 10.00 uur in de ochtenddienst in de Protestantse 
kerk en op woensdag 21 januari om 19.00 uur in de Molukse Kerk en zaterdag 24 januari om 19.00 uur in de RK Kerk.  
Tevens wordt die week van maandag tot vrijdag in het ochtendgebed om 9.00 uur in De Ruimte aandacht besteed aan dit 
thema. We hopen weer veel mensen warm te maken voor deze oecumenische diensten en voor oecumene wereldwijd.   
Namens de werkgroep week van gebed, Magreet Elzinga 
 
Theologisch Café: woensdagavond 21 januari 2026 in De Ruimte 



De bezinning over ‘Durven leven met verbeelding’ wordt op 21 januari voortgezet met het vervolgthema: Beelden van de 
kerk. Dit wordt ingeleid door John Rademakers.  
Welk beeld hebben we van ‘Kerk’, welk beeld kan ons inspireren, met welk beeld hebben we moeite? 
In februari volgt dan: Beelden van hemel en hel, ingeleid door Jac Franken, en tenslotte in maart: Mensbeelden, ingeleid 
door Dick Kruyt. 
Het is nu al een boeiende reeks gesprekken geworden, die veel belooft voor de volgende avonden. 
In de pauze wordt een glas kloosterbier gedronken, of een glas fris.  
U bent welkom vanaf 19.30 uur, inleiding en gesprek gaan van 20.00 – 21.45 uur. 
Plaats: de Ruimte. Inlichtingen: bij Dick Kruyt. 
De data van de avonden van het Theologisch Café zijn: 
21 januari: ‘Beelden van de kerk’, 11 februari: ‘Beelden van hemel en hel’, 11 maart: ‘Mensbeelden’. 
Ten slotte de afsluitende avond op 8 april: Tischreden, onder genot van een maaltijd. 
Wilt u ze alvast noteren?   Dick Kruyt 
 
Werk aan de Grote Kerk 
In Onderweg van november hebben wij de belangrijkste resultaten van de inventarisatie over de scenario’s van ‘Werk aan 
de Grote Kerk’ gedeeld en aangegeven graag verder in gesprek te gaan over een aantal thema’s die in de inventarisatie 
naar voren zijn gekomen. 
Inmiddels hebben we gesprekken gevoerd over twee thema’s: proces en religieuze elementen. De laatste drie gesprekken 
zijn nu gepland: 19 januari - geluid en techniek (o.a. het orgel), 26 januari – museum, 27 januari – financiën. Met deze 
gesprekken wil de kerkenraad recht doen aan de ontvangen feedback op de scenario’s en wil zij de aanwezige kwaliteiten 
van gemeenteleden benutten. Wij willen samen terugkijken op de afgelopen periode en hieruit lering trekken voor het 
vervolg van het project ‘Werk aan de Grote Kerk’. Het accent ligt op de vertaalslag naar de toekomst. De gesprekken 
krijgen de vorm van een ‘open werkgroep’ met ongeveer 10 gemeenteleden. Dit beperkte aantal is nodig om tot een 
verdiepend gesprek te komen. Bij veel aanmeldingen voor een thema, organiseren wij een tweede gesprek.  
De gesprekken vinden plaats in De Ruimte van 20.00 tot 22.00 uur. Wanneer u aan het gesprek op 19 januari over geluid 
en techniek wilt deelnemen, stuur dan uiterlijk 15 januari een bericht naar info@pg-elst.nl of meld u aan bij het kerkelijk 
bureau. Voor de gesprekken op 26 en 27 januari kunt u zich tot uiterlijk 21 januari aanmelden. 
De kerkenraad verwacht door de verdiepende gesprekken input te krijgen om uiteindelijk tot een weloverwogen 
richtinggevend besluit te komen. Wij hebben uw inbreng nodig, daar wordt het proces beter van. De Grote Kerk is van ons 
allemaal en als gemeente moeten wij hierin samen optrekken.   Namens de kerkenraad, Ellen Burger 
 
Ziektevervanging Ds. Jeroen Jeroense 
Vanwege de ziekte van Ds. Jeroense is, in overleg met o.m. Ds. Aafke Zaal, Ds. Martin de Jong bereid gevonden om 
ziektevervanging te verzorgen. Na de intrededienst van 25 januari waarin hij Ds. Aafke Zaal aan onze gemeente zal 
bevestigen, start hij vanaf 1 februari voor 50%. Zijn aandacht zal liggen op de terreinen waar Ds. Jeroense ook actief was: 
het ondersteunen van de Diaconie en als naaste collega van Ds. Zaal en Lisette Brandsma. We wensen hem veel plezier en 
zegen over zijn werk.   Jan Liebeton 
 
Diaconiecollecte 
Kerk In Actie – Noodhulp – Oekraïne - Hulp voor slachtoffers en ontheemden 

U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor 
aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘KIA: Oekraïne + 11 jan’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘Kerk: Activiteiten + jan’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’Kerk: Gebouwen + jan’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 
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