
 

 

 
 
Kerkdiensten van zondag 1 maart 2026 
 
10.00 uur    

Voorganger Drs. Rini van Dijkhuizen Collecte 1 Voedselbank Arnhem 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk: Activiteiten 

  Collecte 3 Kerk: Gebouwen 

 
19.00 uur Ademviering   

Voorganger Henk Minnema   

Organist Dirk Luijmes   

 
Liturgische schikking 1 maart 
Op de tafel ziet u een liturgische schikking. Rode draad gedurende deze veertigdagentijd is :  
‘de Geest waaiert breed uit’. 
U ziet een waaier gemaakt van takken met in het midden een vaas waarin iedere week andere takken, bloemen of 
materialen geplaatst worden. De waaier staat symbool voor beweging en communicatie op weg naar een andere 
toekomst, een nieuw begin. De waaier zal in de komende weken steeds iets groener / lichter worden.  
Het verbeeldde verhaal van vandaag is uit Mattheüs 17 waar Jezus de 3 discipelen Petrus, Jacobus en Johannes met 
zich meeneemt, een hoge berg op.  
Voor de schikking staat een vaas met zand en een vaas met stenen, verwijzingen naar de berg.  
In de vaas staan wilgentakken en 3 bloemen, zuidenwindlelies, deze lijken op een vogelnestje waaruit telkens een 
nieuw bloemetje zich opent. De bloem staat symbool voor onschuld en zuiverheid, de intenties van de 3 vrienden die 
mee de berg op gingen waren goed. De wilgentakken worden geassocieerd met groeien en vertrouwen. Een 
wilgentak die je in de grond steekt groeit in korte tijd tot een boom.  
Marja de Leeuwerk 
 
Ademviering 1 maart 
Vanavond is er om 19.00 uur weer een ademviering op het koor van de Grote Kerk. Een viering, zoals de naam het al 
zegt, om op adem te komen, om de stilte te zoeken, te luisteren naar een Bijbeltekst, een gedicht. 
Het is een viering, waarin ook gezongen wordt. Vaak zijn het korte, meditatief gezongen liederen uit Taizé, die enkele 
keren worden herhaald.  
Henk Minnema 
 
40 dagen op weg naar Pasen 
Sinds de eerste dag van de Veertigdagentijd verschijnt er iedere dag een bericht op Instagram (@grotekerkelst). 
Velen hebben het al ontdekt, maar voor wie het nieuw is: volg het! Iedere dag een gedachte, een tip, of een 
voorbeeld om invulling te geven aan de 40-dagentijd. Laagdrempelig, praktisch en inspirerend. De berichten 
verschijnen ook dagelijks op de website: www.pg-elst.nl 
Ds. Aafke Zaal 
 
Iftar diner 
De ‘vrijdaggroep’ van Moslim gelovigen die bidden in De Ruimte nodigen U uit voor een Iftar maaltijd,  
die zij zelf voorbereiden. 
U bent welkom op woensdag 4 maart, inloop vanaf 17.30 uur. 
Graag uiterlijk 3 maart opgeven bij het kerkelijk bureau, info@pg-elst.nl 
Chary Altyyev 
 
Actie Kerkbalans 
Op de Blikvanger van 15 februari jl., en tijdens de mededelingen van diezelfde zondag hebben we u toegezegd in het 
maart-nummer van Onderweg een meer definitieve opbrengst van de Actie Kerkbalans 2026 mede te delen.  
Helaas zijn we door de krappe deadline van de Onderweg van maart, doordat februari nou eenmaal een korte maand 
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-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.  
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte. 
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl. 
-Namen voor de gemeentegroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 0481-377061, email jewi@planet.nl 
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl. 

is, er niet toe in staat geweest om de kopij voor de Onderweg van maart tijdig aan te leveren. U zult derhalve nog 
even een maand moeten wachten tot de Onderweg van april alvorens wij u de definitieve opbrengst van de Actie 
Kerkbalans kunnen meedelen. 
Arie de Groot  
 
Spiritueel Café op 8 maart: ENERGIE TRANSITIE 
De ontwikkelingen op het gebied van energie zijn gigantisch: van kolen, olie en gas zijn we steeds meer gericht op -en 
afhankelijk van- bronnen als wind, zon en waterstof. Dit leidt tot vragen op het terrein van wonen, vervoer en het 
gaat nog dieper: hoe stoppen we de opwarming van de aarde en hoe blijven we in Europa overeind in deze strijd? 
Op zondag 8 maart is prof. Dr. Ronald Huisman spreker op het Spiritueel Café. Hij is hoogleraar aan de Erasmus 
School of Economics en hij neemt ons mee op het terrein van de energietransitie. Hij heeft zich met name verdiept in 
de mogelijkheden om “nieuwe energie” concurrerend te maken met daarbij het milieu als winnaar. Een zeer boeiend 
thema en een bevlogen spreker….. 
U bent van harte welkom en krijgt zeker ook de gelegenheid uw vragen en opmerkingen naar voren te brengen. 
Daarnaast kunt u als onderbreking genieten van een aantal stukken klassieke muziek. 
Enkele praktische gegevens tot slot. Plaats: Grote Kerk Elst, start om 20:00 uur (inloop met koffie of thee vanaf 19.30 
uur), einde van de lezing 21:30 uur (met een drankje) en natuurlijk gratis entree. 
Jan Luiten 
 
Theologisch Café woensdagavond 11 maart: MENSBEELDEN 
De laatste gespreksavond van het Theologisch Café in dit seizoen wordt een gesprek over ‘Mensbeelden’. Een 
mensbeeld is een samenhangende voorstelling van wat het betekent om mens te zijn. Nu hanteert iedereen wel van 
tijd tot tijd mensbeelden, variërend naar de omstandigheden waarin we leven, werken, verwachtingen hebben, 
beleid moeten maken. Belangrijk is de vraag door welke bril wordt gekeken als het om mensen gaat, welk mensbeeld 
daarbij bepalend is. Vrijwel altijd kenmerkt dat beeld zich door een versimpeling van de werkelijkheid.  
Aan de hand van een inleiding door Dick Kruyt gaan we hier dieper op in: mensbeelden die kenmerkend waren voor 
bepaalde tijdsperioden, filosofieën, levensbeschouwingen, hoe Erasmus, Luther en Calvijn tot bepaalde mens-
beelden kwamen, tot en met wat we leren kunnen van Joodse denkers als Abraham J. Heschel en Jonathan Sacks.  
Hiermee wordt de boeiende reeks avonden over ‘Durven leven met verbeelding’ afgesloten. 
Plaats: De Ruimte. Datum en tijd: woensdag 11 maart, inloop vanaf 19.30, gesprek van 20.00 tot 22.00 uur. 
In de pauze genieten we van een kloosterbiertje of ander drankje.  
Dick Kruyt 
 
Collectes 
Diaconiecollecte: Voedselbank Arnhem 
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor 
aanstaande woensdag. 
Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘Voedselbak Arnhem + 1 mrt’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘Kerk: Activiteiten + mrt’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’Kerk: Gebouwen + mrt’. 
Ook kunt u gebruik maken van de kistjes in de torenhal. 

De kinderkerk collecteert dit jaar voor het Amalia Kinderfonds.  
U kunt dit steunen via de volgende QR-code: 

mailto:info@sow-elst.nl

