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BEGINNEN 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Lied   280: 1,2,3   staande gezongen 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: Hier zijn wij God, 
    Uw kinderen. 
    Soms voelen we ons verloren 
    in deze grote wereld, 
    soms zijn we elkaar kwijt. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    bescherm ons door uw liefde. 
    Amen 
 
Lied   280: 4,5 
 
allen gaan zitten 
 
Kyrië  
v: Laat ons de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen, 
    want zijn liefde heeft geen einde. 
    Zo bidden wij zingend tezamen: 
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Gloria   Lied 149: 1,2 
 
 
LEZEN en LEREN 
 
Woord voor de kinderen   ‘Een kilo hoop…’ 
 
Kinderlied   ‘Houden van mensen’ 

 
 

Houden van mensen: bevrijdend geheim, 
om voor een ander een woonplaats te zijn. 
 
Houden van mensen is warmte en licht: 
elkander tonen je ware gezicht. 

 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee. 
 
Gebed van de zondag 
 
Zanggroep   NYIMBO ZA WOKOVU: ‘Lied van de redding’ 
 
1. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na 
anatushibisha. Tazama, yupo pamoja nasi, neema haitaisha kamwe! Haleluya, 
haleluya, haleluya, Amina! 
 
2. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake, sitapotea 
kamwe. Furaha yetu itabakia, ikiwa vyote vingetoweka. Haleluya, haleluya, 
haleluya, Aminia! 
 
3. Ikiwa giza mara nyingi, na jua likifichwa, na tukijaribiwa huku twajuwa ni kwa 
mda. Mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, haleluya, 
haleluya, Aminia! 
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4. Na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa 
ne’ma yake Mungu. Njiani yote atuongoza aichukuwa mizingo yetu. Haleluya, 
haleluya, haleluya, Aminia! 
 
5. Ikiwa vema huku chini kutegemea Yesu, furaha gani huko juu kuona uso wake. 
Tutaiona furaha tele, na utukufu hautaisha, Haleluya, haleluya, haleluya, Aminia! 
 
Vertaling: 
 
1. Onze Heiland geeft ons vreugde op aarde, leidt ons met genade en stelt ons 
tevreden. Kijk, hij is bij ons, genade zal nooit eindigen! Halleluja, halleluja, 
halleluja, Amen! 
 
2. Het is goed om de God lief te hebben die ons heeft verlost, het is goed om zijn 
persoon te zijn, ik zal nooit verloren gaan. Ons geluk zal blijven bestaan als alles 
zou verdwijnen. Halleluja, halleluja, halleluja, geloof! 
 
3. Als het vaak donker is en de zon verborgen is, en we op de proef worden 
gesteld terwijl we weten dat het een tijdje is. In de hemel zullen we nooit meer 
verdriet of tranen zien. Halleluja, halleluja, halleluja, geloof! 
 
4. En laten we ons geen zorgen meer maken over voedsel of huisvesting, want 
we krijgen alles door Gods genade. De hele weg zal Hij ons leiden en onze paden 
volgen. Halleluja, halleluja, halleluja, geloof! 
 
5. Als het hier beneden goed is om op Jezus te vertrouwen, wat een vreugde is 
het dan om daarboven zijn gezicht te zien. We zullen grote vreugde zien, en er 
zal nooit een einde komen aan de glorie. Halleluja, halleluja, halleluja, geloof! 
 
Gedicht   ‘De weg van de hoop’ 
 
Diep in onszelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 
 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
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Hoop is niet (te) voorspellen 
of vooruit (te) zien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
 
Hoop in deze diepe krachtige betekenis 
is niet het zelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet omdat het kans van slagen heeft. 
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme 
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
afgezien van de afloop, 
het resultaat. 
 
Vaclav Havel 
 
Lied   991: 1,4,5,6 
 
Eerste Testament   1 Samuël 9: 15-21 
 
Zanggroep   ‘Il est Dieu’   (naar Filipenzen 2: 9-11) 
 
1. Que tous genoux fléchissent 
Que toutes langues confessent 
Que Jésus-Christ est Seigneur 
Que les nations proclament 
La gloire de notre Seigneur 
Car il est digne de gloire 
 
Refrain 
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2. Oui, levons tous nos mains vers Lui 
Et contemplons Sa Magnificence 
Jésus Le Prince Glorieux 
Oui, acclamons le Roi des rois 
Car tout pouvoir Lui a été donné 
Jésus Le Prince Glorieux . 
 
Refrain 
 
Vertaling   ‘Hij is God’ 
 
1. Laat alle knieën buigen 
Laat alle tongen belijden 
Dat Jezus Christus Heer is 
Laat de naties het verkondigen 
De glorie van onze Heer 
Want hij is de eer waard 
 
Refrein 
 
2. Ja, laten we allemaal onze handen naar Hem opsteken 
En laten we Zijn Grootheid beschouwen 
Jezus de Glorieuze Prins 
Ja, laten we de Koning der koningen juichen 
Want alle macht is aan Hem gegeven 
Jezus de glorieuze Prins. 
 
Refrein 
 
Overweging 
 
Lied   838: 1,2 
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GEBEDEN en GAVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 

 
 
Stil gebed 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid.  
Amen 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied   423 
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Zegen 
v: Laten wij voor elkaar een zegen zijn, 
    bij alles wat ons te doen staat, 
    alles wat we beleven mogen, 
    alles wat ons overkomt. 
    Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    in het leven dat we samen delen, 
    zo kwetsbaar als het is. 
    Mogen wij vandaag 
    voor elkaar een zegen zijn, 
    in ons verschillen en ons gelijken. 
    Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
    Vader, Zoon en heilige Geest. 
a: Amen, amen, amen. 
 


