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Rare jongens Gemeente van Jezus Christus, 

Het zijn rare jongens, die profeten. 

Zeker zo’n profeet als Jona is. 

In de regel komen ze al een beetje wereldvreemd 

over. 

Maar Jona is helemaal onaangepast. 

Hij gedraagt zich dwars en gemakzuchtig en hij 

vertoont ronduit kwaadaardige trekken. 

Jona is niet het voorbeeld van een blije gelovige. 

Het chagrijn druipt er van af. 

 

Leuk verhaal Het verhaal van Jona is overigens wel een 

fantastisch verhaal om te vertellen, om uit te 

tekenen, om na te spelen. 

Alles is in het extreme. 

Jona gaat niet een beetje de verkeerde kant op, 

nee, hij gaat totaal tegengesteld als dat hij had 

moeten gaan.  

De wind die het schip vooruit blaast, is niet een 

beetje wind, maar een complete storm. 

De vis die Jona opslokt is niet een gewone vis, ook 

geen walvis, een gewone vis, maar dan een heel, 

heel grote. 

Ninevé is niet een beetje stad, maar een heel grote 

stad. 



De zon is verzengend heet en de boom die Jona 

schaduw geeft is dan ook een wonderboom. 

Jona is aan het eind niet een beetje boos, maar 

heel kwaad. 

 

Jona is niet een beetje fout, hij is heel fout. 

 

Wonderboom Als verhaal is het prachtig, een wondervis, een 

wonderboom. 

Maar een wonderboom bestaat echt.  

De botanische naam is ricinus communis. 

Het is een eenjarige plant, niet winterhard, en hij 

kan wel 250 cm. worden. 

In Afrika kan hij in een paar jaar wel 15 meter 

worden. 

Daar groeien wonderbonen aan, die giftig zijn, en 

daar wordt wonderolie uit geperst voor technische 

en medicinale doeleinden. 

In het Engels castor oil en daar is het 

smeeroliemerk Castrol naar genoemd. 

Zo leer je nog eens wat. 

Ook al bestaat een wonderboom echt, vissen 

bestaan ook echt, dit is wel een bijzonder 

exemplaar dat in een dag tijd een grote hoogte 

bereikt. 

 

Karikatuur Jona vormt een karikatuur van een gelovige.  

Hij gunt het andere mensen niet dat het hun goed 

gaat. 



Hij verwijt God dat Hij genadig is en liefdevol, 

geduldig en trouw, en bereid het onheil af te 

wenden. 

Jona is liever dood, dan dat hij zo verder moet 

leven, met zo’n God en zo’n wereld. 

 

Zoals in de gelijkenis van de verloren zoon de 

oudste zoon het zijn vader kwalijk neemt dat deze 

goed is voor zijn broertje dat er een potje van 

gemaakt had. 

Henri Nouwen schrijft daarover in zijn boek 

‘Eindelijk thuis’.  

Hij schrijft dat hij zich herkent in die oudste zoon.  

‘Ik ben altijd plichtsgetrouw en vroom,’ schrijft hij,     

‘en eigenlijk gun ik het anderen, die veel minder 

serieus zijn, eigenlijk niet dat het hun goed gaat.’ 

Dat was voor hem een verrassende ontdekking. 

Zo zit Jona ook in elkaar en die vindt dat hij 

volkomen in zijn recht staat. 

 

Ramptoerist Maar je kunt nooit weten, 40 dagen in de Bijbel zijn 

niet exact 40 dagen, dus Jona gaat zitten afwachten 

als een ramptoerist pur sang. 

Het ergste vindt hij nog dat de zon zo verzengend 

brandt. 

Hij bouwt een hutje tegen de zon. 

Ik heb het idee dat dat vers eigenlijk te veel is; het 

verhaal loopt niet goed door. 



Als Jona al een hutje voor schaduw heeft, brandt de 

zon niet direct op het hoofd van Jona en heeft de 

wonderboom geen zin meer. 

Of het moet als extra schaduw zijn en God voegt 

daar nog eens een wonderboom aan toe. 

Bomen verkoelen de straat en helpen tegen de 

opwarming van de aarde. 

 

We kunnen beter het hutje weg denken, dan loopt 

het verhaal goed door. 

 

Jona gaat zitten wachten op de vernietiging van de 

stad, maar wat is het heet. 

Gelukkig heeft hij wat schaduw van de 

wonderboom. 

 

Gods 

goedheid 

Maar wat een ramp als de boom verdort. 

Jona beklaagt zijn lot. 

‘Was ik maar dood.’ 

Dat zegt hij wel een paar keer. 

Een heel heftige reactie; er zijn toch wel 

alternatieven? 

Hij had er niet hoeven gaan zitten. 

 

Maar het punt wordt uiteindelijk gemaakt. 

Het is een heel verhaal om duidelijk te maken dat 

voor God ieder mens telt. 

Niet alleen de vrome en de insider, ook de slome en 

de vreemdeling. 



God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en 

bereid het onheil af te wenden. 

 

Bestaans-

zekerheid 

Een soortgelijk misgunnen als dat Jona had, komen 

we tegen in het verhaal dat Jezus vertelt. 

Het is een verhaal om duidelijk te maken waar het 

koninkrijk van de hemel op lijkt. 

Mensen worden ingehuurd om te werken. 

Sommigen werken de hele dag, anderen maar een 

deel van de dag, tot bijna niet. 

Aan het einde van de dag krijgen ze allemaal 

hetzelfde loon, een loon dat genoeg is om die dag 

van te leven. 

Een dag bestaanszekerheid. 

Dat is mooi, zou je zeggen. 

 

Ook voor ons is bestaanszekerheid een belangrijk 

thema, een thema dat in de landelijke politiek pas 

recent opnieuw uitgevonden lijkt. 

Hoe is het mogelijk? 

Dat is toch basis van alles wat we doen? 

Streven naar bestaanszekerheid ligt ten grondslag 

aan alles: werken, sparen, bewaren. 

Het bepaalt de verhoudingen tussen arm en rijk, en 

tussen oost en west, tussen noord en zuid. 

Streven naar bestaanszekerheid stuwt 

migratiestromen, en is ook de basis van de zorg om 

de aarde en het klimaat, de zorg om de verspilling 

van grondstoffen. 

 



Misgunnen Het verhaal van Jezus laat zien dat het erg moeilijk 

is om elkaar bestaanszekerheid te gunnen. 

Regelmatig hoor ik mensen die zelf goed wonen en 

niets te kort komen, praten over wat vluchtelingen 

allemaal zomaar zouden krijgen. 

Alsof het om hun geld of hun huis gaat. 

Dan zou ik het nog wel begrijpen, maar niet als je 

het zelf zo goed hebt. 

 

We willen graag net een treetje hoger staan dan 

een ander, net een beetje meer krijgen of hebben, 

net een beetje meer rechten hebben, of veel meer. 

We zijn bang voor luiheid, misbruik en fraude. 

In het verhaal is daar echter geen sprake van. 

 

Sterker nog: het gaat over een baas die royaal is, 

die deelt, die zich de zorgen van de mensen 

aantrekt, die zich kan voorstellen hoe die arbeiders 

daar de hele dag in onzekerheid hebben gestaan. 

 

God is goed We leren uit deze verhalen dat we leven in de 

ruimte van genade.  

Ieder mens mag delen in die ruimte. 

Je bent nodig, gewoon om wie je bent en je mag er 

zijn, met je zekerheden en vertrouwen en ook met 

je worstelingen en twijfels. 

Ieder heeft zijn plaats als harde werker, maar ook 

als je meer denker dan doener bent of gewoon als 

luisteraar of als gast. 



Het is goed om onze geloofsgemeenschap ruimte 

van genade te laten zijn en het is goed om ons huis 

ruimte van genade te laten zijn en om ons hart 

ruimte van genade te laten zijn. 

Genade is iets waarvan je niet kunt zeggen dat je 

het hebt verdiend, maar dat je wel krijgt. 

‘God, dat had je nou niet hoeven doen.’ 

‘Nee, maar je krijgt het wel, het is je van harte 

gegund.’ 

 

God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en 

bereid het onheil af te wenden. 

In Hem vinden we de zekerheid van het bestaan. 

- Amen. 

 


